
Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En welkom,
bezoekers en kerkfamilie, wat is het fijn om met jullie te zijn. Bedenk vandaag dat je bent wie God
zegt dat je bent. En God kan door jou doen wat Hij zegt dat Hij kan doen. Je bent geliefd. Wat een
vreugde is het om weer bij jullie terug te zijn. Ik hoop dat jullie genoten hebben van onze preken en
uitzendingen uit Israël. Het is wel fijn om hier terug te zijn voor deze eredienst. Laat ons bidden.

Gebed

Vader, wij danken U dat uw Heilige Geest hier is. Er gebeuren op dit moment twee dingen. Er
gebeuren dingen in het natuurlijke die wij kunnen zien en er gebeuren dingen in het geestelijke, die
wij niet kunnen zien. En wij weten dat U werkt op de plaatsen die wij niet kunnen zien en dat geeft
ons hoop en vooral geloof. Wij kunnen vandaag zeggen dat wij op God vertrouwen. Wij vertrouwen
U, Heer. En dus zien wij ontspannen en met geloof naar U op, en zeggen: Dank U. Dit bidden wij in
Jezus’ naam, amen. Wend je naar degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

Koorzang – His Eye is on the Sparrow

Waarom zou ik bezorgd zijn of eenzaam zijn of bang?

Ik verlang naar de hemel mijn hele leven lang

Want Jezus is mijn Leidsman, zo teder, zo dichtbij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet: Hij zorgt voor mij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet: Hij zorgt voor mij

Ik zing, want Hij beschermt mij, ik zing, want Hij maakt vrij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet: Hij zorgt voor mij

Het kleinste musje kent Hij en ik weet, Hij zorgt voor mij

Hij zorgt voor mij, Hij zorgt voor mij

Hij zorgt voor mij, voor mij

Schriftlezing – Lucas 4: 16-20 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Lukas 4:16. En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed
was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en Hij stond op om te
lezen. En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven en toen Hij het boek opengedaan



had vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij
gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen Hij heeft Mij
gezonden om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen om
verslagenen weg te zenden in vrijheid om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En
toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had ging Hij zitten en de ogen van
allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Amen.

Interview – Rodney Smith jr

BS = Bobby Schuller / RS = Rodney Smith jr.

(Introvideo)

Rodney Smith Jr. is de oprichter van Raising Men and Women Lawn Care Service een organisatie die
kinderen wil inspireren om anderen te dienen. De organisatie moedigt kinderen in het hele land op
creatieve manieren aan om gratis gazons te maaien voor mensen in hun buurt. De groep helpt
gehandicapten, ouderen, veteranen of alleenstaande ouders en geeft kinderen een positieve
uitlaatklep om een helpende hand te bieden. Welkom, Rodney Smith Jr.

BS Rodney, bedankt dat je bij ons bent. Vertel ons iets over je bediening en je leven.

RS Goed, mijn naam is Rodney Smith Jr. Ik kom van het eiland Bermuda, maar woon nu in
Huntsville, Alabama. In 2015 kwam ik op een dag uit school en zag ik een oude man bezig zijn gras
te maaien en dat vond hij zwaar. Ik deed wat iedereen zou doen. Ik stopte en hielp hem en die ene
aardige daad veranderde mijn leven voor altijd. Sindsdien maai ik gratis gazons voor ouderen,
gehandicapten, alleenstaande ouders en veteranen. Dat werd een organisatie en nu maaien bijna
4000 kinderen in het hele land gratis gazons in hun gemeenschap voor mensen in nood.

BS Je nodigde anderen uit om je te helpen, anderen te dienen?

RS Ja, na die avond ging ik naar huis en ik deelde mijn verhaal op Facebook. Ik postte: Als iemand
ouderen, gehandicapten, een alleenstaande ouder of veteraan kent in Huntsville laat het mij weten
en dan kom ik hun gazon maaien. Eerst zou ik 40 gazons maaien voor het eind van de winter. Ik zat
in mijn examenjaar en dacht tussendoor 40 gazons aan te kunnen. Maar het ging zo snel dat ik mijn
doel verhoogde naar 100. Daarna ontstond het idee om mannen en vrouwen op te roepen tot
gazonverzorging. Dan sturen wij ze een wit T-shirt, een veiligheidsbril en oorbescherming. Bij elke
tien gazons krijgen ze een nieuw gekleurd shirt. Net als bij karate. Bij 10 gazons krijgen ze oranje,
bij 20 groen, bij 30 blauw, bij 40 rood en bij 50 gazons zwart. En als ze dan hun 50ste gazon hebben
gemaaid, rijd of vlieg ik naar ze toe en geef ze een nieuwe maaier en bladblazer voor de 50-tuinen
challenge. Ik ben momenteel in Nebraska, op weg naar Wyoming, op weg naar een kind dat onlangs
de 50 heeft volgemaakt.

BS Gaaf. Hoe groot is je geloof in Christus en hoe is dat een onderdeel van wat je doet of is het een
onderdeel van wat je doet?

RS Het is een enorm deel. Het moment waarop ik God vroeg mij te gebruiken als Zijn werktuig
gewoon dat tegen Hem zeggen dat één-op-één gesprek met Hem gaf mij een gevoel van opluchting.
Ik wist dat Hij iets ging doen en sindsdien heb ik dingen gezien die gewoon gebeurden. Gewoon God
vragen: God, ik zie wat U wilt dat ik doe. Ik zie dat U mij op dit pad hebt geleid. Wij hebben wat hulp
nodig als ik voor grasmaaiers voor kinderen zorg. Ik zou naar verschillende staten gaan voor de 50-
challenge en wij hadden te weinig grasmaaiers. Een paar dagen ervoor bad ik tot God om ons te
helpen met extra grasmaaiers. Voordat ik vertrok, kwam er een truck van Amazon voorrijden die tien



grasmaaiers leverde waar ik God om gevraagd had. Iemand had ze voor mij gesponsord. Geloof
speelt een grote rol bij alles. Als God er niet was, zou ik dit niet doen. Een behoefte vinden en die
vervullen en luisteren naar de Heilige Geest. Zoveel mensen willen altijd iets groots maar ze slaan
soms het belangrijkste deel over.

BS Jouw grootse ding gebeurde toen je iemand zag die hulp nodig had en luisterde naar de Heilige
Geest.

RS Ik geef mensen mee dat er zoveel manieren zijn om verschil te maken. Ik heb grasmaaien
gekozen om een verschil te maken. Als je ergens goed in bent, een passie voor iets hebt gebruik die
gave dan om terug te geven en mensen in nood te helpen.

BS Meer over Rodneys werk vind je op weareraisingmen.com. Rodney, heel erg bedankt. God houdt
van je en wij ook.

Solo – God is Love door Sarah Grandpre

Hoe groot is deze liefde, zij verplaatst al mijn bergen

Deze volmaakte liefde verdrijft mijn angst

Hoe groot is deze liefde, zij verwelkomt mij als familie

En overal waar ik ga komt zij mij daar tegemoet

Want Hij is goed en Hij is God

En wat ik verdiend heb, is niet wat ik gekregen heb

En Hij is rechtvaardig en zo vriendelijk

Wat ik verdien is niet wat ik vind

Wat kan ik nog meer over Hem zeggen

Mijn God is liefde

Hoe groot is deze liefde, zij is trouw door mijn falen heen

Deze vertrouwende liefde is mij nabij tot het einde

Hoe groot is deze liefde, zij is dichterbij dan een broer

Dit is liefde, Hij stierf zodat ik kon leven

En Hij is goed en Hij is God

En wat ik verdiende is niet wat ik kreeg

En Hij is rechtvaardig en zo vriendelijk

Wat ik verdien is niet wat ik vind

Wat kan ik nog meer over Hem zeggen, mijn God is liefde



Ik weet dat mijn God liefde is, ik weet dat mijn God liefde is

Dit is genoeg om te weten dat mijn God liefde is

Ik weet dat mijn God liefde is, ik weet dat mijn God liefde is

Dit is genoeg om te weten dat mijn God liefde is

Ik weet dat mijn God liefde is, ik weet dat mijn God liefde is

Dit is genoeg om te weten dat mijn God liefde is

En Hij is goed en Hij is God

En wat ik verdiende is niet wat ik kreeg

Wat kan ik nog meer over Hem zeggen,

Mijn God is liefde

 

Solo – Get Your Hopes Up door Ava Gray

Ik zie de zon ‘s morgens opgaan die dromen wakker maakt

Ik voel de beloftevolle wind in m’n rug die me eraan herinnert:

Lofprijzing geeft vreugde aan een bezwaard hart

En een nieuw lied brandt in mij, ik leef in de goedheid die Hij geeft

Vat weer hoop, hef je hoofd op, laat je geloof groeien

Vat weer hoop, onze God is voor ons, Hij heeft ons weer tot leven gebracht

Vat weer hoop, hef je hoofd op, laat je geloof groeien

Vat weer hoop, onze God is voor ons, Hij heeft ons weer tot leven gebracht

Christus is voor mij en staat achter mij, houdt mij stevig vast

In zijn eindeloze genade denk ik altijd weer

Vat weer hoop, hef je hoofd op, laat je geloof groeien

Vat weer hoop, onze God is voor ons, Hij heeft ons weer tot leven gebracht

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Welkom in Shepherd’s Grove. Wij zijn blij dat je er bent. Ga staan en zeg met mij, zoals we elke week
doen: Breng je hart tot rust. Hou je handen zo en dan zeggen wij samen: Ik ben niet wat ik doe of
wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat



kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op
mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.

 

Wat is geloven?
door Bobby Schuller

Dank jullie wel. Velen van ons hebben te maken met slecht nieuws hetzij in ons persoonlijke leven Er
is onlangs iets gebeurd, wij hadden niet verwacht dat het zou gebeuren maar uit het niets is er iets
vreselijks gebeurd. Of velen van ons, wij kijken naar het nieuws of wij zitten de hele tijd op Twitter
en wij zien economische zorgen. Wij zien zorgen over oorlog en geruchten van oorlog. Wij maken
ons zorgen over virussen en over onze staten en onze steden. Wij maken ons zorgen over de politiek.
Het voelt alsof er veel slecht nieuws is en wij leven in een wereld die munt slaat uit slecht nieuws.
Die je het slechtste nieuws presenteert dat maar denkbaar is en dan schotelen ze je een heerlijke
reclame voor om geld te verdienen aan dat slechte nieuws. En in zo’n wereld hebben wij geloof
nodig. Geloof in God is het geloof dat er iets goeds gebeurt dat wij niet kunnen zien. Geloof is een
vertrouwen dat wanneer wij leven in Gods koninkrijk de tijd aan onze kant staat.

Ik wil je vandaag bemoedigen dat God wil dat wij en dat jij Hem vertrouwt als je met slecht nieuws
te maken krijgt. Je ziet het goede dat gaat gebeuren misschien niet en je kunt het goede dat nu
gebeurt waarschijnlijk zeker niet zien maar als je gelooft dat Gods Woord waar is, als je erop
vertrouwt, als je het kent en als je op dit nieuws gaat vertrouwen in plaats van wat je op de tv ziet,
wil ik je beloven dat het beter zal aflopen. En op die momenten dat je in je hart niet kunt geloven
laat mij dan voor jou geloven. Gods Woord is trouw, ook als wij ontrouw zijn want Hij kan zichzelf
niet verloochenen. Dat is wat de Bijbel zegt.

Geloven is een risico nemen
Ik herinner mij een klein meisje op het klimrek. Heel jong. Misschien 4 jaar oud, misschien 5. Vlak
achter haar, met de handen slechts een paar centimeter van haar middel was een jonge vader en dat
meisje zag eruit alsof ze niet vaak op het klimrek zat maar daar ging ze. Eén, twee, drie. Deed mij
denken aan toen mijn dochter een klein meisje was. Ze is nu een tiener. Maar ik herinner mij dat
gevoel als vader. Klaar om haar op te vangen als ze valt. Je vermoedt dat ze gaat vallen, maar dan
vang je haar wel op. En het leven lijkt een beetje op dat meisje, hè? Als je een klein kind bent op het
klimrek zie je je vader niet aldoor maar weet je wel dat hij er is en je weet ook wel dat hij je zal
opvangen als je valt. En je bent soms nog steeds een beetje bang en soms worden je handpalmen een
beetje zweterig maar je weet tenminste dat je nog één stang kunt proberen omdat je weet dat hij je
zal opvangen als je valt. De levensreis is een beetje zo, nietwaar. Dingen doen die je niet dacht te
kunnen. Risico’s nemen. Want zelfs als je valt, weet je dat de Heer je zal opvangen en dat doet Hij.
Zijn armen zijn heel sterk. Zijn wil voor jou is goed. Zijn ogen zijn vol genade en leven en liefde voor
jou, op dit moment. Het maakt niet uit hoe oud je bent. God is veel ouder. Je bent nog een kind in
zijn ogen. Het leven met God is goed en als je God wilt behagen in het leven, heb dan geloof en
wandel door geloof en leef door geloof en neem je beslissingen door geloof. Bid met geloof. Doe alles
wat je doet met geloof. Alles.

Geloof behaagt God. Wil je God behagen, behaag Hem dan met geloof. Velen van ons denken de
farizeeërs behaagden God door de sabbat te eren en geen garnalen eten en al die dingen maar het is
geloof dat God behaagt. Dus de vraag die ik me als discipel moet stellen als ik in de spiegel kijk is:



Vertrouw ik God? Vertrouw ik gewoon op Hem? En vertrouw ik erop dat zijn Woord zijn wil is? Daar
moeten wij ons aan vasthouden. Vertrouw ik op de goedheid van God? De vreugde van God? De eer
van God? Alles tot eer van God en trouw aan wat Hij gezegd heeft. En als ik dat doe, wordt mijn
leven beter. Je kunt vandaag op God vertrouwen. Je kunt risico’s nemen, ook al lijkt het gênant of
raar. Je kunt vandaag risico’s nemen voor God. Velen van ons denken dat het gaat om ons eigen
clubje, onze denominatie. En een van de plaatsen waar Jezus ons daar het meest op wijst is als Hij
thuiskomt in Nazareth. Ga mee terug naar Israël. Ik ben net terug. Het was geweldig, die preken
vanuit Israël en ik hoop het nog eens te doen.

Geloven is kiezen
Achter mij zie je een foto van een synagoge in Kapernaüm. Deze stamt uit de zesde eeuw. Hij werd
gebouwd op de plaats van de oude synagoge. Dit is typisch een synagoge uit Jezus’ tijd. Dit is
Kapernaüm, de stad waar Jezus een groot deel van zijn bediening deed en zo zag de synagoge eruit
waar Hij gewoonlijk was. Er zijn veel synagogen in Israël omdat veel Joden, vooral degenen die niet
in Jeruzalem woonden en niet naar de tempel konden gaan. Ze verzamelden zich rond de rabbijnen.
Ongeveer zoals wij vanmorgen de kerkdienst hebben hielden ze die in hun synagogen zoals veel
Joden ook nu nog doen. Voordat ze de synagoge ingingen, wasten ze zich in de mikwa. Ik heb het
daar eerder over gehad. De mikwa is een reinigingsbad. De mannen en vrouwen wasten zich
gescheiden en je bereidde je ervoor om schoon te zijn voor de Heer. Je waste je hoofd, wat betekent:
Heer, geef mij zuivere gedachten. Je waste je borst, wat betekent: Heer, geef mij een schoon hart.
Bedenk dat het hart in de Bijbel niet je emoties betekent, maar je wil. Het betekent: Wat wil je
werkelijk. En wat je wilt, blijkt uit wat je kiest om te doen. Velen van ons willen veel dingen, maar
het is dat wat onze daden beheerst. Je kunt een familieman willen zijn en willen slagen in je werk
maar wat je meeste aandacht krijgt, is wat je werkelijk bent. Wat je hart is. En zo zijn er veel
scenario’s. Heer, geef mij een hart naar U, naar wat U zou willen. Je wast je borst, je benen: Heer, ik
zal gaan waar U wilt dat ik ga. En je wast je handen: Heer, laat alles wat ik doe, goed zijn. Laat mij
liefhebben wat goed is en haten wat kwaad is. En na het wassen kwamen de mensen gereinigd en
zuiver van geest en hart in de synagoge en verzamelden zich in een soort kring. En elke dag was er
iemand uit de gemeenschap.

Soms was het een jong tienermeisje, soms was het een oude man. Soms was het een rabbijn. Dat
veranderde met de tijd, maar in Jezus’ tijd was het zoiets. Wij weten het niet helemaal zeker, maar
er was een podium, de bema met een zogenaamde Zetel van Mozes. En daar zou degene die die dag
dienst had, zeven teksten lezen en aan het eind daarvan, wat ongeveer 20 minuten duurde hielden
ze een zogenaamde derasja, een preek van twee minuten. Kun je je dat voorstellen, maar twee
minuten? Niet eerlijk. Ik hou daar niet van, maar goed, dat was een reflectie van twee minuten over
wat ik van die teksten geleerd heb voordat ik ze las. Wat gaaf om te doen. En je wist wie er die
zaterdagochtend, die sabbat, las omdat dat er een bewaarder van de synagoge was, geen rabbijn, de
hazzan. Ik geloof dat hazzans nu voorzangers zijn, die de eredienst voorbereiden. Maar toen overzag
de hazzan de eredienst en stelde drie jaar van tevoren een rooster op. Wie de schriftlezingen zou
doen. Ze hadden wat in onze kerk een lectionary heet. Een lijst met vooraf geselecteerde
schriftlezingen voor die dagen. Jezus keert terug naar Nazareth. Waarom keert Hij terug? Het kan
zijn dat Hij op de lijst staat om die dag te lezen. Waarschijnlijk. Veel geleerden denken dat.
Nazareth, de plaats waar Jezus vandaan komt, was een kleine gemeenschap van waarschijnlijk 250
tot 400 mensen. Het komt niet in het Oude Testament voor. En dat komt omdat dit dorp, daar wordt
over gespeculeerd maar in Jezus’ tijd woonden er nog steeds meer mensen in Babylon dan er in
Israël woonden. En in de loop der jaren keerden ze nog steeds terug naar Israël en velen van hen die
terugkeerden keerden de laatste tijd terug naar de noordelijke regio Galilea. Nazareth komt van een
woord Netser, dat een twijgje betekent. Nazareth was scheutstad. Iedereen die in Nazareth woonde,
was een afstammeling van Jesse de vader van koning David. En men geloofde dat iemand uit dit



stadje de Messias zou worden omdat de Thora zegt dat de Messias een afstammeling zal zijn van
Jesse een afstammeling van koning David. Vandaar scheutstad. De Bijbel zegt ook dat Hij in
Bethlehem wordt geboren. Ik weet niet hoe ze dat plaatsen. Maar Jezus deed het voor hen. Maar
goed.

Gebrek aan geloof
Jezus keert dus terug naar zijn stadje, Nazareth. Er staat dat Jezus vol kracht en macht uit de
woestijn kwam. En Hij ging rond om zieken te genezen en wekte een klein meisje uit de dood. En Hij
nam heerschappij over boze geesten en predikte en alles wat Hij deed was verbazingwekkend totdat
Hij thuiskwam in Nazareth. En er staat dat toen Hij terugkwam in Nazareth en iedereen over Jezus
had gehoord dat iedereen zei: Die man kennen wij. Is dit niet de zoon van Jozef? Is dit niet de zoon
van Maria? Kennen wij niet zijn vier broers en zijn twee zussen? Is Hij hier niet opgegroeid? Dit is de
timmerman Jezus. Hij is niet de Messias. Wij kennen Hem wel. Ze hadden geen geloof. En de Bijbel
zegt over de inwoners van Nazareth in Marcus 6:6: Hij was verbaasd over hun gebrek aan geloof.
Heer, ik bid dat dat mij nooit zal overkomen. Laat mij U verbazen, maar niet met mijn gebrek aan
geloof. Laat mij echt geloven op een manier waarop niemand anders gelooft. Laat mij inzien dat het
niet gaat om mijn kerkrichting, maar om mijn geloof En er staat dat Jezus daar helemaal niet veel
wonderen kon doen. En ten slotte breekt de dag aan waarop Hij de Schrift moet lezen. In Lukas 4
staat: Hij ging naar Nazareth, waar Hij was opgegroeid, op de sabbatdag en Hij ging de synagoge
binnen en Hij stond op om te lezen. En ik neem aan dat Hij er dan al een tijdje is en dat er nog maar
weinig wonderen zijn gebeurd. Dat lezen wij in Markus. Er staat: En de boekrol van de profeet Jesaja
werd Hem aangereikt. Hij is aan de beurt en Hij leest de teksten. Hij pakte ze niet, ze werden Hem
aangereikt.

Bij het uitrollen vond Hij de plaats waar geschreven staat en dan staat iedereen in de synagoge,
want Hij leest de Thora. De geest van de Heer is op Mij. Let wel: Joden zijn hartstochtelijke mensen.
Toen, en nu nog steeds. Ik hoorde een rabbijn ooit zeggen dat Joden net als iedereen zijn, alleen nog
meer. Als ze de Thora lezen, lezen ze de woorden van God. En wanneer iemand, vooral een rabbijn,
las, las hij met passie. De geest van de Heer is op mij. Want Hij heeft mij gezalfd om goed nieuws te
verkondigen aan de armen. Hij heeft mij gezonden om vrijheid te verkondigen voor de gevangenen
en herstel van het zicht voor de blinden. Om de onderdrukten te bevrijden. Om het jaar van de gunst
van de Heer te verkondigen. Toen rolde Hij de boekrol op en gaf hem terug aan de hazzan, de
bewaarder en ging zitten. En de ogen van iedereen in de synagoge waren op Hem gericht. Wat
wordt de derasja? Hoe gaat de kleine preek worden? En Hij zei: Vandaag is deze Schrift in uw
gehoor vervuld. Wat betekent dat? Hij zegt: Ik ben de Messias. Jullie vragen je allemaal af, bent U de
Messias? Want U bent geboren in Nazareth en wij geloven dat U uit Nazareth komt. En wat staat er
dan? Er staat: Allen spraken goed over Hem Ze waren niet boos dat Hij Zichzelf de Messias noemde,
maar enthousiast. Want ze hadden gelijk. De Messias zal een Nazarener zijn. Dat klinkt als de
Nazarener Kerk. Mijn grootmoeder is daarvan. Maar je weet wat ik bedoel: uit de stad Nazareth. En
er staat: Allen waren verbaasd over de genadige woorden die van Zijn lippen kwamen. Is dit niet de
Zoon van Jozef, vroegen ze. En dat is trouwens maar goed ook want Jozef stamt af van Jesse en is
een jongen uit de streek. Iedereen is dus enthousiast. En Jezus zegt, in het Grieks staat er: Niet zo
snel. Jezus zegt: Niet zo snel. Hij geeft hun twee voorbeelden: Zeker, jullie zullen deze uitspraak van
mij aanhalen. Geneesheer, genees uzelf. Waarom zeggen ze dat? Ze vragen zich af waarom Hij geen
wonderen doet. Hij is hier nu een week en heeft nog geen wonderen verricht. Hoezo niet? En u zult
Mij zeggen, doe hier in uw woonplaats wat wij gehoord hebben dat U in Kapernaüm hebt gedaan.
Amen. Dat is wat we tegen U zeggen. Doe een wonder. En Hij vervolgt: Voorwaar, Ik zeg u geen
profeet is geliefd in zijn geboortestad. Ik verzeker u dat er veel weduwen in Israël waren in de tijd
van Elia toen de hemel drieënhalf jaar lang gesloten was en er in het hele land een ernstige
hongersnood heerste. En toch werd Elia naar geen van hen gestuurd maar naar de weduwe in



Sarfath in de streek van Sidon.

Geloven is doen
Ken je dat verhaal? Koning Achab is vervloekt en Elia is degene die hem vervloekt vanwege zijn
kinderoffers en aanbidding van vreemde goden, enzovoort. God zegt tegen Elia: Ga naar Sarfath. Ik
heb een weduwe opdracht gegeven om ervoor te zorgen dat u al het voedsel krijgt dat u nodig hebt
en u te onderhouden. En als Elia daar aankomt, wist de weduwe daar nog niets van. Is dat niet
grappig? God had haar instructies gegeven, maar ze wist dat niet zelf. Dus als Elia daar aankomt,
ziet hij een vrouw die takken verzamelt bij de poorten. En hij zegt: Breng mij alsjeblieft een glas
water. Ze knikt en gaat het water halen en dan zegt hij: O, en breng mij ook wat brood, graag. En
dan zegt ze tegen hem: Meneer, ik heb nog maar een handjevol meel over en een heel klein beetje
olie en daar ga ik een donut van maken. Van olie en bloem bak je een donut. Ik ga het gebruiken om
wat brood te maken en mijn zoon en ik eten dat op en dan gaan wij dood omdat wij verder niets
meer hebben. En Elia zegt tegen haar: Wees niet bang. Vrees niet. Mag ik dat vandaag tegen je
zeggen? Wees niet bang. Vrees niet. Hij zegt: Doe wat je gaat doen, maar breng mij het brood.

Nu staat ze voor een keuze, nietwaar? Ze is niet Joods. Ze is heidens. Ze komt uit Libanon. Ze kent
Jahweh God niet, ook al heeft God haar instructies gegeven. En ze heeft een keuze. Geef ik mijn
laatste maaltijd aan mijn hongerende kind of geef ik die aan die willekeurige vreemde uit het
zuiden? En zij kiest het laatste. Ze kiest de vreemde Elia. Ze maakt het brood en als geloofsdaad
geeft ze hem het laatste wat ze heeft en dat is de laatste dag dat ze ooit in nood is. God voorziet haar
elke dag, omdat ze het laatste beetje heeft gegeven. Ze geloofde het Woord van God toen het tot
haar gesproken werd.

Ik weet niet of ik zo’n geloof heb. Om het laatste stukje brood van mijn kind te nemen en het aan de
Heer te geven. Maar zij deed het. En dit werd haar toegeschreven als rechtvaardigheid. Dat was wat
de Heer behaagde. En dat zegt Jezus tegen die Nazareners die geen geloof hebben. En Hij zegt: Ik
zeg jullie dat er heel veel melaatsen waren in de tijd van Elia, maar dat slechts één van hen
gereinigd werd.

En zijn naam was Naäman de Syriër. Naäman de Syriër, nog een heiden uit Syrië die helemaal naar
hier kwam. Hij bezocht de profeet Elisa en had melaatsheid en de profeet stuurde een boodschapper
naar hem toe ook al bracht hij die hele entourage van kamelen en rijkdom en geld mee. De profeet
wilde hem bijna in verlegenheid brengen. Hij haalde hem van zijn voetstuk af en zei: Ga je reinigen
in de Jordaan. En hij was helemaal overstuur en een van de dienaren zei: Een moeilijke opdracht had
u wel gedaan maar u bent boos dat hij niet met u wilde praten. Doe nou maar. Probeer het nou
maar. En Naäman deed het en hij werd gereinigd. Er staat dat alle inwoners van Nazareth woedend
waren toen ze dit hoorden. En ze probeerden Jezus te stenigen, maar dat lukte natuurlijk niet. Het
zijn niet zozeer de dingen waarvan wij denken dat ze God behagen. Het is het geloof. Vertrouw ik op
God? Als ik God vertrouw, zal ik handelen alsof het mogelijk is. Als ik God geloof, zal ik eerst geloven
dat het mogelijk is.

Geloof je dat God je een wonder kan brengen? Het wonder dat je nu nodig hebt, geloof je het echt.
Leid het leven met absoluut vertrouwen. Handel ernaar. Handel als het kind dat, ook al worden haar
handen moe naar de volgende stang reikt omdat je weet dat God je zal opvangen. Begin vol geloof
lastige dingen te doen omdat je weet dat Gods wil goed voor je is. Geloof het, en handel er vandaag
naar. En dit is niet alleen de beste manier maar ook de enige manier om werkelijk een christelijk
leven te leiden.

Ik weet het niet van jullie, maar ik ben klaar met droge, dode religie. Wij willen een moedig,
verbazingwekkend geloof. Laten wij de mensen zijn die actie ondernemen volgens ons geloof. Amen?



Gebed

Heer, we brengen onze harten voor U en sommigen van ons zeggen dat wij geen geloof hebben.
Misschien zegt U tegen ons: Open je Bijbel. Of misschien zegt U: Bid. Of: luister. Heer, wij komen
voor U en wij vragen dat U onze harten wilt vullen met geloof en ons wilt helpen het soort mensen te
zijn die graag actie ondernemen. Heer, wij houden van U en wij danken U. Dit bidden wij in de
sterke naam van Jezus, en Gods volk zei: amen.

 

Koorzang – The Lord Bless You and Keep You

De Here zegene u en behoede u, de Here doe zijn aangezicht

Over u lichten en zij u genadig, de Here zegene u en behoede u

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

De Here verheffe zijn aangezicht over u

De Here verheffe zijn aangezicht over u

En geve u vrede, en geve u vrede

En geve u vrede, en geve u vrede

Amen amen, amen amen, amen amen


