
(Nieuwjaarsboodschap van Bobby en Hannah Schuller)

B: Het is al 2023. Niet te geloven, hè? Ik hou van het begin van een nieuw jaar. Het betekent vaak
voornemens, met frisse moed beginnen en nieuwe dromen. Ik bid dat dit een nieuw jaar wordt van
opnieuw beginnen. Van herstel en genezing. Wijd je leven aan de Heer en je plannen zullen slagen.

H:De profeet Jesaja zegt: Vergeet de oude dingen. Blijf niet hangen in het verleden. Zie, Ik doe een
nieuw ding. God wil dit jaar een nieuw ding doen in je leven. Wees bereid om het te ontvangen.

B&H: Gelukkig Nieuwjaar.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Hallo,
bezoekers en kerkfamilie. Wij zijn zo blij dat jullie er zijn. Dank voor jullie aanwezigheid. Je bent
geliefd. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest, Die ons sterkt en in ons woont in slechte en in goede
tijden.

Wij bidden dat wij zullen overlopen met uw liefde, leven en goedheid. Help ons vandaag om steeds
meer als uw Zoon Jezus te worden. Dank U voor het kruis en de wederopstanding, dat U ons redt en
dat wij vrijmoedig voor uw troon mogen verschijnen. Dit bidden wij in de krachtige naam van Jezus.
En het volk van God zei: amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Bring Us, O Lord God

Breng ons, o Here God, bij ons laatste ontwaken

In het huis en de poort van de hemel

Door die poort te gaan, in dat huis te wonen

Waar geen duisternis zal zijn



En geen verblinding maar één gelijkmatig licht

Lawaai noch stilte maar één gelijkmatige muziek

Vrees noch hoop maar één gelijkmatige verworvenheid

Einde noch begin maar één gelijkmatige eeuwigheid

In de woning van uw glorie en heerschappij

Wereld zonder einde, amen

 

Schriftlezing – Hosea 11:1-4, 10-11 door Hannah Schuller

Ter voorbereiding op de boodschap lees ik Hosea 11:1-4 en 10-11. Toen Israël een kind was, had Ik
hem lief en uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van
onder hun ogen wegliepen. Aan de Baäls offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij
reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op Zijn armen, maar zij erkenden niet dat Ik
hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het
juk van op hun kaken omhoogtillen en Ik reikte hem voedsel toe. Zij zullen achter de HEERE aan
gaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, Híj zal brullen en de kinderen zullen bevende komen van de
kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië.
Dan doe Ik hen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE. Amen.

 

Interview – Nita Whitaker’

BS = Bobby Schuller / NW = Nita Whitaker

(Introvideo: Nita Whitaker)

Nita Whitaker is een zangeres en songwriter die op het toneel en op het grote en kleine scherm
furore heeft gemaakt. Ze heeft vier eigen CD’s geproduceerd en duetten gezongen met operazanger
Andrea Bocelli en singer/songwriter Michael Bolton. Haar nieuwste boek, When Your Hand is in the
Lion’s Mouth: The Life and Wisdom of a Man Named Green is een liefdesbetuiging aan haar vader.
Het vertelt het verhaal van zijn geloof en de liefde voor zijn gezin en gemeenschap. Welkom, Nita
Whitaker.

BS Geweldig om je te interviewen.

NW Dank je. Fijn om hier te zijn.

BS Natuurlijk houden de mensen hier en op de televisie van je. Je zingt al jaren bij ons. Zong je niet
in The Bodyguard? Was jij niet de Oscarzangeres?

NW Dat was ik.

BS Dat weet ik nog. Verbluffend.

NW Het was trouwens maar heel kort.



BS Ik ging terug en keek omdat ik van die film hou en…Dat is gaaf.

NW Ze hadden demo’s voor dat nummer dus ik was de eerste die de vocaal mocht doen. I have
nothing.

BS Is dat de…Doe eens.

NW ik heb niets, niets, niets, als ik jou niet heb

BS Geweldig. Het raakt mij. Voor degenen die misschien net naar Hour of Power zijn gaan kijken of
je muziek nog niet kennen, vertel ons eens iets over je geloofsreis.

NW Ik ben eigenlijk in de kerk opgevoed vanaf dat ik een heel klein meisje was. Mijn ouders waren
erg betrokken bij de kerk. Mijn vader kwam uit een gezin dat zeer betrokken was bij de kerk dus
waren wij van maandag tot en met zondag in de kerk. Het was een dagelijkse routine, een deel van
mijn leven dus ik groeide op met het geloofsleven en mijn vader was daar een voorbeeld van omdat
hij niet alleen praatte, maar ook deed. Hij deed alles. Hij leefde in dat… Hij leidde met liefde, hij had
een diep geloof. Je kunt niet met iemand samenleven zonder dat dat jou beïnvloedt. Hij deelde het
geloof met mij en alleen al de manier waarop hij zijn leven leefde, sprak boekdelen. Ik aanvaardde
Christus op heel jonge

leeftijd. Ik was zes jaar oud. Ik was er heel duidelijk over. Er was geen druk, niemand spoorde mij
aan.

Ik zei: Papa, ik wil dit doen. En hij zei oké. En zo werd ik op mijn zesde gedoopt en dat was de eerste
keer dat ik mijn vader zag huilen. En ik zei tegen hem: Niet huilen, papa. Dit is iets goeds. Hij zei: Ja,
dat is het, schatje. En hij herinnert mij eraan dat ik op mijn derde mijn eerste solo zong wat ik zelf
niet meer weet. Maar mijn hele familie vertelt mij dat het na de zondagsschool was. Toen ik wat
ouder werd,

mijn moeder zei: Nog voor ik de woorden kende, gooide ik mijn hoofd achterover en zong gewoon de
klanken mee.

BS Ik ben zo enthousiast over dit boek. Het heet When Your Hand is in the Lions Mouth: The Life
and Wisdom of a Man named Green. Dat is je vader.

NW Ja, en ik draag groen.

BS Je zei dat dit een liefdes betoon aan je vader is.

NW Ik geloof dat wat ik wilde doen was dat ik de zegen had van een geweldige vader. Niet iedereen
krijgt dat. Maar wat hij mij liet zien waren volgens mij levenslessen en wat hij me leerde waren
lessen die wij allemaal kunnen gebruiken als wij verder willen komen in het leven. Sommige daarvan
zijn eenvoudige, praktische wijsheden. Gewoon alledaagse dingen die je kunt gebruiken en je aan
het denken zetten. Maar hij had altijd een manier om altijd in alles de liefde en het geloof te
verstaan. En hij gaf mij deze juweeltjes. Elke hoofdstuktitel is iets wat hij zei, ervoer of meemaakte.
Dus ik wilde mijn vader delen omdat hij me zoveel van die zwaar doorleefde, welverdiende wijsheid
gaf waarvan ik vond dat ik die met jullie allemaal kon delen en hopelijk kunnen wij allemaal deze
juweeltjes meenemen en het leven een beetje rijker, voller in het geloof leven.

BS En je bent nu ook een ouder. Dus je hebt dingen hieruit kunnen toepassen op je eigen kinderen.
Wat zullen mensen meenemen als ze zich in dit boek gaan verdiepen?



NW Dat liefde altijd wint. Dat wij niet iets moeten worden alleen vanwege onze omstandigheden.
Dat wij niet zijn wat ons is overkomen. En dat wij met geloof en liefde door dit dit leven heen kunnen
komen.

BS Ik vind het prachtig. Het boek heet When Your Hand is in the Lions Mouth, van Nita Whitaker.
Nita, dank je wel dat je hier bij ons bent. Ik ben enthousiast over je boek. Wij houden van je muziek,
bedankt dat je hier bent.

NW Fijn dat ik hier mocht komen. Dank je.

BS God zegene je.

 

Solo – Not Lucky, I’m Loved door Nita Whitaker

Misschien is het me een beetje gelukt,

Ik maakte een behoorlijke sprong

Je denkt dat ik de eer wil, maar nee want de glorie is niet voor mij

Want ik weet Wie er op de troon zit,

Wie mij het podium geeft en de liedjes schrijft

En ik weet dat ik dit niet alleen zou kunnen doen

En ook al klaag ik soms ik heb meer zonneschijn dan regen gezien

Mijn geluk ligt niet in de sterren, daar liggen mijn zegeningen niet

Nee, ze komen uit het hart van de Vader

Niet de sterren, niet het toeval

De waarheid is dat ik geen geluk heb, ik ben geliefd, ja

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

O, ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

 

Vandaag ben ik op een gelukkige plek

En ik weet dat niets per ongeluk gebeurde

Ik hou ervan hoe Hij mijn leven heeft geschreven

En ik hou ervan hoe Hij mijn hart ziet

En ik val op mijn knieën en ik ben dankbaar voor elke ochtend.



Mijn geluk ligt niet in de sterren, daar liggen mijn zegeningen niet

Nee, ze komen uit het hart van de Vader

Niet de sterren, niet het toeval

De waarheid is dat ik geen geluk heb, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

O, ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

 

Vanaf het begin was dit leven

Dat ik leef, een deel van uw plan

Mijn geluk ligt niet in de sterren

Daar liggen mijn zegeningen niet

Nee, ze komen uit het hart van de Vader

Niet de sterren, niet het toeval

De waarheid is dat ik geen geluk heb, ik ben geliefd, ja

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd, o ja

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

Ik ben geen geluksvogel, ik ben geliefd

 

Nu moeten jullie met mij meezingen

O, zing ja, Jezus houdt van mij

O, zing ja, Jezus houdt van mij

O ja, Jezus houdt van mij want de Bijbel zegt het me

Ik weet dat Hij van me houdt. o ja, dat is zo

Ik weet dat Hij van mij houdt

Mijn Jezus houdt van mij, ik ben geliefd

 

Solo – This Day door Nita Whitaker



Geef ons heden ons dagelijks brood

U zei dat U in al mijn behoeften

Zou voorzien met uw rijkdom

Ik hoef alleen maar te vragen en ik zal ontvangen

Om vanaf hier te gaan en de liefde die U mij gaf, te delen

Om iemand die verdwaald is, de weg te wijzen

En hen te helpen de weg naar de waarheid en het geloof te vinden

Zodat zij net als ik vrij kunnen zijn, vrij als ik

Heer, wij hebben uw liefde nodig

Heer, wij hebben uw vrede nodig

Heer, wij hebben uw vreugde nodig

Deze dag, wij hebben U nu nodig, Heer

Deze dag, elke dag, deze dag

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Wie je ook bent, wil je met ons opstaan? Houd je handen zo, als teken van ontvangen van de Heilige
Geest. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen.
Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen
te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste.
Dank jullie wel.

 

4 stappen naar geestelijke groei
door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over het belang van een goede relatie onderhouden met de Heer. Vooral
omdat het te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling. Ik houd van de uitdrukking persoonlijke
ontwikkeling ook al wordt die te pas en te onpas gebruikt. Het is een term die wij volgens mij
kunnen toepassen op onze kijk op discipelschap.

1. Wees de beste versie van jezelf
Een discipel van Jezus zijn betekent een leerling of student zijn. Het betekent niet alleen dat wij door
genade door geloof zijn gered. Dat is wel de kern van onze geloofsbelijdenis maar het betekent ook
dat wij elke dag een keuze hebben gemaakt om ons best te doen, Christus te volgen en op Hem te



lijken. En dat betekent dat wij ons inspannen om de beste versie van onszelf te worden die wij
kunnen zijn. En de beste versie van ons is de versie die er het meest op lijkt als Jezus in mijn
schoenen zou lopen. En die versie is niet iets waartoe we geroepen zijn uit plichtsbesef maar het is
het best mogelijke leven dat wij kunnen leiden. En daartoe wil ik je vandaag uitnodigen. Ik wil je
uitnodigen je leven te wijden aan het voortdurend iemand zijn die wil groeien. Groeien is niet iets
dat standaard is. Het is gemakkelijk om dat gevoel te hebben dat ik gewoon door het leven ga en
groei. En er gebeuren dingen in het leven waardoor wij helemaal niet meer groeien. Je loopt
gemakkelijk in die val want als wij geboren worden, groeien wij gewoon, toch? Kijk naar een
tweejarige die een vijfjarige wordt. Die persoon groeit en de prijs van zijn schoenen ook. Elk jaar
nieuwe schoenen, dat is duur. Ik zou graag een paar kinderschoenen uitvinden die met de tijd
meegroeien die met het kind meegroeien. Maar in het leven groeien wij altijd en ik denk dat als je
als kind naar school gaat, er iets is dat je dwingt tot een soort persoonlijke groei. Je moet leren lezen
en schrijven, rekenen en zo. Er is dus een soort voortdurende groei maar als wij de school verlaten,
als wij gaan werken, als wij in het ritme van het leven komen is het verder aan jou om te groeien of
niet te groeien. En ik denk dat de meeste mensen stoppen of het pas doen als ze ertoe gedwongen
worden. En ik wil je aanmoedigen om je leven elke dag in te zetten om kleine dingen in te bouwen in
de gewoonte van je leven om te zorgen dat je jaar na jaar groeit. Misschien langzaam, maar je
groeit. Je kunt terugkijken en zeggen: Ik heb meer geleerd, ik ben meer gegroeid. Ik ben meer op
Christus gaan lijken dan een jaar geleden. Wij dienen een God die, zelfs als wij het een miljoen keer
verknoeien Hij ons blijft vergeven.

2. Hou van mensen
Is dat geen goed nieuws? Dat God zijn ego opzijzet als wij Hem beledigen en Hij ons steeds weer
vergeeft. Hij zegt ons om mensen 70 keer 7 keer te vergeven. Weet je waarom? Omdat dat is wat Hij
met ons doet. Hij houdt van ons en er is niets wat je gedaan hebt waardoor je voor altijd bij God
vandaan bent. Hij wacht altijd met open armen op je. En om te groeien moeten wij dus niet bang zijn
om zo te vallen. Ik wil je bemoedigen dat er een grote beloning ligt in je omgang met God. Groeien
en elke dag met God leven, dat is het beste eerlijk gezegd is dat het beste leven dat wij kunnen
leiden. Ik had het geluk om op een christelijke hogeschool te zitten maar ik werkte toen ook voor een
investeringsmaatschappij in vastgoed. Dus ik deed beide dingen. En op die school waren de meeste
studenten behoorlijk christelijk en ze waren toegewijd aan God. Ze kozen een christelijke hogeschool
omdat ze dat veelal belangrijk vonden. Maar bij het investeringsbedrijf waren de meesten niet
gelovig. Op beide plaatsen heb ik veel vrienden gemaakt maar er zijn er twee van wie het verhaal in
tegengestelde richting ging. Een was een man genaamd Brian, met wie ik werkte. Gave vent. Hij had
een grote mond, maar ik mocht hem erg graag en wij raakten goed bevriend. En ik weet nog dat ik
dacht dat als er iemand was die financieel zou slagen in het leven, het deze vent zou zijn. Hij was er
zo van overtuigd dat hij ooit een Porsche 911 turbo zou krijgen. Die hing aan zijn muur. Ik weet niet
of hij naar Tony Robbins luisterde of zo, maar hij visualiseerde. Dit is de droom. En dit is mijn leven.
Dit is wie ik ga worden. Ik ga geld verdienen en ik ga het maken. En ik bewonderde hem echt. Ik
denk niet dat hij een christen was maar ik bewonderde zijn gedrevenheid om het te maken. En dan
was er nog een man die op onze verdieping woonde, Rick. Wij zullen hem Richard noemen.
Australische jongen. Hij was wel een oude man. Ik herinner mij dat ik toen 19 of 20 was. Hij was 25.
En op de hogeschool waren die er niet veel. Wij weten nog dat wij dachten, hij is net zo oud als mijn
vader of zo. Kijk eens hoe oud hij is. Maar hij had iets. Hij was, zoals ik al zei, Australisch, maar hij
was vol van God en hij had oog voor de noden van anderen. Als je bij hem was en hij sprak met je
had hij heel heldere ogen en zijn enthousiasme was aanstekelijk. Als je met hem sprak, was het alsof
hij wilde weten hoe hij je kon helpen en van je kon houden en een vriend voor je kon zijn. Hij is
iemand waar je alles aan toevertrouwt. Hij leek een betrouwbaar persoon. En ik herinner mij dat als
wij niet met hem praatten, hij veel las. Hij las graag non-fictie boeken en persoonlijke ontwikkeling
en las veel in de Bijbel. En zijn droom was niet een Porsche 911, maar zendeling worden. En ik



herinner mij dat ik jaren later, zeg maar 10 à 12 jaar later binnen een jaar beide mannen opnieuw
ontmoette om wat mee te gaan drinken en te zien hoe hun leven verliep. En diezelfde man, Richard,
die zendeling wilde worden, werd dat ook. Hij ontmoette de liefde van zijn leven en trouwde. Hij had
een geweldig huwelijk en ze kregen veel te veel kinderen. Ik ben vergeten hoeveel, maar veel
kinderen en hij bruiste van vreugde, had hetzelfde soort enthousiasme. En in het proces vond hij iets
uit…Ik ben vergeten wat het was. Iets dat met kamperen te maken had. Hij verkocht het aan een
bedrijf en was nu zo rijk als Croesus. De man maakte een enorme klapper. Hij deed nog steeds van
alles in de bediening maar omdat hij een behoefte vond en dit ding uitvond maakte hij deze grote
klapper. En daar stond hij. Je zou niet zeggen dat hij rijk was maar toen ik met hem ging praten,
hoorde ik dat bijzondere verhaal. Kort erop ontmoette ik die andere man, Brian van wie ik dacht dat
hij de meest succesvolle man ooit zou worden en hij had een heleboel baantjes gehad. Hij reed nu in
een BMW, maar toen ik het verhaal beter leerde kennen besefte ik dat hij die waarschijnlijk niet kon
betalen.

Hij had te veel schulden gemaakt. En het leek alsof hij nooit echt gelukkig was met anderen. Hij
zwierf veel rond en hij wilde getrouwd zijn, maar hij zei: Ik ga pas trouwen als ik het echt gemaakt
heb. En nu is hij al ver in de 30 en ik herinner mij dat ik dacht: Ontmoet nou eens gewoon een
vrouw. Als je echt wilt trouwen, ontmoet dan iemand. En het was interessant hoe die ene vriend die
rijk wilde zijn en een mooie sportwagen wilde Niks mis mee, maar die 911 wilde hij zo graag dat het
niets werd in zijn leven. Maar de andere jongen die gewoon van mensen hield en mensen wilde
helpen als een omstander, of liever als een bijproduct een enorme meevaller en een prachtig gezin
kreeg. Zijn leven was niet perfect maar je kon zien dat de ene persoon een beter mens wilde worden
en mensen wilde helpen. En de ander wilde een geweldige auto. En hoe die twee levens tot twee
heel verschillende resultaten leidden.

3. Zoek God in alles
Mag ik je iets vertellen? Ik wil dat je dit vandaag hoort. Resultaten komen voort uit wie je wordt. Je
kunt de hele dag naar dingen verlangen je wordt er steeds naar toegetrokken. Pas als je je
ontwikkelt tot zo’n persoon komen de dingen die je wilt in het leven, naar je toe. Zoals Jezus zei,
zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat is de heerschappij van God in je leven. Dat je zoals Jezus
wordt. En al die andere dingen die de heidenen najagen zullen naar je toe komen omdat God weet
dat je ze nodig hebt. Maar als je eerst Zijn koninkrijk zoekt, trek je die dingen vanzelf aan. En
niemand anders dan Jezus kan je de allerbeste manier tonen om zo iemand te worden. Er zijn
anderen die wijsheid hebben maar de beste persoon om te volgen is Christus. Resultaten in het leven
komen voort uit wie je wordt. Het komt voort uit wie je wordt. En vandaag wil ik je aanmoedigen om
de weg van discipelschap en wijsheid en van feedback op te gaan en altijd te werken aan elk aspect
van je leven om het type mens te worden dat de overwinningen in je leven aantrekt dat je nodig
hebt. Misschien zeg je vandaag: ik ga dit nooit doen, ik ga dat nooit doen. Ik kan dit niet doen. God
is zo betrokken bij je leven en houdt van je en is er voor je. Wij gaan dat zien in de passage in Hosea
dat veel van de genezing en goedheid die je in je leven hebt ervaren van God komt, ook al wisten wij
dat niet. En hoe vaak wij denken dat wij het zelf hebben gedaan of dat wij geluk hebben gehad, maar
in werkelijkheid is het God die het doet. Nita zong het lied Geen geluksvogel maar geliefd. Wat een
positieve, goede manier om het leven te bekijken. Dat wanneer het goede in ons leven komt het komt
omdat God van ons houdt. Desondanks. God is voor je, en niet tegen je. Hij zit in je team. Hij houdt
van je. Hosea, dat Hannah vandaag las, is een profetisch boek. Het is eigenlijk grotendeels een
gedicht. En Hosea is een zeer droevig gedicht, zoals zoveel van de oude Bijbel. Hosea begint zo. Hij
trouwt en vrijwel meteen loopt zijn huwelijk mis. Zijn vrouw bedriegt hem en God zegt hem: Ga je
vrouw achterna en win haar terug. En dat doet hij en hij betaalt haar schulden af. En dan bedriegt
zij hem weer en hij blijft haar benaderen. Dat gaat zo even door. Zij bedriegt hem en hij achtervolgt
haar en betaalt haar schulden af en blijft haar opzoeken. Het is het hartverscheurende verhaal van



een man die zijn gezin wil redden. In het vervolg zie je dat God dit hartverscheurende verhaal
gebruikt om de profeet Hosea te laten zien hoe zijn relatie is met zijn volk. Als je het Oude
Testament in één keer zou kunnen lezen en dat kan niet, dat zou een eeuwigheid duren maar als je
het zou kunnen, is een van de dingen je zou het in de literatuur een motief kunnen noemen.

4. Kennis versus kennen
Een motief dat je steeds weer ziet, is dat Gods volk in moeilijkheden verkeert. Hij redt hen en zegent
hen overvloedig. En dan keren ze God de rug toe en doen verschrikkelijke dingen met elkaar en met
de wereld. En dus trekt God Zijn zegen in en dan komen ze in de problemen. En in hun problemen
roepen ze God aan en dus redt Hij hen en zegent hen. Maar als ze dan gezegend zijn, keren ze God
de rug toe. En hoe vaak zal dit gebeuren? Ik denk dat het honderden keren gebeurt, keer op keer in
de Bijbel. En dit is waar God het over heeft met Hosea. God zegt tegen Hosea: Ik wil mijn volk
zegenen. Ik wil dat ze overwinnen. Ik wil dat ze volle manden hebben. Ik wil dat ze genezen worden.
Ik wil dat ze vol leven zijn. Maar zij keren Mij de rug toe en zij verwaarlozen de armen en de
weduwe en de wees en zij wenden zich tot Baäls, tot afgoden en zij doen slechte dingen in mijn ogen
hoewel Ik degene ben die hen gezegend heeft. En Hij zegt dat er huichelarij is waarbij zij de armen
en behoeftigen de rug toekeren. En ze aanbidden afgoden en offeren er mensen aan. En dan komen
ze in de kerk – wij zouden zeggen kerk – synagoge of tempel en ze doen beide. En Hij zegt dat er
geen kennis van God is in het land. Die uitdrukking, die steeds weer gebruikt wordt er is geen
kennis van God in het land. Het woord voor kennis is yada. Zeg allemaal maar eens yada. Het is
anders in het Hebreeuws dan in het Engels. Kennis in het Engels is meer zoiets als gegevens
kennen. Je weet dingen. Maar yada is intimiteit. Het is het soort vriendschap dat je hebt met je broer
of zus, je favoriete broer of zus of je beste vriend. Het is de manier waarop je moeder of vader je zo
goed kent of de manier waarop je je kinderen zo goed kent. Yada betekent dat je elkaar echt
supergoed kent. Toen ik in de jaren ’80 opgroeide, was mijn grootvader de stichter van deze kerk,
superberoemd. Mensen kenden hem overal. De meeste mensen van mijn leeftijd hebben nog nooit
van hem gehoord maar toen ik een kind was, was het alsof iedereen, vooral in Orange County wist
wie hij was. Ik ontmoette superfans die mij zoveel konden vertellen over mijn opa. Ze konden zeggen
waar hij woonde van dan tot dan en waar hij zijn dertiende eredoctoraat kreeg en wanneer hij voor
het eerst dit had gezegd en ze konden al zijn boeken opnoemen. Ze wisten allemaal dingen waar ik
nooit van had gehoord die ze mij dan voordroegen. Geweldig. Niks mis mee. Als je een superfan bent
van dr. Schuller, is dat geweldig. Hij verdient het. Hij heeft veel goeds gedaan. Maar ze kenden hem
niet, snap je? Ze hadden wel de kennis, maar ze kenden hem niet zoals ik hem kende. Ik had een
vriendin die een van zijn boeken te koop zag staan in een tweedehands boekwinkel. Ze zei: Kijk eens
naar dit boek dat ik van je opa heb gevonden. En ik zei, draai het om en kijk op de achterkant. En
dat ben ik met mijn opa als twee- of driejarige. Kijk naar die glimlach. Die van mijn opa is ook mooi.
Ik denk dat dat een probleem is dat zoveel mensen God de rug hebben toegekeerd. Ze weten van
Hem. Ze kennen Hem niet. Ze kennen God niet. Als ze Hem zouden kennen, zouden ze Hem
liefhebben. Ze zouden Hem niet kunnen weerstaan. Er is niemand vreugdevoller, liefdevoller en
overlopend van passie voor jou dan God. Hij is het meest interessante, intelligente, feestelijke,
vrolijkste wezen in het universum. Er is nooit iemand creatiever geweest, voller van leven en liefde.
De Bijbel zegt zelfs dat God liefde is. Als er één woord is om Hem te beschrijven, dan is dat het wel.
Maar als je Hem nooit hebt ervaren, als je alleen boekenkennis hebt dan ken je Hem nooit echt. En
ik denk dat dit het probleem is: Er is geen kennis van God in het land. Er is geen kennis van God in
het land. Wij hebben al onze theorieën over God en onze doctrines en onze theorieën, maar ken je
Hem? Word je ‘s morgens enthousiast wakker om bij Hem te zijn en in Zijn koninkrijk te leven en te
weten dat je elk moment van je leven volkomen veilig bent en vol van Zijn kracht. Dat Hij je ziet en
van je houdt zoals een goede Vader van zijn dochter of zoon houdt. Als je God nog niet hebt ervaren,
strek je uit naar Hem en leer Hem kennen. Hij houdt van je. En dat zegt Hij in Hosea 11. Na al dat
gedoe, is het bijna berouwvol wat God zegt in Hosea 11. Als hij zegt: Toen Israël een kind was, had



Ik hem lief. En uit Egypte riep Ik mijn zoon. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder
hun ogen wegliepen. Aan de Baäls offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik
echter leerde Efraïm lopen. Efraïm is een andere manier om Israël te zeggen. Hij nam hen op Zijn
armen maar zij erkenden niet dat Ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van
liefde. En dan staat er: Zij zullen achter de HEERE aan gaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, Híj zal
brullen en de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als
een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Dan doe Ik hen wonen in hun huizen, spreekt
de HEERE. Hij zegt dat het is alsof ze het niet weten maar ze waren als een kind wiens wang Ik aan
mijn wang legde. Zij weten het niet, maar toen zij gezegend werden, was Ik het die hen zegende.
Toen zij werden genezen, was Ik het die hen genas. Want zelfs als zij zich van Mij afkeren, vergeef Ik
hen en heb Ik hen lief. Er ligt gewoon een grote beloning in je omgang met God. Er is een grote
beloning in het leven met God. En soms is die beloning ons dagelijks brood. Soms is die beloning die
relatie. Maar altijd is die beloning het eeuwige leven. Het beste leven dat wij kunnen hebben. Gods
oproep aan ons is om Zijn discipelen te zijn wat een mooie manier is om te zeggen dat wij Zijn
leerlingen worden. Dat wij ons leven elke dag wijden aan het meer en meer op Hem lijken. Maak tijd
voor God en maak tijd voor persoonlijke groei en je discipelschap en je zult zien dat je na verloop
van tijd over een jaar of twee jaar, zult zeggen: Hoe ben ik zo gezegend geworden? Wat is er
gebeurd? Er is een beloning voor hen die de Heer op de eerste plaats zetten in hun leven. Er is een
beloning voor mensen die de nadruk leggen op hun huwelijken die de nadruk leggen op hun
kinderen daar is een beloning voor en het is het waard. Ik wil je aanmoedigen om dat te doen. En
Gods volk zei: amen.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 


