
Opening

In 1970 ging een tv-programma van start dat miljoenen mensen anders naar het geloof deed kijken:
Hour of Power. Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons verheugen. Nog altijd laat
Hour of Power een nieuw geluid voor een nieuwe generatie horen. Als je op God vertrouwt, kan niks
je tegenhouden. Want wat uw omstandigheden en problemen ook zijn dit moment kan uw uur van
kracht zijn.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in ‘t duister vindt
het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord
Door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die God heeft gemaakt. Wij zullen ons erover verheugen. Welkom, familie. Wat fijn om
hier weer samen met u te zijn. Dank voor uw komst. Wij houden van u. Ieder mens heeft problemen
en al te gemakkelijk laten wij die problemen overheersen in ons leven. Hopelijk wordt u straks niet
meer opgejaagd door uw problemen maar geleid door de dromen die God in uw hart heeft gelegd.
Geef de mensen in uw buurt een hand en zeg: God houdt van u en ik ook. Zullen wij bidden?

Gebed

Heer, dank U dat U ons liefheeft en goed bent voor ons, dat U houdt van genade, van vreugde.
Dank U dat U de meest vreugdevolle persoon van het universum bent. Dat U ons liefheeft.
Geef dat iedereen die mij hoort straks vol belofte, hoop en geluk huiswaarts gaat. Dat vragen wij U.
In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Immortal, Invisible, God Only Wise”

Onsterf’lijk, onzichtbaar Gods wijsheid is groot In licht onbegrijp’lijk verborgen voor ‘t oog
De God aller tijden in glorie en faam
Machtig overwinnaar, wij prijzen uw naam

Onrustig, niet haastend, en stil als het licht Niet eisend, verkwistend uw macht die regeert

Rechtvaardig als bergen ver zwevend omhoog Uw wolken als bronnen Gods liefde is groot

U komt toe de lofprijs, o, help ons te zien
Het prachtige Licht wat wij soms niet zien Onthuld wordt uw glorie onthuld wordt uw macht Door ‘t
leven van Christus in ons hart gebracht Halleluja, amen

Schriftlezing – Matteus 14:25-33 door Hannah Schuller

U mag gaan zitten. Ter voorbereiding op de preek lees ik Mattheus 14 vers 25 tot en met 33.
Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Toen de discipelen Hem
over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring. Het is een spook! zeiden ze. En zij schreeuwden
van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed Ik ben het. Wees niet
bevreesd. Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water



naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te
komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd en toen hij begon te zinken, riep hij:
Heere, red mij! Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige,
waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in
het schip waren, kwamen Hem aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God.
Kerkfamilie, wij tonen moed en vertrouwen om te doen waartoe God ons heeft geroepen. Amen.

Koor – “Beloved”

Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb Ik ben niet wat mensen over me zeggen
Ik ben Gods geliefde kind, dat is wie ik ben Dat kan niemand me afnemen

Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus
En zijn liefde delen met de wereld
Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus

En zijn liefde delen met de wereld
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus
En zijn liefde delen met de wereld
Ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat ik heb
Ik ben niet wat mensen over me zeggen
Ik ben Gods geliefde kind, dat is wie ik ben
Dat kan niemand me afnemen
Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus
En zijn liefde delen met de wereld
Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus
Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus
En zijn liefde delen met de wereld
En zijn liefde delen met de wereld
Met de wereld

INTERVIEW – Anthony Evans
BS = Bobby Schuller en AE = Anthony Evans

BS Wat geweldig om Anthony Evans weer op bezoek te hebben. Echt te gek. Anthony is een
getalenteerd zanger en aanbiddingleider, succesvol in Hollywood èn de kerk. Hij laat zich leiden zijn
geloof. Dag Anthony, je gaat zo een aanbiddinglied zingen. Ik praat de mensen even bij: Je speelde
onlangs Beast in Beauty and the Beast.

AE Ja, ik dacht: Een beest, moet ik daar blij mee zijn? Maar het kwam goed.
BS En op het laatst word je een knappe prins. En je hebt net een nieuwe single uitgebracht:

Something Better.
AE In Hollywood moest ik opnieuw nadenken over hoe ik mijn geloof presenteer. Je kunt niet

zomaar tegen mensen roepen: Geloof hetzelfde als ik. Ik moest me kwetsbaar opstellen en
transparant zijn. Dat doe ik door in dat liedje te vertellen hoe God nu en dan dingen van mij heeft
weggerukt, maar altijd heeft vervangen door iets beters. Hij zal doen wat Hij beloofd heeft:
Voltooien wat Hij in ons is begonnen.

BS Er komt ook een boek van je uit: Unexpected Places.
AE Dat gaat over mijn jeugd als domineeszoon in de Bible Belt. Ik kwam totaal onverwacht meer



over God te weten in het hart van Hollywood. Het boek laat zien dat God je zelden in een rechte lijn
van A naar B brengt. Het is zigzag en wij moeten die vreemde plekken leren waarderen en met beide
handen aanvatten wat Hij ons op zulke momenten leert.

BS We houden van je. Amen.

Solo – Anthony Evans – “Ever Be”

Uw liefde is toegewijd als een ring van zuiver goud
Als een zwaar beproefde gelofte als een oud verbond
Uw liefde doorstaat de winterregens gaat voorbij de horizon En is ons altijd genadig trouw bent U
geweest
En trouw zult U altijd zijn U beloofde mij Uw trouw
En daarom zing ik:
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Voor altijd zal uw lof op mijn lippen zijn
U bent een Vader voor de wees zing met me mee
U bent een Vader voor de wees, uw goedheid maakt ons heel U schraagt onze zwakheid en uw
kracht wordt ook de onze
U maakt mij als uzelf, kleedt mij in het wit
U laat uit as schoonheid herrijzen
Want U zult uw bruid ontmoeten
Vrij van al haar schuld, bevrijd van al haar schaamte Genoemd bij haar ware naam, daarom zing ik:
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
U zult geprezen worden met de engelen en heiligen
Zingen wij: waardig zijt Gij,
Heer U zult geprezen worden met de engelen en heiligen Zingen wij: waardig zijt Gij, Heer
U zult geprezen worden met de engelen en heiligen
Zingen wij: waardig zijt Gij, Heer
U zult geprezen worden
Met de engelen en heiligen zingen wij:
Waardig zijt Gij, Heer daarom zing ik uw lof
Uw lof zal altijd, uw lof zal altijd

Op mijn lippen zijn, altijd op mijn lippen zijn Uw lof zal altijd op mijn lippen zijn
Altijd op mijn lippen zijn
Voor altijd zal uw lof op mijn lippen zijn

Solo – Bradley Baker – “Free at Last”

Ik wou zo graag dat ik mijn vleugels uit kon slaan en vliegen kon Om deze arme gestrande ziel even
de vrijheid te geven
Om als arenden te zweven op de wind
Opdat mijn ziel de zoetste vrijheid vindt



Dan zal ik eindelijk vrij zijn, eindelijk vrij
Dank God Almachtig: eindelijk zal ik vrij zijn
Ik laat mijn gevoelens liggen waar geen smart ze kan bereiken Om mijn altijd lijdende ziel te
pijnigen, die even rusten moet
Ik wou zo graag dat ik mijn vleugels uit kon slaan en vliegen kon En mijn ziel kon proeven van de
aller-zoetste vrijheid
Dan zal ik eindelijk vrij zijn, eindelijk vrij
Dank God Almachtig: eindelijk zal ik vrij zijn, eindelijk vrij Eindelijk zal ik vrij zijn
Dank God Almachtig: eindelijk zal ik vrij zijn
Ik zal eindelijk vrij zijn eindelijk zal ik vrij zijn
Dank God Almachtig: eindelijk zal ik vrij zijn
Eindelijk vrij, eindelijk zal ik vrij zijn dank God Almachtig: Eindelijk zal ik vrij zijn

Proclamatie met Bobby Schuller

Houd uw handen zo en zeg met mij:

Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde
kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of te
haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met de wereld.

U mag gaan zitten.

Preek – “Je kunt God vertrouwen” door Bobby Schuller

Vandaag gaan wij verder met de serie over deze proclamatie. Wat betekent vertrouwen op Jezus als
wij grote dingen voor God willen doen? Wij hebben het al gehad over je geen zorgen maken maar
vandaag wil ik het hebben over wat wij doen. Over ‘uit de boot stappen’ en op het water lopen: Iets
verbluffends doen voor God. Als God je vraagt iets te doen, zal de vijand allereerst je willen
wijsmaken dat het onmogelijk is. Vandaag gaat het over vertrouwen. Wat betekent het op God te
vertrouwen en je op je geloof te verlaten? Geloven is gewoon: vertrouwen, meer niet. Wij kunnen er
iets mystieks van maken, maar het is vertrouwen dat God goed is en zal doen wat Hij gezegd heeft.
Als Jezus zegt: Vrees niet, bedoelt Hij: Handel niet naar je angst. Als Jezus of het evangelie zegt:
Wees moedig, mogen wij wel angst voelen, als wij desondanks maar doorzetten. Omdat we ertoe
geroepen zijn, op God vertrouwen. In zijn Koninkrijk is alles mogelijk. Het is verwonderlijk wanneer
wij in ons dagelijks leven vertrouwen op God en wij vanuit ons geloof stappen zetten naar onze
dromen en Gods wil wat wij dan kunnen verrichten en hoe wij zelf kunnen groeien. Dat is iets heel
moois. Soms kan je beter niet weten wat mogelijk of onmogelijk is. Er is een verhaal over George
Dantzig, een beroemd wiskundige. Toen hij studeerde kwam hij eens te laat op college. Op het bord
stond een wiskundig probleem en hij nam aan dat dat het huiswerk was. Hij schreef de opgave over,
nam het mee naar huis, ging ermee aan de slag en dacht: Wat is dit moeilijk. Hij had er een week
voor. Na vele doorgewerkte nachten dacht hij: Wiskunde is niks voor mij. En loste het probleem op.
Hij ging naar de professor om zijn oplossing in te leveren. Hier is de opdracht, zei hij. Leg maar op
mijn bureau, zei de

professor. Maar dat leek hem niks, want het lag vol met papieren en stapels boeken. Dus hij legde
het duidelijk in het zicht. Een paar weken later werd er heel vroeg op zijn deur gebonkt. Het bleek
de professor te zijn. Die zei: het is je gelukt. Hoe bedoelt u? vraagt hij. Hij zegt: je was toen te laat,
maar ik had een opgave opgeschreven die naar wij dachten onoplosbaar was, maar jij hebt hem
opgelost. Het voordeel dat George Dantzig had was dat hij niet wist dat het onoplosbaar was.
Daardoor loste hij het op. Vaak blokkeert ons denken: Het kan niet, God heeft dat nooit gedaan in



mijn leven, ik heb het nooit gedaan, het is onmogelijk, te moeilijk, ik zie het niet gebeuren. Je hoeft
niet het hele probleem op te lossen voordat je God gaat volgen. Zet de eerste stap. Pak je potlood en
begin aan de opgave te werken. Stap uit de boot. Op God kan je vertrouwen. Misschien heeft u het
gevoel dat God u ergens toe roept. Misschien moet u zich vandaag overgeven aan geloof en
vertrouwen. Misschien mislukt het een paar keer, maar dat is onderdeel van het proces. Misschien
komen er tegenslagen, pijn of eenzaamheid of afwijzing door mensen die niet willen dat u doet wat u
moet doe maar als God u er toe roept, doe het dan maar. Luister naar de Heilige Geest. Hij zegt
waar je heen moet. Vertrouw Hem maar. Wij zeggen wel: Jezus is dé kern van het geloof. Wil je
precies weten hoe God is, kijk dan naar Jezus. Kijk hoe Hij handelde, predikte, het geloof uitdroeg en
mensen liefhad. Wil je weten hoe God is, kijk dan naar Jezus. Hij laat zien hoe de Vader is. Hou je
blik op Hem gericht en goede dingen zullen komen in Jezus’ naam. Wij lezen over Petrus, die uit de
boot stapte en over het water naar Jezus liep. Maar eerst iets over de context. Om te beginnen was
Petrus een discipel van Jezus. Dat is heel belangrijk. Als in Jezus’ tijd een rabbi een jongen zei zijn
discipel te worden wilde hij een kloon creëren. Degenen die waren geroepen om discipel van een
rabbi te worden imiteerden letterlijk alles wat de rabbi deed. Als je in die tijd een rabbi zag lopen
met tieners en twintigers achter zich aan dan zetten die hun voeten letterlijk in de voetafdrukken
van de rabbi. Was de rabbi linkshandig, dan leerden ze links schrijven. Want ook zij wilden zijn als
de rabbi. Zij vertelde dezelfde grappen, kleedden zich als hij. Niet om te slijmen. Dit hoorden zij
gewoon te doen. Zij moeten discipline opbouwen in wat zij doen, hoe zij eruit zien, prediken, denken.
Alles net als de rabbi. Dat hoort erbij als een rabbi een discipel vraagt te worden als hij. Wie
geroepen wordt tot discipel, wordt geroepen om bepaalde dingen te doen niet om bepaalde dingen
te laten. Als Jezus zijn discipelen roept, weten zij: alles wat Jezus doet, moeten wij ook doen. Moeten,
niet kunnen. Niet alleen kunnen doen wat Jezus deed maar het ook moeten doen. Daarom zegt Jezus
in Johannes 14 tot zijn discipelen: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen en hij zal
grotere doen dan deze. Allemaal: grotere dan deze. Grotere dingen dan deze, want Ik ga heen naar
mijn Vader. Hij heeft ons nodig omdat Hij naar zijn Vader gaat. Hij heeft ons nodig om Jezus-achtige
dingen te doen om de Vader te presenteren aan een gevallen, hopeloze wereld. Hij heeft jou nodig.
Je moet grote dingen doen voor Hem. Je moet een evenbeeld worden van de rabbi, doen wat Jezus
deed. Daarom stuurt Hij in Lucas 9 en 10 zijn discipelen eropuit om wonderen te verrichten en dat
doen zij ook.

In dit verhaal is Jezus’ neef en misschien wel beste vriend Johannes de Doper overleden. Jezus heeft
veel verdriet. Hij stapt in een boot. Hij is inmiddels een beroemdheid. Een profeet. Iedereen met
problemen wil dat Hij ze oplost. Ben je zelf nogal introvert, dan zal je sympathiseren met Jezus. Hij
stapt in een boot en vaart naar een afgelegen plek, weg van de menigte. Even heeft Hij tijd voor
zichzelf dan wordt bekend dat Jezus op dat afgelegen strand is. De menigte trekt erheen. De Bijbel
spreekt van 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Een heel amfitheater van
mensen en allemaal hebben zij iets nodig. Jezus wil rouwen over Johannes de Doper en even met de
Vader zijn. Maar vol compassie begint Hij mensen te genezen. Het wordt donker. De mensen hebben
honger, zeggen de discipelen. Dan krijg je het wonder van de spijziging van de 5000. Iedereen gaat
uit zijn dak door dit wonder. In de chaos zegt Jezus tot de discipelen: Vaar naar de overkant. Ik ga in
de bergen wat tijd doorbrengen met de Heer. De menigte verspreidt zich en de discipelen op de boot
worden helemaal gek. De golven dreunen, de wind raast, zij proberen de oever te bereiken maar het
lukt niet. Zij roeien die kant op maar de wind blijft hen terugblazen. De zon gaat onder, het wordt
donker en het lukt niet. Om middernacht lukt het nog niet, zij zijn doodsbenauwd. Ook om 2, 3, 4 uur
in de morgen, ‘in de vierde nachtwake’ zoals de Bijbel zegt zitten zij nog altijd midden in die storm
en proberen doodsbang terug te roeien terwijl Jezus vanaf een heuvel toekijkt. Waarom? ‘Jezus
dwong zijn discipelen in het schip te gaan en naar de overkant te varen terwijl Hij de menigte weg
zou sturen. Daarna klom Hij de berg op om in afzondering te bidden. Toen het avond was, was Hij
daar alleen.



Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven want zij hadden de wind
tegen.’ Er was nog iets dat hen angst inboezemde. In het joodse wereldbeeld was het universum een
soort sandwich met de hemel boven en Sheol, hun versie van de hel, het land van de doden, was
onder hen. De twee werden gescheiden door water. Het water boven je, de wolken scheidde hemel
en

aarde, het water beneden je scheidde hel en aarde. Grote waterpartijen zoals de zee en grote meren
boezemden de mensen angst in. Als je diep genoeg ging, dachten zij kon je erdoorheen vallen, in de
hel. Dus als het water begint te kolken en de golven onstuimig worden, lijkt het net of er onder hun
voeten iets gebeurt. Er speelt van alles mee. Waarschijnlijk konden ze niet zwemmen zoals de
meeste mensen toen. Het is nu 4 uur in de morgen, de wind verhindert ze de oever te bereiken. U
weet hoe erg het kan worden, ‘s ochtends om een uur of 4, 5. Dan is varen vreselijk gevaarlijk. En
plotseling zien zij Jezus op het water lopen. Zij weten niet dat Hij het is en zij worden helemaal gek.
‘Een spook! roepen ze. Hij zegt tegen hen: Ik ben het, wees niet bevreesd.’ Dat verbaast mij zo:
Zodra ze weten dat het Jezus is, wat denken en voelen zij dan? Waarom heeft Hij hen zo lang laten
ronddobberen? Jezus liep letterlijk over de hel om hen te redden. Het idee was dat die strijd, die
stress, die uitdaging door Jezus’ aanwezigheid hen alleen maar taaier, sterker, slimmer en minder
bang zou maken. Misschien zit u in de problemen. Weet dat u op Jezus kunt vertrouwen. Hij zal u
redden. En u zult keer op keer, overwinning na overwinning zien dat de Heer u niet zal verlaten. Ten
slotte ‘Petrus zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij
zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op
de sterke wind lette, werd hij bevreesd en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus
stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u
getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij kwamen Hem
aanbidden en zeiden: Werkelijk, U bent de Zoon van God.’ Jezus vroeg waarom hij twijfelde.
Bedoelde Hij toen: waarom twijfelde je aan Mij? Ik denk dat Hij bedoelde: Waarom twijfelde je of je
hetzelfde kon doen als Ik? Het antwoord: Omdat hij keek naar dat waar hij bang voor was, niet naar
Jezus. Niet bang zijn. Wat je ook doormaakt, God zal je er doorheen slepen. Traditie en
wereldbeschouwing spelen mee. Bij een christelijke opvoeding ging het niet om dingen doen voor
God, maar om dingen laten voor God of vanwege God. Uit angst voor Hem. Niet roken, niet drinken,
niet kauwen en blijf weg van slechte vrouwen. Kent u dat? De ideale gelovige was een gelovige die
helemaal niks deed. Even kijken, een vreselijk saai voorwerp… Deze lessenaar dan maar. Hoewel ik
het eigenlijk een mooie lessenaar vind. Een christelijke opvoeding ging over dingen laten. Deze
lessenaar zou een perfecte christen zijn. Hij rookt niet, drinkt niet, eet beslist niet te veel, is niet
jaloers, wordt niet kwaad. En hij is in de kerk. Een perfecte christen. Toen ik tot Jezus kwam bezocht
ik kerken waar zij preekten over wat niet mocht. Als je niet weet waarom iets verboden is, heb je er
niks aan. Dan krijg je zin om het juist wel te doen. God verbiedt ons bepaalde dingen opdat wij
andere dingen wel kunnen doen. Jezus houdt mensen ook voor om dingen te doen: Een leven te
leiden vol wonderen, kracht, liefde, hartstocht. Dat is iets goeds, en dat is waartoe God ons roept.
Ten slotte: God is een God van wat Tolkien de eucatastrofe noemde: Hij grijpt vaak op het laatste
moment in. Als je denkt dat alles om je heen instort dient zich plotseling een enorme overwinning
aan. Je ziet het God telkens weer op die manier doen. Daar mag u ook op hopen. Als u ziek bent en
niet weet of er genezing is. Als uw zaak op de fles is, of als uw huwelijk u benauwt:

Geef de hoop niet op, want God is een god die, om welke reden dan ook, graag op het allerlaatste te
hulp schiet. Als u de visie heeft, zorgt God voor het geld. Als u de visie heeft, zorgt God voor tijd, en
voor kracht. God zal het doen. Luister, en vertrouw erop dat Hij u zal roepen tot geweldige dingen

Gebed



Heer, U wilt dat wij een leven leiden dat anderen voor onmogelijk houden. Niet tot onze eigen glorie,
maar voor die van U. Wij zullen nog grotere dingen doen dan U, heeft U gezegd. Heer, U hebt ons
nodig te leven als U en om uw liefde en kracht te openbaren aan een lijdende wereld. Wij hebben U
lief. In Jezus’ naam, amen.

Koor – “Alleluia! Sing to Jesus”

Halleluja! zing voor Jezus Zittend aan Gods rechterhand Halleluja! hoog verheven Heerser over zee
en land Allerwegen klinkt het loflied Voor de Heer, want Hij is goed Hij die ons uit alle volken
Vrijgekocht heeft met zijn bloed

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De
Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.


