
Nieuwjaarswens van Bobby & Hannah Schuller

Beste Nederlandse kerkfamilie, Hannah en ik wensen jullie van harte een gezegend nieuwjaar. “God
is ons een toevlucht en kracht”, staat er in Psalm 46. Als wij om ons heen kijken, zien wij dat er veel
gebeurt in de wereld. Ik wil jullie bemoedigen om te blijven bidden voor vrede en herstel. Deze
wereld heeft mensen zoals jullie nodig. De psalm vervolgt: “Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, ook
al beeft de aarde.” Kerkfamilie, onthoud dat God alles onder controle heeft. Hij is de God van alle
volken en in 2026 zullen we zijn machtige naam blijven verheerlijken. Gelukkig nieuwjaar.

 

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Amen. Je weet wat ‘je
verheugen’ is, hè? Een keus. Verheug je af en toe in de Heer…? Altijd. En dat doen wij vanochtend.
Amen. Wanneer wij de aanwezigheid van de Heer verwelkomen blijft die aanwezigheid niet alleen
binnen deze muren maar stroomt een beetje over. Onze beker is niet alleen vol, hij loopt over.
Amen? Maar het is aan ons. Vergeet niet dat aanbidding werk is. Het woord aanbidding betekent
ook werk. Het vereist inspanning. Het vereist een zekere inspanning en overgave. Dus dat gaan wij
vanmorgen doen. Amen? Wie is er klaar voor die overgave? Ik ben er klaar voor.

 

Gebed

Hef je handen met mij op. Vader in de hemel, wij erkennen de werkelijke aanwezigheid van de Heer
met groot ontzag. En wij zeggen: Heilig is de naam van de Heer. Er is niemand zoals U op de hele
aarde. Dank U dat de naam van de Heer redt, dat de naam van de Heer verlost. Dank U dat U naar
uw kinderen luistert. Dank U dat U van ons houdt, Heer. En Vader, met ons hele hart brengen wij
ons leven bij U. Wij respecteren deze tijd. Wij koesteren deze tijd en wij schenken U ons lied, onze
muziek. we geven U ons lichaam, onze stemmen, ons hart, deze ochtend. Amen? Amen. Wij danken
u, Heer. Halleluja. Wij prijzen uw naam en wij danken U. Dit bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk
zei amen.

 

Koorzang – I Will Rise

Ik heb een vrede leren kennen

Ofschoon mijn hart en lijf nog altijd kunnen falen.



Er is een anker voor mijn ziel

En ik kan zeggen: het is goed.

Jezus heeft overwonnen en het graf tenietgedaan.

De overwinning is een feit.

Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstijgen als Hij me roept.

Geen verdriet meer en geen pijn.

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen.

Ik zal opstijgen. ik zal opstijgen.

 

En de dag komt dichterbij

Dat het duister wijkt voor het licht

En de schaduwen verdwijnen

En ik zal geloven door te zien.

Jezus heeft gezegevierd en het graf is overwonnen.

De overwinning is behaald.

Hij is opgestaan uit de dood

En ik zal opstaan als Hij mijn naam noemt.

Afgelopen met lijden en verdriet.

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels.

En voor mijn God op m’n knieën vallen.

Ik zal opstijgen. ik zal opstijgen.

En ik hoor stemmen van vele engelen:

Waardig is het Lam.

En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart:

Waardig is het Lam.

En ik hoor de stem van vele engelen:



Waardig is het Lam.

En ik hoor het geroep van ieder hunkerend hart:

Waardig is het Lam. waardig is het Lam.

 

En ik zal opstijgen als Hij me roept.

Geen verdriet meer en geen pijn.

Ik zal opstijgen op adelaarsvleugels

En voor mijn God op m’n knieën vallen.

Ik zal opstijgen. ik zal opstijgen.

Ik zal opstijgen. ik zal opstijgen.

 

Koorzang – Same God

Intro: Heer, wij zijn vol van uw Geest. Niet halfvol, niet gedeeltelijk, maar volledig. Vul ons met uw
Geest. Schenk ons uw kracht. Wij roepen U aan. U bent de God van alle heiligen die ons voorgingen
en U bent nu ook onze God. Laat ons samen zingen.

 

Ik roep de God van Jakob aan.

Ik roep tot U, de God van Jakob.

Uw trouw draagt ons al generaties.

Ik weet dat uw verbond voor altijd blijft.

Ik roep tot U, de God van Mozes

Die voor zijn volk de zeeën opent.

En nu heb ik datzelfde wonder nodig.

O God, ik heb U nodig. o God, ik heb U nodig nu,

Ik heb U nodig nu. o Rots van alle eeuwen

Ik weet mij veilig in uw trouw, in uw grote trouw.

Wij prijzen U, Heer.

 

Ik roep tot U, God van Maria



Die oog heeft voor uw armste dienaars.

Ik weet: voor U is alles mogelijk.

Ik roep tot U, de God van David.

U gaf hem moed voor grote daden.

Eén steen versloeg de vijand,

Help mij nu met de mijne.

 

O God, ik heb U nodig. o God, ik heb U nodig nu,

Ik heb U nodig nu. o Rots van alle eeuwen

Ik weet mij veilig in uw trouw, in uw grote trouw.

-Prijs Hem deze morgen, kerk. Dank U, Heer.

 

U zag uw kinderen toen, U ziet uw kinderen nu. U bent Dezelfde.

U gaf hun antwoord toen, U geeft ook antwoord nu. U bent Dezelfde.

U bracht de uitkomst toen, U brengt ook uitkomst nu. U bent Dezelfde.

God, U bewoog met kracht, beweeg ook nu met kracht. U bent Dezelfde.

U was Genezer toen, U bent Genezer nu. U bent Dezelfde.

U was de Redder toen, U bent de Redder nu. U bent Dezelfde.

 

O God, ik heb U nodig. o God, ik heb U nodig nu,

Ik heb U nodig nu. o Rots van alle eeuwen

Ik weet mij veilig in uw trouw, in uw grote trouw.

Heilig, heilig, heilig. U bent heilig, heilig, heilig.

U maakte slaven vrij, nu maakt U harten vrij.

U bent Dezelfde.

Melaatsen raakt U aan, nu raakt U mij ook aan.

U bent Dezelfde. Dezelfde God. U wast weg.

Ik roep tot U, Geest van de Vader. rivier van leven,



Kom en vul mij steeds weer.

Kom en vul mij steeds weer.

Kom en vul mij steeds weer.

 

Wij verhogen U. wij verhogen uw naam

Want wij houden van U, Heer. wij roepen U aan.

Ik roep tot U, Geest van de Vader.

Rivier van leven,

Kom en vul mij steeds weer.

Kom en vul mij steeds weer.

-Zing dat nog eens.

Kom en vul mij steeds weer.

 

Koorzang – Raise a Hallelujah

Ik hef een halleluja op naar de hemel

In de aanwezigheid van mijn vijanden.

Ik hef een halleluja op naar de hemel.

Luider dan het ongeloof.

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Want mijn wapen is de melodie ervan.

Ik hef een halleluja op naar de hemel

En de hemel zal komen om voor mij te strijden.

Ik zal zingen te midden van de storm.

Steeds luider zult U mijn lofprijzingen horen klinken.

Uit de as zal de hoop oprijzen.

De dood is verslagen, de Koning leeft.

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Met alles wat ik in mij heb.



Ik hef een halleluja op naar de hemel

En ik zie de duisternis vluchten.

Ik hef een halleluja op naar de hemel

Te midden van het mysterie.

Ik hef een halleluja op naar de hemel.

Angst, je bent je grip op mij kwijt.

 

Ik zal zingen te midden van de storm.

Luider en luider zult U mijn lofprijzingen horen klinken.

Uit de as zal de hoop herrijzen.

De dood is verslagen en de Koning leeft.

Ik zal wat luider zingen. ik zal wat luider zingen.

Ik zal wat luider zingen. ik zal wat luider zingen.

Ik zal wat luider zingen in de aanwezigheid van mijn vijanden.

Ik zal wat luider zingen en ik zie de duisternis vluchten.

Ik zal wat luider zingen, luider dan mijn ongeloof.

Ik zal wat luider zingen.

-God zal voor mij vechten.

Ik hef een halleluja op naar de hemel.

Ik hef een halleluja op naar de hemel.

Ik hef een halleluja op naar de hemel.

Halleluja.

 

Wat is jouw superkracht?

door Bobby Schuller

Wij hebben veel gesproken over Bijbelse symbolen. Als je iets specifieks in de Bijbel ziet is dat
meestal een symbool voor iets anders, iets geestelijks. Er is het natuurlijke met een geestelijke
interpretatie. En het is belangrijk om dit te begrijpen, want ook als je een openbaring een beeld of
een profetisch woord ontvangt als je begrijpt hoe de Bijbel sommige van deze dingen interpreteert
helpt het je om te begrijpen wat God tegen je zegt. Wij hebben bijvoorbeeld gesproken over



zuurdesem als symbool voor zonde of trots. Wierook staat voor aanbidding. Wat vertegenwoordigt
olie? De Heilige Geest, dat klopt. Zout. Wil iemand raden? Dat staat voor behoud of het verbond.
Brons staat voor oordeel. Zilver staat voor verlossing, enzovoort, enzovoort. Vuur staat altijd voor
God, de werkelijke aanwezigheid van God. En vandaag gaan wij het hebben over het favoriete
symbool van Californië: Wij gaan het hebben over wijn. Jullie weten wat wijn als symbool in de Bijbel
betekent? Waar staat wijn voor? Wat drukt het uit? Inderdaad, vreugde. Wie vindt dat vreugde
belangrijk is? Wijn in de Bijbel is de uitdrukking van vreugde. Dit is belangrijk als wij bedenken dat
wij de wijn en de viering zien de wijn bij het avondmaal waarbij vreugde een groot deel van het
symbool daar is. Alleen maar om te getuigen van de goedheid van God en het belang van deze
boodschap voor de wereld van vandaag. Als je je Bijbel bij de hand hebt, sla hem dan open bij
Nehemia 8:5. Wij gaan het zo meteen lezen. In het verhaal gaan de Israëlieten na koning David,
zoals je wellicht weet door een periode van onrust en koningen en allerlei zonde en verlossing en
uiteindelijk worden de Israëlieten vanwege hun goddeloosheid. Eerst wordt Israël veroverd door de
Assyriërs dan worden de Judeeërs overwonnen door de Babyloniërs en de Israëlieten, het
Hebreeuwse volk brengen 70 jaar door in Babylon, Babylonië. Na die tijd keren ze terug naar
Jeruzalem. Ze herbouwen de tweede tempel en beginnen zich langzaam te herstellen en dat proces
duurt lang. Het duurt zelfs heel lang. Zelfs in de tijd van Jezus, 500 jaar na de Babylonische
ballingschap wonen er nog steeds meer Joden in Babylon dan in Israël. Wist je dat? Ze zijn nog
steeds aan het terugkeren. Daarom sprak Jezus Aramees. Aramees is de taal van Babylonië. Veel
Joden spraken Aramees omdat ze zo lang in Babylonië hadden gewoond dat ze de taal van hun
gastland hadden overgenomen. Maar goed, toen ze daar waren, nu hier in Nehemia, toen ze
terugkeerden na de Babylonische ballingschap hadden ze een lang proces van herbouw van de
muren van Jeruzalem doorlopen. En uiteindelijk lukt het hun na veel onrust en uitdagingen en om
dat te vieren, opent Ezra, de hogepriester, de boekrol en begint te lezen bij de waterpoort, een soort
grote binnenplaats. En hij begint voor te lezen aan alle mensen tijdens een soort openluchtdienst.
Laten wij er samen eens naar kijken. Nehemia 8:5. “Ezra opende het boek voor de ogen van heel het
volk. omdat hij boven hen stond. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de
HEERE, de grote God en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun…” Wat? Handen.
Wat je doet als je…Ze hieven hun handen op. Is daar iets mis mee? Dit is iets wat westerlingen en
Europeanen niet zo leuk vinden. “En heel het volk antwoordde, onder het opheffen van hun handen:
Amen. Amen! Zij knielden en bogen zich neer voor de HEERE met het gezicht ter aarde.” Hoe ziet
dat eruit?

 

Het is interessant dat in het Westen, dat dat raar is voor ons. Dit is normaal. Het is raar voor ons
christenen van nu om ons voor te stellen dat een groep christenen en Joden dat toen deden maar
voor hen is het raar om te zien dat wij dat niet doen. Dat is de enige gepaste reactie op de
aanwezigheid van de Heer. Amen? Geen oordeel, alleen een observatie. Dus ze zijn diep in
aanbidding met hun gezicht op de grond. “De Levieten, Jeshua, Bani…” Ik probeer het gewoon.
“Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodiah, enzovoort, enzovoort, onderwezen het volk in de wet en
het volk stond op zijn plaats. Zij lazen voor uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en
verklaarden de betekenis zodat men de voorlezing begreep.” Wat betekent dat? Ze prediken, hè?
“En Nehemia, de stadhouder, Ezra, de priester en Schriftgeleerde en de Levieten die het volk
onderwezen, zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de HEERE, uw God. Rouw dan niet
en huil niet.” Huil niet. “Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden.
Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en…” Dit is een christelijke vertaling: “drink zoete
dranken en deel uit voor wie niets is klaargemaakt want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees
niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.” De vreugde van de Heer is uw
kracht. “De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil want deze dag is heilig.
Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en



vreugdevol te zijn want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt.” De
ware reactie op het Woord van God is grote vreugde. Het Woord van God is waar wij ons geloof
vandaan halen. Wij krijgen ons geloof niet door gebed en aanbidding, maar door het Woord. Als wij
geloof krijgen, krijgen wij vreugde omdat wij ophouden ons zorgen te maken. Als je geloof krijgt,
krijg je vreugde omdat je niet meer alles wilt begrijpen. Als je geloof krijgt, krijg je vreugde omdat je
niet meer alles wilt voorspellen en alles wilt controleren. Mensen controleren, je kinderen
controleren, resultaten controleren. Geef het aan de Heer. Proclameer in geloof het Woord van God
over je leven en je houdt op met je zorgen te maken en je wordt vreugdevol. Amen? En de vreugde
van de Heer is je kracht. Ik zou het zo hebben gezegd: De vreugde van de Heer is een superkracht.
Het is een superkracht. De vreugde van de Heer is een superkracht. Weet je dat vreugde je geneest?
Als je ziek bent en je wordt steeds blijer zul je waarschijnlijk een ommekeer in je gezondheid zien. In
Spreuken staat dat lachen een goed medicijn is. Zeg eens ha ha. Amen. Vreugde creëert momentum
in je leven. Momentum is belangrijk. Broeder Keith Moore zei het zo: ‘Vreugde is een beetje zoals
tegen een hele steile heuvel op rijden maar dan met een snelheid van 100 km per uur.’ Sommige
gelovigen redden het nauwelijks in hun auto en ze rijden tegen de heuvel op met maar drie cilinders
en ze gaan van pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa…Ik denk dat ik het kan, ik denk
dat ik het kan. Maar als je al een vrolijk mens bent, als je al een gelovig mens bent, als je leeft naar
het Woord en wandelt naar het Woord en niet naar wat je ziet dan race je tegen die heuvel op met
100 km per uur. Toch?

 

Bovenaan zul je wat langzamer rijden maar je komt er wel overheen. Daarom het zo belangrijk om
vreugdevol te zijn voordat je in een crisis belandt. Omdat je dan momentum hebt, je hebt geloof. Je
gaat hard de heuvel op in plaats van langzaam. Amen? Wie wil er een vreugdevol mens zijn? Ik. Als
je een vreugdevol mens wilt zijn, wees dan een gelovig mens. Geloof in de beloften van God. Wandel
naar wat het Woord zegt, niet naar wat je ziet. Haal die kracht in je. Amen? Neem een glas
geestelijke wijn. Zeg mij na: De vreugde van de Heer is mijn kracht. Ik ben niet bezorgd. Ik maak mij
geen zorgen. Ik ben een vreugdevol mens. Ik verheug mij altijd in de Heer. Halleluja. Ja. Dank U,
Heer, amen. Weet dat de vijand vreugde haat. Voor christenen wordt vreugde verstoord door de
Martha-geest. Het is de drukte. Maria zit aan de voeten van Jezus en haar zus Martha maakt het
eten klaar en rent rond en in eerste instantie is ze passief-agressief, zo van: ‘Ik denk dat Maria mij
vandaag niet gaat helpen. Zoals gewoonlijk.’ Ze doet van alles. Ze wast iets luidruchtiger af dan
nodig. En Maria zit aan de voeten van Jezus en leert. En Jezus gaat gewoon door en merkt het niet
eens op. Uiteindelijk onderbreekt Martha het onderwijs van de Heer. Dat is onbeleefd. In hun
cultuur is dat niet niks. Hij wordt midden in de preek onderbroken en zij roept uit: ‘Heer, kan het U
niets schelen?’ Dat is trouwens hetzelfde dat de discipelen gebruikten toen er een storm was en
Jezus sliep. Ze maakten Hem wakker en zeiden: ‘Heer, kan het U niets schelen? Het is de ‘Heer, kan
het U niets schelen’-houding die je vreugde ondermijnt. En Jezus zegt dit: ‘Martha, Martha…’ Als je
een naam twee keer zegt, maakt het meer indruk dan één keer. ‘Martha, Martha, je maakt je zorgen
over veel dingen maar je hebt maar één ding nodig.’ Je maakt je zorgen over veel dingen. Steek je
hand niet op! Maakt iemand zich weleens zorgen over veel dingen? Je kunt je niet over veel dingen
zorgen maken en toch vreugdevol zijn. Het Griekse woord is ‘merimnao’. Merimnao, bezorgd. Het
betekent uit elkaar getrokken worden. Alsof je een kaneelbroodje in alle richtingen uit elkaar trekt.
En velen van jullie voelen zich zo. Je gedachten gaan alle kanten op. En je zegt in feite tegen jezelf:
Ik geloof niet dat God het zal doen, tenzij ik 90 procent van de last draag. Dit is waar je vreugde is
gebleven. Als God 90 procent van de last draagt, draagt Hij die verder en beter. Amen?

 

Dan zou je even aan de voeten van Jezus kunnen gaan zitten. Zorgen zijn het gevolg van tegen jezelf
praten en niet tegen de Heilige Geest. ‘Maria doet dit, Maria maalt er niet om, Maria bla bla bla en



Jezus gaat daarin mee, bla bla bla…’ Dit is je zorgen maken, zie je? Tegenover ‘Heilige Geest, ik voel
mij echt gestrest. Ik probeer iets lekkers te koken en ik probeer het gezellig te maken maar niemand
helpt mij. Wat moet ik doen?’ Dat is waar de vrede komt en dan komt het geloof en daarmee de
vreugde. Amen? Dus vreugde komt voort uit een gelovig persoon zijn. Wij moeten op God
vertrouwen. Wij moeten op Hem vertrouwen. Hem vertrouwen betekent niet dat je geen
verantwoordelijkheid neemt. Je onderneemt wel actie. Geloof zonder daden is dood, maar je
vertrouwt Hem. Je laat de uitkomst aan Hem over. God heeft verborgen plannen. Dit is een van de
diepere dingen. Ik hoop dat jullie dit horen: God heeft grotere plannen die verborgen zijn. Waarom
verbergt Hij ze? Waarom? Dat klopt. Christine, ja. Spijker op de kop. Ze heeft het helemaal goed.
God houdt…Let wel, satan weet niet alles. Hij is altijd bezig Gods plannen te doorgronden, ze te
begrijpen. Zijn belangrijkste rol is om de wil van God te dwarsbomen. Kan hij de wil van God soms
dwarsbomen? Ik weet dat je nee wilt zeggen. Heeft iemand ooit gehoord van de Hof van Eden? De
reden dat dit kon gebeuren, is omdat God ons vrije wil heeft gegeven. Hij heeft ons de vrijheid
gegeven om te zondigen. Satan kan God dus geen kwaad doen, behalve door ons kwaad te doen. De
enige manier waarop hij dat kan, is door ons tegen God op te zetten door uit angst te handelen en
niet uit geloof. Door te zondigen. Dus als satan Gods plannen kent, als God ons zijn plannen vertelt
en wij die uitspreken of lezen of wat dan ook, dan kan satan die ook zien en lezen. En dit is trouwens
wat de Bijbel zegt althans wat betreft de profetieën over de Messias. De profetieën over de Messias
werden opzettelijk versluierd zodat de leiders en autoriteiten de geestelijke leiders en autoriteiten,
de demonen, het werk van God niet konden vertragen of dwarsbomen. Wil je een bewijs? 1 Korinthe
2. Wij gaan daar even snel naartoe. Hij komt op het scherm. 1 Korinthe 2: “Wij spreken van de
wijsheid van God als een…” Wat? “geheimenis.” “Een wijsheid die verborgen was en die God voor
alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van
deze wereld gekend heeft.” Onthoud dat dit Paulus is. De wapens van onze strijd zijn niet tegen
vlees en bloed, maar tegen wat? Leiders van deze tijd, leiders van deze wereld. Demonen. Dus voor
de tijd begon, heeft geen van de leiders van deze wereld dat wil zeggen de demonen, die gekend.
Want anders zouden ze de Heer niet hebben gekruisigd. Als ze wisten dat het plan was om Jezus te
kruisigen om de wereld verlossing te brengen zou satan dan hebben toegegeven aan zijn eigen
aandrang om de Zoon van God op brute wijze te vermoorden? Absoluut niet. Daarom moet je gewoon
op God vertrouwen. Vertrouw op de Heer, zet een glimlach op je gezicht en wandel in geloof en niet
in aanschouwen. Als het waar is dat de Messias komt zou het dan ook waar kunnen zijn voor jouw
leven dat God op de achtergrond aan het werk is maar dat niet openbaart zodat de vijand het niet
kan dwarsbomen in jouw leven en dat Hij gewoon wil dat je op Hem vertrouwt? Kom op, kerk, is dat
mogelijk? Het is mogelijk. Amen? Even snel. Filippenzen 4:4. Verblijd u soms in de Heere…”Verblijd
u altijd in de Heere.” Altijd. En dan volgt er: “Ik zeg het opnieuw.” “Verblijd u altijd in de Heer. Ik
zeg het opnieuw: Verblijd u.” Waarom verblijdde Paulus zich in de gevangenis toen hij dit schreef?
Hij vertelt het ons in Filippenzen 1. Hij zegt: “En ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat met
mij is gebeurd veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend zodat in het hele
gerechtsgebouw en aan alle overige bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil.
En dat het merendeel van de broeders en zusters in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen
heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.” Hebben jullie dat
begrepen? Er zijn twee dingen gebeurd. De wacht hoort het evangelie en veel mensen buiten de
kerk verkondigen het evangelie. Hij ziet dat dit het evangelie vooruithelpt. Daarom is hij blij. Ik ga
verder lezen. Filippenzen 4. “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u. Uw
vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw
verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede
van God, die alle verstand te boven gaat zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.
Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is,
al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk
dat.” Kun je beheersen wat je denkt? Is dat een gebod om na te denken? “Denk na. Wat u ook
geleerd of ontvangen of gehoord en in mij gezien hebt breng dat in praktijk en de God van de vrede



zal met u zijn.” Amen? Ik wil je bemoedigen: Vreugde is de vrucht van de Heilige Geest. Ik denk dat
vreugde een keuze is in die zin dat je ervoor kunt kiezen om een glas wijn te nemen, geestelijke wijn.
Ik moet dat blijven zeggen. Geestelijke wijn. Verblijd u altijd in de Heer. Altijd. Amen? En je zult
geestelijke vrucht dragen. Vreugde is het bewijs dat je geleid wordt door de Heilige Geest. Het is de
Heilige Geest die dat doet. Amen?

 

Koorzang – I Will Rise

Waardig is het Lam.

En ik hoor stemmen van vele engelen: waardig is het Lam.

En ik hoor het roepen van ieder hunkerend hart: waardig is het Lam.

Ik zal opstijgen. ik zal opstijgen. ik zal opstijgen.


