
Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En hallo,
bezoekers en kerkfamilie. Wat fijn dat jullie weer hier zijn. Het is krachtig wanneer het lichaam van
Christus in eenheid bijeenkomt. Wij houden van jullie en dat doet ook de levende God. Als wij van
huis gaan, weten wij niet van elkaar wat wij naar de kerk gaan dragen. En of wij bij elkaar passen.
Nu is het iets dat absoluut niet gepland was. Dat jullie dat even weten. Zijn jullie klaar om iets goeds
van de Heer te ontvangen? Spreekt God nog tot ons? Wij mogen ons hart openen en weten dat we
iets bijzonders van de Heer ontvangen en dat we hier vol geloof zullen vertrekken. Amen?

 

Gebed

Vader, wij komen tot U in Jezus’ naam en wij danken U dat de Heilige Geest hier aanwezig is. Wij
hebben de Heilige Geest nodig. Wij moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. Wij mogen van de
Heilige Geest horen over uw Woord, de Bijbel. Vandaag willen wij onze manier van praten en van
denken veranderen. Onze manier van wandelen in het geloof. Raak elk aspect van ons leven, Heer.
Alles wat U aanraakt, wordt beter. Alles wat U aanraakt, wordt vervuld van leven. Wij bidden dat U
ons aanraakt. Wij strekken onze handen uit en wij bidden dat de naam van Jezus vandaag wordt
verhoogd. De naam der namen. Dit bidden wij in uw naam. En Gods volk zei amen. Richt je naar
degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – The Majesty and Glory of Your Name

Aanschouw ik uw hemel het werk van uw vingers

De maan en de sterren die Gij bereid hebt

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?

Gij hebt ons met heerlijkheid en luister gekroond

En hebt ons bijna goddelijk gemaakt.

Gij doet ons heersen over de werken uwer handen

De dieren des veld, de vogelen des hemels en de vissen der zee.

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?



 

O Heer, onze God, de majesteit en glorie van uw Naam

Overtreffen de aarde en vervullen de hemel.

O Heer, onze Heer, kinderen en zuigelingen loven U en zo doen wij.

Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van uw naam.

Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van uw naam.

hallelujah, hallelujah, halleluja, halleluja

hallelujah, hallelujah, halleluja

 

Schriftlezing – Jeremia 1:4-10 door Hannah Schuller

Open je Bijbel bij Jeremia 1:4-10. Laten wij ons geloof voeden met Jeremia 1:4-10. Misschien hebben
ze een Bijbel in de kerkbank voor je, die je kunt gebruiken. Jeremia 1:4-10. “Het woord van de
HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de
baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de
volken. Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken want ik ben nog maar een jongen.
Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen want overal waarheen Ik u
zenden zal, zult u gaan en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen,
want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE. Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte
mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op
deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken en af te breken om te
vernielen en omver te halen maar ook om te bouwen en te planten.” Dank U, Heer.

 

Koorzang – What a beautiful Name

U was het Woord in het begin, één met God, de Allerhoogste.

Uw verborgen grootheid in de schepping,

Wordt nu onthuld in U, onze Christus.

Wat een prachtige naam heeft Hij, wat een prachtige naam heeft Hij

De naam van Jezus, onze Heer.

Wat een prachtige naam heeft Hij, niets is aan Hem gelijk.

Wat een prachtige naam, heeft Hij, de naam van Jezus, onze Heer.

 

U wilde geen hemel zonder ons, daarom bracht U de hemel op aard.



Mijn zonde was groot, uw liefde groter. wat kan ons nog scheiden, Heer?

Wat een prachtige naam heeft Hij, wat een prachtige naam heeft Hij

De naam van Jezus, onze Heer.

Wat een prachtige naam heeft Hij, niets is aan Hem gelijk.

Wat een prachtige naam heeft Hij, de naam van Jezus.

Wat een prachtige naam heeft Hij, de naam van Jezus.

 

De dood overwonnen, het doek scheurde open

De zonde en straf, hun stem verstomd.

De hemelen juichen, van glorie getuigend

U bent de opgestane Heer.

Eenieder moet wijken, U hebt geen gelijke

U regeert nu en altijd. voor nu en altijd.

 

Van U is het koninkrijk, van U is de kracht

Van U is de glorie, er gaat niets boven uw naam.

Wat een krachtige naam, de naam van Jezus.

Wat een krachtige naam, de naam van Jezus.

 

Instrumentaal – Oceans

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Laten wij met elkaar opstaan. Dan zeggen wij dit credo zoals wij elke week doen. Houd je handen zo,
in een gebaar van ontvangen van de Heer. Voordat wij dit zeggen, moeten wij onszelf eraan
herinneren dat Jezus de hoge prijs betaalde, dat dit de waarheid is voor ons. Het is de absolute
waarheid, dat Christus stierf aan het kruis en opstond uit de dood dat daarom de Heilige Geest in
ons woont. Dat wij Gods zonen en dochters zijn. Is dat geen groot nieuws? Het betekent zoveel.

 

Doe je handen omhoog, en zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen
over mij zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef
mij geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen



met mijn naaste. Dank jullie wel.

 

Een sterk geloof

door Bobby Schuller

Vandaag gaan we het hebben over ‘rhema’. Wie weet wat dat woord betekent? In het Nieuwe
Testament zijn er twee Griekse woorden voor ‘woord’. Het woord dat jullie wel kennen, is ‘logos’.
Logos betekent het geschreven Woord van God. Het tweede woord is ‘rhema’, dat het gesproken
woord van God betekent. Als je de logos in je hart hebt, spreek je rhema met je mond. Ik wil
beginnen met een Bijbeltekst: Jesaja 55:11. Ik zal hem eerst voorlezen. “Zo zal Mijn woord zijn dat
uit Mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos naar Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij
behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Dat geldt vandaag de dag voor
een gelovige. Als je de Heilige Geest in je hebt en zolang je woorden niet ijdel zijn als ze geworteld
zijn in de Heer, geldt dat voor jou. Satan is vandaag de dag aan het werk in de wereld, maar dat was
niet het plan. Toen God de wereld schiep, schiep Hij de vissen in de zee, de vogels in de lucht en alle
planten en Hij gaf de mens gezag. Aan de mens. Om te waken en te heersen over de hele schepping.
Aan Adam en Eva gaf Hij specifiek gezag om de tuin te bewaken en te beschermen. Zij hadden
gezag. En wist je dat je dat gezag nog steeds hebt in Jezus? Ook over de vissen in de zee. Vertel dat
je pa als je weer eens niks vangt. Hij gaf Adam en Eva gezag en zij verloren dat gezag, nietwaar? Ze
hebben het weggegeven. Aan wie? Aan satan. Ze gaven het aan satan door God ongehoorzaam te
zijn. En nu heerst satan en zijn geest over de wereld waarin we vandaag leven. Jezus heeft de
eigendomsakte van de wereld teruggenomen maar satan heeft nog steeds de auto. Begrijp je dat?
Hij heeft de eigendomsakte van het huis, maar satan woont er nog steeds en het is onze taak om dat
terug te nemen. Satan regeert nog steeds op aarde. Hij is niet in de hel, hij is op aarde. In 1 Korinthe
wordt hij ‘de god van deze wereld’ genoemd. Jezus noemt hem herhaaldelijk de vorst van deze
wereld. En wij worden eraan herinnerd dat overal om ons heen in de lucht overheden machten en
heersers van de duisternis zijn. Heersers. Al die woorden verwijzen naar heerschappij, autoriteit en
macht en die macht wordt voortdurend gegeven aan onreine geesten en aan satan via mensen zich
die macht niet via Jezus Christus hebben toegeëigend. Klopt dat? En terzijde, waarom keert Christus
dan niet gewoon terug en vestigt Hij Zijn koninkrijk? Waarom gebeurt de wederkomst van Christus
niet gewoon nu? De Bijbel zegt dat heel mooi. Er staat ‘de kostbare vrucht van de aarde’. Als
Christus terugkomt, is het klaar. Als je verloren bent, ben je voor altijd verloren. Als je gevonden
bent, ben je voor altijd gevonden. En de Heer geeft ons, de gelovigen, tijd om het evangelie te
verkondigen om de verlorenen te winnen, om harten tot Hem te keren. Ja toch? En daarom wacht
Hij, omdat Hij zoveel van mensen houdt. Want God had de wereld zo lief Hij houdt van de kostbare
vrucht van de aarde. Dus is het aan ons om verschil te maken. Dit is waar ik vandaag op doel: De rol
van gelovigen is om de heerschappij terug te nemen in Jezus’ naam. Jezus Christus is gevestigd als
de nieuwe Adam de nieuwe koning van de hele mensheid en het is onze taak om samen met Hem zijn
koninkrijk terug te nemen. En een van de belangrijkste manieren waarop wij dat doen is met rhema
het gesproken woord van God.

 

Sla nu je Bijbel open bij Lukas 4. Ik moedig je aan om je Bijbel mee naar de kerk te nemen, zodat je
erin kunt schrijven. In de evangeliën zie je voortdurend, terwijl Jezus op aarde is, dat iedereen de
rijken, de armen, de machtigen, de machtelozen, allemaal verbaasd zijn over zijn woorden. Overal
waar Hij komt en leert, is zijn onderwijs ongelooflijk. De kracht van zijn woorden. Als Jezus zegt:
‘Doe dit’, dan doen ze het. Als Jezus zegt: ‘Ga’, dan gaan ze. Als Jezus zegt: ‘Wees genezen’, dan
worden ze genezen en dat gebeurt elke keer. Dat is het resultaat van zijn woorden. Wij gaan hier



een voorbeeld van lezen. Lukas 4:31. “En hij daalde af naar Kapernaüm, een stad in Galilea en
onderwees hen op de sabbatdagen. En zij stonden…” Wat? “versteld van Zijn onderricht, want…”
Wat? Zijn woord. “Zijn woord was met gezag.” “In de synagoge was een man die een geest van een
onreine demon had. Een onreine geest. En die riep met luide stem: Ga weg! Wat hebben wij met U te
maken, Jezus van Nazareth? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet wie U bent.
Namelijk de Heilige van God.” Dit is trouwens Lukas 4. Het begin van het evangelie. Ik vind het
altijd interessant dat de demonen meteen weten waar de discipelen anderhalf jaar voor nodig
hadden om het te begrijpen. Ze weten het. Ze zeggen altijd dingen als: Maar de dag des oordeels is
nog niet gekomen. Een beetje in de trant van: Dit is niet eerlijk. Wat doet U hier? “Maar Jezus
bestrafte hem en zei: Zwijg!” Werd de demon stil? Ja. “Ga uit hem weg.” Ging de demon uit hem?
Waarom? Vanwege zijn gezag, vanwege zijn woorden, vanwege wat Hij zei. Amen? “Ga uit hem weg.
En de demon ging uit hem weg nadat hij hem in het midden geworpen had, zonder hem letsel te
bezorgen. En zij werden allen erg verbaasd. Zij spraken met elkaar: Wat is dit voor woord dat Hij
met gezag en kracht de onreine geesten bevel geeft en zij weggaan? En de roep over Hem
verspreidde zich.” Wie wil er zijn zoals Jezus? Heb je zulke woorden nodig als je wilt zijn zoals Jezus?
Jazeker. Oké, laten wij verder lezen in vers 38. “Nadat Jezus uit de synagoge vertrokken was ging
Hij naar het huis van Simon.” Dat is Petrus. “De schoonmoeder van Simon…” Simon was dus
getrouwd. “De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. En
Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en
bediende hen.” Hij bestrafte de koorts? Hij sprak tegen de koorts? Hij sprak tegen de koorts.

 

Op de middelbare school hadden wij van die armbandjes: WWJD. Weet je waar dat voor staat? ‘Wat
zou Jezus doen?’ Ik denk dat wij geen idee hadden wat wij vroegen want op school wil je echt niet
buiten de boot vallen. Maar als je wilt praten zoals Jezus, spreek je tegen koorts. Is dat raar? Ja, dat
is raar. De Bijbel noemt ons een bijzonder volk. Is dat bijzonder? Jazeker. Een tikje raar. Maar weet
je wat? Dat hoort bij het discipelschap van Jezus. Mensen die zeggen dat ze willen zijn zoals Jezus,
hebben geen idee. Ik denk dat ze bedoelen dat ze liefdevol willen zijn en dat is zeker een deel van
het zijn als Jezus. Dat is een hoofdonderdeel van als Jezus zijn, maar er zijn ook andere. In Markus
16 zegt Hij: “Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd
worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:” Vijf tekenen, welke zijn dat?
Ze zullen demonen uitdrijven. Ze zullen door slangen gebeten worden en niet gewond raken. Wat
zou Jezus doen? Als ze per ongeluk gif drinken, zal hen geen kwaad overkomen. Ze zullen in tongen
spreken. En als laatste zullen ze de handen op de zieken leggen en zij zullen gezond worden. De
Heer wil dat je in geloof staat. Wij wandelen door geloof. Ik hoop dat je leert en begrijpt dat je
woorden als gelovige vol van de Heilige Geest ongelooflijke kracht hebben en dat satan graag wil dat
je jezelf vervloekt, omdat dat dan ook zal gebeuren. Hij wil graag dat je jezelf alle dingen noemt die
je om je heen ziet in plaats van wat je in het Woord ziet. Ja, hè? Je ziet het in de cultuur. Ik vind het
bizar dat vloeken en schelden elk jaar meer sociaal aanvaardbaar worden. Wij stoten allemaal soms
een teen en dan wil er wel eens een krachtterm vallen maar het deugt niet, en het is niet goed dat
we ons daar steeds meer aan overgeven. Toen ik jong was, zag ik nooit kinderen vloeken of
schelden. Nooit in films, nooit in het echt. Nu zie ik kinderen aldoor schelden en hun middelvinger
opsteken terwijl hun ouders lachen en ze een aai over hun bol geven. Nee, dit is wat de vijand wil.
Het wordt steeds meer geaccepteerd om jezelf te vervloeken en te schelden. Maar is het ook
geaccepteerd om te zegenen? Steeds minder, toch? Zelfs een zegen voor je maaltijd is tegenwoordig
een beetje raar.

 

Broeder Keith Moore zei daar iets interessants over: Als iemands auto stuk is, hoor je: Wat een



puntje puntje stuk ellende. Gemaakt door dit puntje puntje bedrijf met die puntje puntje zus en zo.
Dat is cultureel normaal en acceptabel geworden. Niemand vindt je raar als je je auto uitscheldt. Als
je je auto vervloekt en zegt: Deze auto werkt niet. Wat gebeurt er als je je auto zegent? Dan ben je
van het padje. Dat is precies wat de vijand wil. Je bent van het padje als je zegt: Ik ben dankbaar
voor deze auto. Dit is een auto die prima werkt en hij wordt steeds beter. Ik heb voor een auto
gebeden en hij startte. Niet elke keer. Ik heb in veel barrels gereden voordat ik gezegend werd met
een Toyota Camry. Die auto’s gaan nooit kapot. Maar ik zal je iets vertellen: Als je een auto zegent
als je een levenloos voorwerp zegent, word je vandaag voor gek versleten. Wie durft een beetje gek
te zijn voor de Heer? Waarom wil ik dat? Omdat het mij niet boeit. Ik wil zegevieren in mijn leven. Ik
wil erbovenuit stijgen. Amen? Dat is helemaal niet bedoeld om iemand te veroordelen of te
beoordelen of kleineren. Ik gun je alleen de wijsheid om te zien dat de vijand niet wil dat je dingen
zegent. Hij wil dat je dingen vervloekt. Dingen, mensen, je land. Dat je je school vervloekt, je baas, je
buurman. En je zegt: Och, niemand die het hoort. Maar wat denk je? Iemand hoort het wel. Iemand
hoort het. Wat je op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Dat staat er. Wat je op aarde
ontbindt, zal in de hemel ontbonden worden. Pas op, mensen. Pas op. Jullie hebben echte macht. Het
is niet hip om maar door te gaan over hoe slecht het leven is. Ja, je kunt terecht bij klinische therapie
en soulmates. Heel belangrijk maar het is in Zuid-Californië hip geworden om te praten over alle
rampspoed die je is overkomen in je jeugd of toen je dit of dat was. Kunnen wij daarmee ophouden?
Laten wij het hebben over het goede nieuws en wat het verbond van de Heer ons brengt en laten we
daarin gaan geloven. Amen?

 

Een beroemde gelijkenis. Jullie kennen hem allemaal als je al een tijdje christen bent. Hij luidt als
volgt. Zaden. Sommige vallen op de weg. Vogels komen en eten ze op. Andere vallen op kale grond.
Ze groeien snel op en sterven af. De volgende vallen op goede grond, maar doornstruiken verstikken
ze. De laatste vallen op goede grond en brengen het 30-, 60, 100-voudige op. En zijn discipelen
zeggen: Hier snappen wij niks van. En Jezus zegt tegen hen: Zijn jullie nog steeds zo dom dat jullie
het niet snappen? En Hij legt hen uit wat dit betekent. En wij weten al, zonder de gelijkenis te
evalueren dat wij dit ene ding vaak over het hoofd zien: Het zaad is het woord. Het zaad is het
woord. Laat dat even tot je doordringen. Iemand zegt: Ik heb geprobeerd goede dingen te zeggen. Er
is niets goeds gebeurd. Hoelang duurt het voordat een maïskorrel uitgroeit tot een maïskolf?
Hoelang is dat? Twee maanden? Op zijn snelst. Maar stel, je neemt een maïskorrel. Je stopt het
woord, het zaadje in de grond en je doet een stapje achteruit en zegt: Man, wat een onzin. Ik heb het
geprobeerd en het werkte niet. Soms moet je gewoon wachten. En afhankelijk van de overwinning of
de doorbraak die je nodig hebt de geestelijke dingen die erbij komen kijken, duurt het misschien
langer dan je lief is. Mijn vader plantte een avocadoboom in onze achtertuin en hij dacht dat hij de
volgende zomer guacamole zou eten. Hoelang duurde het voordat die eerste avocado er was? Tien
jaar. Nu zijn wij erachter gekomen dat dat komt omdat bomen blijkbaar heteroseksueel zijn. Wist je
dat? Je hebt mannelijke en vrouwelijke bomen nodig. Hij wist dat niet, ik ook niet. Maar goed, tien
jaar, mensen. Voor één avocado. Sommige mensen zijn gewoon niet bereid om de Heer tien jaar te
geven. Ze zeggen: Ik geef U mijn leven, ik geef U alles wat ik heb. Ik geef U alles, Heer, behalve
twee maanden. Wij begrijpen dus dat Jezus ons vertelt dat het zaad het woord is. Later zegt Hij dat
satan komt en zaad zaait. Heeft satan woorden die zaad zijn? Ja, dat heeft hij. En buren kunnen
komen en zaadjes planten. Heeft de wereld zaadjes? Ze hebben allemaal zaadjes, toch? Hier zijn de
kleine lettertjes: Woorden zijn zaadjes. Alle woorden zijn zaadjes. Wil je je toekomst weten? Wat
plant je? Wil je weten of je over drie maanden, een jaar, tien jaar het Woord van God plant of plant je
wat de cultuur zegt? Plant je emoties en gevoelens? Wat plant je? Wat geloof je? Wil je weten waar
je leven naartoe gaat? Kijk naar je woorden. Die geven je een goede indicatie. Amen, gelovigen?

 



Jeremia… voordat we dit lezen, wil ik dat jullie allemaal begrijpen dat volgens de Bijbel elke gelovige
geroepen is om te profeteren. Sommigen hebben die gave maar als de Bijbel waar is, zijn wij
allemaal geroepen om te profeteren. Is dat zo? De één na de ander, profeteren opdat allen leren en
allen bemoedigd worden.” Wij hebben het hier weken geleden over gehad. Profeteren is een van de
gewoonste gaven. Het is niet de toekomst voorspellen. Het is wat het is. Het is gewoon iets zeggen
wat God in je oproept. Heeft God ooit iets in je opgeroepen? Iets bemoedigends, opbouwend, leve
gevend, krachtig, Bijbels? Zeg het maar en het wordt rhema. Als je gewoon zegt wat God je ingeeft,
ben je aan het profeteren. Is dat niet mooi? Want God spreekt tot ons allemaal als wij op Jezus
Christus vertrouwen. Dit is belangrijk, want wat God gaat zeggen tegen Jeremia, zegt Hij ook tegen
jou. Jeremia 1: 4. Let nog eens op hoe vaak woorden hier belangrijk zijn. “Het woord van de HEERE
kwam tot mij:” Daar staat het woord, meteen in het eerste vers. “Voordat Ik u in de moederschoot
vormde, heb Ik u gekend.” Dat woord ‘gekend’ kan ook ‘gekozen’ betekenen. Interessant, hè?
Voordat Hij je zelfs maar in de baarmoeder vormde, koos Hij je al. In sommige context kan dat ook
betekenen dat Hij van je hield. In het Oude Testament, vooral in het Hebreeuws staat dat wanneer
een man en vrouw gemeenschap hebben, ze ‘elkaar kenden’. Dat betekent dat ze van elkaar hielden.
Voordat je zelfs maar gevormd was, hield Hij van je, kende Hij je, koos Hij je. “Voordat u uit de
baarmoeder kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.” U, jou. Ik
heb jou aangesteld. Jou, tot een profeet voor de volken. Een profeet. Wat is een profeet? Iemand die
zegt wat God hem ingeeft. Het is een spreker. Amen? Natuurlijk reageert Jeremia vol twijfel en angst
zoals velen van ons zouden doen. “Ach, Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog
maar een jongen.” Jullie weten toch wel dat het niet gaat om hoe goed je spreekt, maar om wat je
zegt? Als je dit op de saaiste, meest monotone, stotterende, onbeholpen manier zegt maar het komt
uit je hart en je gelooft het, dan zal het bergen verzetten, letterlijk. Amen? “Maar de HEERE zei
tegen mij: Zeg niet: ik ben nog maar een jongen.” Hij zegt niet: Dénk niet dat je te jong bent. Hij
zegt: Zég niet dat je te dit of te dat bent. “Overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan…” Om wat te
doen? “en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen…” Marina wees
mij in onze huiskring hierop en ik ging het in het Hebreeuws nakijken. Er staat letterlijk: ‘Wees niet
bang voor hun gezichten’. Is dat niet mooi? Wees niet bang voor hun gezichten. “Want Ik ben met u
om u te redden, spreekt de HEERE. Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte…” Wat aan? “Mijn
mond.” Hij raakt zijn hart niet aan. Noch zijn handen, noch zijn voeten. Wat raakt Hij aan? “Hij
raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn…” Wat? “woorden in uw mond.”
En dan dit: “Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken om weg te rukken
en af te breken.” Hoe gaat Hij koninkrijken wegrukken? Met woorden. “Om te vernielen en omver te
halen…” Met wat? Met woorden. “Om te bouwen en te planten…” Met wat? Met woorden. Waarom
wandelen zoveel gelovigen vandaag de dag niet in overwinning? Ze zijn bang voor gezichten. Je moet
het Woord van God toepassen op een gezicht. Op iemand die naar je kijkt en je raar vindt. Oké, ik
doe dat nu. Al die gezichten. Je kunt niet in angst leven en in overwinning leven. Kies één van beide.
Angst of overwinning. Je kunt niet beide hebben. Vraag de Geest om je te leiden. Zoek Bijbelteksten
op, sta op het Woord en je zult overwinning hebben en zeg het hardop. Amen?

 

Gebed

Laten wij samen staan. Doe je handen met mij omhoog. Zeg mij na: Ik ben een kind van God.
Gekocht met het bloed van Jezus Christus. Ik pas het bloed toe op mijn leven. Het zit op de
deurposten van mijn hart. Ik heb vreugde in Jezus’ naam. Dit is het huis van de Heer. Alleen de
Heilige Geest mag hier wonen. Dank u, Heer, dat mijn woorden overwinning zullen hebben en geen
nederlaag, in Jezus’ naam, amen. Geef de Heer een applaus. Dank u, Heer. We houden van u. Amen.

 



Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

Koorzang – What a beautiful Name

Wat een prachtige naam heeft Hij

Wat een prachtige naam heeft Hij

De naam van Jezus, onze Heer.

Wat een prachtige naam heeft Hij

Niets is aan Hem gelijk.

Wat een prachtige naam, de naam van Jezus.

 

U wilde geen hemel zonder ons, daarom bracht U de hemel op aard.

Mijn zonde was groot, uw liefde groter, wat kan ons nog scheiden, Heer?

Wat een prachtige naam heeft Hij, wat een prachtige naam heeft Hij

De naam van Jezus, onze Heer.

Wat een prachtige naam heeft Hij, niets is aan Hem gelijk.

Wat een prachtige naam heeft Hij, de naam van Jezus.

Wat een prachtige naam, wat een krachtige naam, Jezus.

 

De dood overwonnen, het doek scheurde open.

De zonde en straf, hun stem verstomd.

De hemelen juichen, van glorie getuigend,

U bent de opgestane Heer.

Een ieder moet wijken, U heeft geen gelijke.

U regeert nu en voor altijd. God, u regeert.


