
Samenzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen

Jubelend van vreugde

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem.

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren.

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning.

Jubelend van vreugd’.

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Welkom,
vrienden. Het aftellen naar Kerst is begonnen. Wij zijn blij dat jullie er zijn. Dank voor jullie komst.
Het leven van Jezus is de grootste daad van liefde die de mensheid ooit gekend heeft. Laat ons Hem
aanbidden. Dank voor jullie komst. Je bent geliefd. Vandaag is de eerste adventszondag. Een zondag
van hoop. Dat is ons thema. Wij staan vandaag stil bij hoe het licht de duisternis doorbreekt. Welke
uitdagingen ons ook wachten, als natie, in onze steden, in ons geloof, in onze families en scholen.
Voor welke uitdagingen je ook staat God zal je de overwinning geven. Dat is onze thema voor
vandaag. Laat ons bidden.

 

Gebed

Vader, wij danken U dat de Geest van God hier met ons is om vrijheid, leven, openbaring te brengen.
Om ons te bevrijden van onze zonde, van onze woede en onze rancune en ons vrede en leven en
vreugde en overwinning te brengen. Wij danken U dat U hier bent. Wij komen bijeen in de naam van
Jezus Christus, Die ons bevrijd heeft. Wij danken U daarvoor. Dit bidden wij in zijn naam, en Gods
volk zei amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt van je en ik ook.

 

Koorzang – Angels We Have Heard on High

Engelen door ‘t luchtruim zwevend

Zongen zo blij, zo wonderzacht

Van de Heer van dood en leven

Die de vrede op aarde bracht.

Gloria in excelsis Deo



Gloria in excelsis Deo

 

Kom naar Bethlehems arme stal.

Zie Gods Zoon daar rein en teer.

Zie de Koning van ’t heelal.

Kom en kniel dan voor Hem neer.

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Gloria

 

Schriftlezing – Jesaja 9:2, 6-7door Hannah Schuller

Open je Bijbel met mij bij Jesaja 2. Laat ons vanmorgen ons geloof voeden met Jesaja 9:2, 6 en 7.
“Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de
schaduw van de dood over hen zal een licht schijnen. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede
zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te
ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE
van de legermachten zal dit doen. Dank U, Heer. Het Woord van de Heer. God zij gedankt.

 

Aansteken 1e adventskaars, HOOP door Fernando, Jenny & Manolo Munoz

-Op deze eerste adventszondag gedenken wij dat God aan u bekendmaakte de glorieuze rijkdom van
het mysterie dat Christus in u is. De hoop op glorie. In deze adventstijd steken wij met mensen over
de hele wereld een kaars aan die uitdrukking geeft aan Gods belofte aan ons. Vandaag steken wij de
kaars van de hoop aan.

-Trouwe God, uit de chaos en het donkere geweld van onze tijd komt U het licht van de hoop
brengen in uw Zoon Jezus Christus. Moge, zoals het kaarslicht glinstert uw licht ons leven
doorstralen als getuigenis van uw belofte. Dit bidden wij in de naam van het Licht van de wereld,
Jezus Christus. Amen.

-Dit gaan wij samen zingen.

 

Koorzang – Hark! The Herald Angels Sing

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer.



Vreed´ op aarde ´t is vervuld

God verzoent der mensen schuld.

Mengt u, volken in het koor

Dat weerklinkt de hemel door.

Zingt met algemene stem

Voor het kind van Bethlehem.

 

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer.

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer.

 

Lof aan U Die eeuwig leeft

En op aarde vrede geeft.

Gij Die ons geworden zijt

Taal en teken in de tijd

Al Uw glorie legt Gij af

Ons tot redding uit het graf

Opdat w’ongerept en rein

Nieuwgeboren zouden zijn.

 

-Glorie aan de Koning.

Glorie aan de Koning.

-Halleluja, glorie aan de Koning.

Glorie aan de Koning.

 

-Wij aanbidden U vanmorgen, Jezus. Dank U.

Glorie aan de Koning.



Glorie aan de Koning.

-Dank U, Jezus.

 

Solo – Hark! The Herald Angels Sing door Dominic Salvati

Gloria, gloria

Engelen uit de rijken van glorie vliegen over de hele aarde.

Gij die het verhaal van de schepping zingt

Verkondigt nu de geboorte van de Messias.

Gloria, gloria, gloria, gloria

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

 

Gloria, gloria, gloria, gloria

Heiligen buigen zich voor het altaar, wakend met hoop en ontzag.

Plotseling zal de Heer neerdalen in Zijn tempel.

Nu nog een klein kind, maar Hij zal op de troon met zijn Vader zitten.

Verzamel alle volken voor Hem, elke knie zal zich dan buigen.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria Deo

 

Wat verwacht je van God?

door Bobby Schuller

Sommigen van jullie ervaren een vertraging op jullie gebed. Jullie vragen, jullie bidden. Waar is
God? Waar is God in mijn genezing? Waar is God in mijn voorziening? Waar is God in de overwinning
op de ketenen in mijn leven? Waar is God in mijn gezin? Waar is God in mijn kinderen? Vandaag
gaan wij het hebben over een belangrijk idee uit de Bijbel: Vertragingen van God is geen nalatigheid
van God. Dit is wat hoop is: Dit is een Bijbelse definitie van hoop. Hoop is vreugdevol. Met een
glimlach. Vreugdevol. De vreugdevolle verwachting van iets goeds. Zeg het maar hardop: Er komt
iets goeds mijn kant op. Dat is hoop. Vooral als je het met een glimlach zegt. Een jong stel verlooft
zich en zij zeggen tegen elkaar: ‘Wij gaan trouwen.’ En ze kijken uit naar die dag. Die dag is nog niet
gekomen, maar dat zal wel gebeuren omdat ze het hebben gezegd. De hoop van het stel is dat wat ze



hebben gezegd, zal uitkomen. Een zakenman heeft een klant met wie hij heel vaak zakendoet. Hij
heeft net een enorme transactie van 600.000 dollar gedaan en het product aan zijn klant geleverd.
Nu heeft hij op zijn balans. Voor de zakenmensen onder jullie, wat heeft hij op zijn balans staan?
Geen geld, maar wat dan wel? Een vordering die binnen 30 dagen moet worden betaald. Hij weet
dat die man zal betalen. Hij maakt zich daar geen zorgen over. Hij is al aan het vieren. Waarom?
Omdat hij zijn klant vertrouwt. Dat heet hoop. Het is een vordering. Het is geen contant geld, maar
het komt eraan. Een vrouw is zwanger. Ze is negen maanden zwanger. De baby is gezond. Zij is
gezond. De dokter zegt dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Ze is vol hoop. Vreugdevolle
verwachting dat er binnenkort een nieuw familielid bij komt. Wij ervaren voortdurend hoop in het
leven. Wij ontvangen het betrouwbare woord van artsen. Het betrouwbare woord van degenen met
wie wij verloofd zijn. Hopelijk maar één keer. De vorderingen van klanten en zoveel anderen. Met
vreugdevolle verwachting vertrouwen wij op het woord dat ons is gegeven op basis van het karakter
van diegene. Op basis van de kwaliteit van diegene. Op basis van het talent van diegene.

 

Hoe goed is Gods karakter? Is het goed? Kun je vertrouwen op wat Hij zegt? Kun je erop rekenen?
Kun je erop rekenen dat Gods Woord, de waarheid is en Gods wil is ook al is het anders dan wat je
ziet? De Bijbel noemt dit wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Zo weten wij wat Gods wil
is: Die lezen wij. Die lezen wij hier. En dat is wat geloof is. Geloof is vertrouwen dat dit Gods wil is,
niet dat. Dit, niet dat. Dit, niet dat. Dit. Het is alleen dit als je leest. En dus wordt ons geloof groter
als wij lezen. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Wie hier zou meer geloof in zijn leven willen? Je krijgt
niet meer geloof door aanbidding, hoewel wij dat doen omdat wij geroepen zijn. Wij houden van
aanbidding. Dat voedt ons. Eigenlijk krijg je ook geen geloof door te bidden, hoewel wij elke dag
bidden en dat is hoe we overwinning in ons leven krijgen. Hier is hoe je geloof krijgt. Geloof komt
door te horen en horen door Dit is hoe je geloof krijgt. Je zegt: Ik zie dat en ik zie dit. Ik geloof dit
boven dat. Ik geloof wat God over mijn leven heeft gezegd. Om te zeggen dat het Gods…Oké, ik loop
op de zaken vooruit. Hier is het probleem. Het probleem is dat te veel gelovigen geen hoop hebben
omdat ze hun huidige omstandigheden interpreteren als Gods wil. En de Bijbel zegt ons bewust dat
wij dat niet moeten doen. Er staat dat wij dat niet moeten doen. Er zijn twee manieren om als
christen te wandelen. Je kunt wandelen door geloof of je kunt wandelen doorzien. Je kunt niet door
beide wandelen. Het is óf geloven óf aanschouwen. Geloven of aanschouwen. Gods wil is niet wat wij
zien. Gods wil is niet wat we redeneren. Gods wil is zelfs niet wat wij momenteel ervaren. Gods wil is
wat wij lezen. Wat wij lezen. En als je niet kunt lezen, luister dan. Amen? Het geloof zegt: God heeft
het gezegd, ik geloof het. Het geloof zegt: Ik heb het gelezen, ik denk dat het waar is. God kan en
God zal. Gods uitstel is geen afwijzing van God. Laten wij een spelletje spelen. Doen wij dat? Het
wordt een spelletje met de Bijbel en we noemen het spelletje ‘waar of tja’. Want als christenen een
Bijbelvers afwijzen, zeggen ze nooit nee. Ze beginnen met tja…Het is ofwel waar of tja. Daar gaan
wij. Romeinen 8:38: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze HEERE.” Niets kan
je scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Waar of tja? Zeg: Dat is waar voor mij.

 

Oké, Filippenzen 4:19. “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u
nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Waar of tja? Wij gaan door. 2 Timotheüs 1:7. “Want
God heeft ons niet gegeven een geest van lafheid maar van kracht en liefde en bedachtzaamheid.”
God zal je een bedachtzame geest geven. Waar of tja? Wij gaan verder. Mattheüs 6:25. “Wees niet
bezorgd over uw leven.” Hallo? Waar of tja? Dit is een gebod. Het is geen suggestie en het is zelfs
geen belofte. En Hij zegt het vier keer achter elkaar. Als een rabbi iets drie keer zegt, is het
belangrijk. Als hij het vier keer zegt, is het echt belangrijk. Je zorgen maken betekent niet dat je erg



begaan bent. Je zorgen maken betekent dat je niet vertrouwt op wat er geschreven staat. Ik zei dat
Gods uitstel niet Gods afwijzing is. Gods uitstel is geen afwijzing van God. Gods wil is tweeledig, in
precies deze volgorde. Er is het eerste en het tweede en ze hangen met elkaar samen maar het
eerste hebben de meeste christenen goed. Dit is het eerste wat God wil en ik wed dat dit grotendeels
correct is. Misschien zal een theoloog zeggen: ‘Je vergeet wat.’ Maar dit is mijn gok. God wil dat je
alle altaren en afgoden in je leven vernietigt. Hij wil dat je zondige natuur sterft en dat je een
nieuwe schepping wordt in Christus Jezus. Kortom, Hij wil dat je een christen wordt. Geloven wij
dat? Dit is Gods belangrijkste wil voor je leven: Dat je een geheel nieuwe schepping wordt door de
gekruisigde en opgestane Christus. God wil dit voor ons. En als wij dit hebben, hebben wij het
belangrijkste. Als wij dit hebben en wij zijn de hele tijd ziek of blut en alles gaat mis en niets gaat
goed dan hebben wij nog steeds het allerbelangrijkste: Namelijk dat wij weten dat wij naar de hemel
gaan als wij sterven. Over ongeveer honderd jaar zal niemand van de mensen hier er nog zijn tenzij
er iets gebeurt, ik weet het niet. Maar prijs de Heer, wij gaan naar de hemel. Daar maken wij ons
geen zorgen over. Dus dat hebben wij. Dat is goed. Maar heel vaak negeren christenen het tweede
ding waarvan Jezus ons heel duidelijk vertelt wat het is.

 

Hier is het tweede ding. En Hij zegt ons ervoor te bidden. Maak deze zin voor mij af. Wij zeggen het
in het Onze Vader: Uw wil geschiede. Dit is Gods wil, hè? Zeg maar hardop: Gods wil. Uw wil
geschiede. Wat? op aarde zoals in de hemel. Op aarde zoals in de hemel. Is er gebrek in de hemel?
Dat is een goede vraag. Sommigen weten niet dat je erop kunt vertrouwen dat God je helpt
rekeningen te betalen, deuren te openen, een baan te vinden. God wil je die dingen geven. Je hoeft je
nooit zorgen te maken over kleding. Je hoeft je nooit zorgen te maken over voedsel, over onderdak.
Dat staat allemaal in Mattheüs 6 en op veel andere plaatsen. Versterk dus je hoop. Wij kunnen
daarvan getuigen. Ik kan je vele Bijbelteksten geven als je wilt geloven dat God je gebied wil
vergroten en uitbreiden. Jesaja 9. Sla je Bijbel met mij open. Jesaja 9. “Voorzeker, er zal geen
donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals Hij ooit minachting heeft gebracht
over het land van Zebulon en over het land van Naftali zo zal Hij later eer bewijzen aan het Galilea
waar de heidenvolken wonen.” Dit is een kleine hommage aan Jezus. Dit is trouwens 800 jaar vóór
Jezus. “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.” Nu is dit grote licht een persoon.
Hij zegt: “Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood over hen zal een licht schijnen.”
Dan verandert het van de derde persoon naar de tweede persoon. U. Tegen wie spreekt hij? Hij
spreekt niet tegen de lezer, hij spreekt tegen het Licht: de komende Messias. “U hebt dit volk talrijk
gemaakt, hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men
zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van
hun last hebt U verbroken als eens op Midiansdag.” Dat verwijst naar het verhaal van Gideon.
Gideon heeft zo’n 30.000 soldaten en de vijand heeft ruim 100.000 soldaten en God zegt dat hij
minder soldaten nodig heeft. God vermindert het aantal tot 10.000 door Gideon te zeggen dat hij
iedereen die bang is moet wegsturen. Zo worden het er tien en uiteindelijk vermindert God het tot
300 mensen. En Gideon wint. En God doet dat zodat Gideon kan weten dat alleen God dit kon doen.
Daar heeft hij het over: Het soort overwinning dat eruitziet als 300 tegen 100.000 waarbij de 300
winnen. Dat is wat God doet. Dat is een overwinning in Gods stijl. Dat is wat hij zegt: Zoals op de
dag van de nederlaag van Midian. Het zal zo’n vernietigende overwinning zijn, met zulke
onevenredige kansen. “Het juk van hun last hebt U verbroken.” Dat is de slavernij. “Het juk van hun
last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver. Ja, elke laars, stampend met
gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur.

 

Want een Kind…” Dit is zo’n mooie profetie. Veel Joden in Israël zijn hierdoor tot het christendom
bekeerd. Want deze profetie stamt van 800 jaar voordat hij vervuld werd. “Want een Kind is ons



geboren.” Dus dit Licht dat dit alles gaat doen, is een Kind. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon
is ons gegeven en de heerschappij…” Ik probeer niet de Messiah te horen. “En de heerschappij rust
op Zijn schouder. En men noemt Zijn naam Wonderbare Raadsman, Sterke God.” Daar is de drie-
eenheid. “Eeuwige Vader.” Overigens, in het Hebreeuws staat er ‘Vader van alle eeuwigheid’ wat
volgens mij beter is, vind je niet? Het klinkt als God. Het is God. “Vredevorst”. Aan de uitbreiding…”
Daarmee wordt grootheid bedoeld maar er staat dus: ‘Aan de uitbreiding van deze heerschappij’.
“Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van
David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en
gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE…” De na-ijver. Wij hebben dit
woord niet zo lang geleden besproken. “De na-ijver van de HEERE van de legermachten…” Wie weet
nog wie dat is? Jahweh Tzvaot, Heer van de legermachten. “De na-ijver van de HEERE van de
legermachten zal dit doen. Nog één ding: Dat woord ‘na-ijver’ is een ouderwets woord dat wat
vreemd klinkt. Er staat eigenlijk ‘de jaloezie’.  De jaloezie van God zal dit tot stand brengen. Dan stel
je een logische vraag: Waarom de jaloezie van God? Je kunt dat woord vertalen als na-ijver, maar je
hoort ook jaloezie. God is jaloers. Zoals Hosea de ontrouw van Gomer veracht. Na-ijver. Wat is dat?
Dit is wat ik denk dat het is. De profetie van Jesaja zegt letterlijk: Dit is wat U gaat doen, God. Dit is
wat U gaat doen, Licht van de wereld. Dit is wat U gaat doen, Messias. U gaat hun grondgebied
vergroten. Ze zullen zich verheugen omdat U hen een grote oogst gaat geven. U gaat hen buit
geven, wat een symbool is voor de overdracht van rijkdom van de goddelozen naar de
rechtvaardigen. U gaat het juk van hun nek afwerpen, wat een teken is van vrijheid en U gaat hen
Shalom-vrede brengen. Waarom is God jaloers? Waarom is het de jaloezie van de Heer? Hierom:
omdat gelovigen die dingen zoeken in andere dingen dan God.

 

Hallo. Wij kijken naar God voor onze redding maar wij kijken niet naar God om ons grondgebied te
vergroten. Wij kijken niet naar God om ons te bevrijden van slavernij. Wij kijken niet naar God voor
buit. Wij kijken niet naar God voor oogst. Dit is de eerste keer dat God verschijnt in Richteren 6:12,
waar staat: “Toen verscheen de engel van de HEERE aan hem.” Toen de engel van de Heer aan
Gideon verscheen werden zij onderdrukt door Midian. Ze waren blut, ze waren in slavernij, ze waren
contractarbeiders. Niets dan ellende. Dus nu die vraag: Waarom overkomen goede mensen slechte
dingen? Wij doen een poging. Dat doet hij hier. “Toen verscheen de engel van de HEERE aan Gideon
en zei: De HEERE is met u, strijdbare held.” Dat betekent dat de Heer aan jouw kant staat, je een
gunst heeft geschonken. De Heer is voor je en niet tegen je. Zijn wij het daarover eens? En dan is
Gideons reactie dit theologische dilemma: “Och, mijn Heer,” antwoordde Gideon “als de HEERE met
ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen…” Dat hoor je ook wel
eens in de kerk. “Waar zijn al Zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij
zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken?” Dat geklaag gebeurt ook in de kerk
van vandaag. “Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven!” Wat is
het antwoord van de Heer? Er is geen antwoord. Hij zegt alleen: Ga. “De HEERE wendde zich tot
hem en zei: Ga in deze kracht van u.” Niet echt een antwoord, toch? “Ga in deze kracht van u, en u
zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?” Ik heb in deze lange jaren
geleerd om gewoon op de Bijbel te vertrouwen en niet meer te worstelen met die waaromvragen. Ik
heb geleerd dat als ik in geloof op de Bijbel vertrouw, het gebeurt. De waarom-les? Neem die les niet
ter harte. Volg die les gewoon niet op. Die heeft nog nooit goede vruchten afgeworpen. Het helpt
niet. En we kunnen het universum waarin wij ons bevinden niet eens bevatten. Hoeveel universa zijn
er? Hoe groot is het? We weten het niet. Dit is wat wij weten. Dit is Gods wil voor mij en voor jou.
Dat is Gods wil. Wandel in geloof en niet in aanschouwen. Amen.

 

Muziek – Hark! The Herald Angels Sing door Hour of Power handbellen



 

Oproep van Bobby voor nieuwe donateurs

Elke week ontvangen we e-mails van mensen die schrijven: “Bobby, Hour of Power heeft mijn leven
veranderd.” Dat is waarom we bestaan: Om licht te brengen in het leven van mensen en hen op elke
leeftijd te zien veranderen. De enige manier om dit via televisie, sociale media en YouTube te blijven
doen is met uw trouwe steun.

 

Als Hour of Power belangrijk voor u is vragen wij u om een regelmatige gift te overwegen. Elke gift
aan de Nederlandse bediening is welkom en helpt ons om zendtijd te kopen zodat wij de boodschap
van Gods liefde in Nederland kunnen blijven verspreiden.  Overweeg om deel uit te maken van de
Hour of Power-familie en help mee om Gods licht te verspreiden. Hartelijk dank. Wij houden van
jullie.


