Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Fijn dat jullie
er zijn. Is het niet geweldig om in het huis van de Heer te zijn? Er is iets bijzonders aan de
aanwezigheid van de Heer wanneer wij samenkomen. Vaak zeggen mensen dingen als: Ik ben zo blij
dat ik in een omgeving met gelovigen ben of: Een omgeving waar de kracht van de Heilige Geest
voelbaar is. Je ervaart een aanraking van God. Is dat niet zo? Dus wij mogen die gelegenheid
creéren. In 2 Timotheiis staat: Wakker de genadegave van God aan, die in je is. Wie moet die dan
aanwakkeren? Wij. Dat moeten wij zelf doen.

Gebed

Laten wij in de aanwezigheid van de Heer komen. Heer, in onze nederigheid en in onze aanbidding
vinden wij onze overwinning. Zend arbeiders, bidden wij, naar het oogstveld. Zend ons, Heer. Hier
zijn wij. Zend ons, Vader. Wij vragen het U. En wij zeggen nu tegen U in de krachtige naam van
Jezus: Er is niemand zoals U op de hele aarde. Wij danken U en wij houden van U, God. Dit bidden
wij in Jezus’ naam en Gods volk zei amen.

Schud de hand van degene naast je. Wens hem of haar een goede morgen en Gods zegen.

Koorzang - I Gotta Song

-ik heb een lied en ik zal het luidkeels zingen, mijn lofprijzing stroomt over. Wat een enthousiasme.
Wij gaan bidden tot God en tot Jezus. We roepen het uit. Wij zingen het uit. Leg je ziel erin, o God,
wij houden van U.

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn.
Wat schenkt dat rust
Aan ‘t volgzaam gemoed.

In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn



Wedergeboren door Jezus’ bloed.

Ik kan niet stoppen met zingen, dit lied van vrijheid.
Ik prijs mijn Verlosser de hele dag lang.

Ik heb een lied en ik zal het luidkeels zingen.

Mijn lofprijzing stroomt over.

En ik zal dansen in uw vrijheid.

U heeft mij gered.

-Klap in je handen. Wij prijzen uw naam.

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn.
wat schenkt dat rust

Aan ‘t volgzaam gemoed.

In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn

Wedergeboren door Jezus’ bloed.

Ik kan niet stoppen met zingen, dit lied van vrijheid.
Ik prijs mijn Verlosser de hele dag lang.

Ik heb een lied en ik zal het luidkeels zingen.

Mijn lofprijzing stroomt over.

En ik zal dansen in uw vrijheid.

U heeft mij gered.

Ik heb een lied en ik zal het luidkeels zingen.

Mijn lofprijzing stroomt over.

En ik zal dansen in uw vrijheid.

U heeft mij gered.

Ik zal dansen in uw vrijheid.



Heeft Hij je genezen? heeft Hij je bevrijd?

Heeft Hij je ziel gered? heeft Hij je heel gemaakt?
Heeft Hij je vernieuwd? je getransformeerd?
Heeft Hij je verlost? en je gereinigd?

Heeft Hij je bevrijd? je de overwinning gegeven?
Toen Hij voor je stierf op Golgotha?

Heeft Hij je vrede gegeven?

Heeft Hij je hoop gegeven?

Toen Hij je vervulde met de Heilige Geest?

Zul je hem loven?

Zul je hem aanbidden?

Zul je hem verhogen met al je kracht?

Zul je je stem verheffen?

Zul je het luidkeels laten klinken?

Als je een lied hebt, laat het dan horen.

Ik heb een lied en ik zal het luidkeels zingen.
Mijn lofprijzing stroomt over.

En ik zal dansen in uw vrijheid.

U heeft mij gered.

Ik heb een lied en ik zal het luidkeels zingen.
Mijn lofprijzing stroomt over

En ik zal dansen in uw vrijheid.

U heeft mij gered.

-Hjj is waardig.

Schriftlezing - Hebreeén 9:11-14 door Hannah Schuller



Laten wij ons geloof voeden met Hebreeén 9:11-14. En je mag er enthousiast bij worden. Dit is een
krachtige tekst. Een mooie. “Toen is Christus verschenen de Hogepriester van de toekomstige
heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan die niet met handen is
gemaakt dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren maar
door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een
eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge
koe op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees hoeveel te meer zal het
bloed van Christus Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft uw
geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” Halleluja. Het Woord van de
Heer. God zij gedankt.

Koorzang - God Problems

-Hij kan elk probleem oplossen. Amen.

Er zijn problemen die alleen God kan oplossen.
Al mijn beproevingen

Hebben me tot hier gebracht.

Ik heb het keer op keer zien gebeuren.
Er zijn problemen

Die alleen God kan oplossen.

Er zijn slagen

Die vlees en bloed niet kunnen winnen.
Er zijn momenten die niet logisch zijn.
Ik kan het nu niet zien,

Maar ik ben er nog steeds van overtuigd
Dat er problemen zijn

Die alleen God kan oplossen.

Niet door kracht, niet door macht

Maar door de Geest van de levende God.
Niet mijn strijd, niet mijn gevecht

Maar door de Geest van de levende God.



-Hij pakt jouw problemen aan.

Leg ze aan de voeten van Jezus.

Ik heb een doorbraak gezien

Die ik niet kan verklaren.

Ik vond genezing verborgen in mijn pijn.
Ik ken een Man die dood was,

Maar het graf heeft overwonnen.

Ik heb doorbraken gezien

En ik zal ze weer zien.

Niet door kracht, niet door macht

Maar door de Geest van de levende God.
Niet mijn strijd, niet mijn gevecht

Maar door de Geest van de levende God.
Maar door de Geest van de levende God.
Niet door kracht, niet door macht

Maar door de Geest van de levende God.
Niet mijn strijd, niet mijn gevecht

Maar door de Geest van de levende God.

He is taking care of your problems. Bring them at the feet of Jesus

Koorzang - My Fortress, my Refuge

U bent mijn vesting, mijn toevlucht, een sterke toren.
Mijn Helper, Verdediger, nog steeds een sterke toren.
Laat de mensen weten dat alles mogelijk is.

Geen enkel wapen zal slagen, nog steeds een sterke toren.

Mijn vesting, mijn toevlucht, nog steeds een sterke toren.



-Ja, dat is Hij.

Want de naam van de Heer is nog steeds een sterke toren.
Ja, de naam van de Heer is nog steeds een sterke toren.

Ik vind mijn vrede in uw naam.

Ik weet waar ik heen moet, ik weet waar ik heen moet.

Ik weet waar ik kan schuilen, ik weet waar ik kan schuilen.
Mijn schuilplaats, mijn schuilplaats.

Hij is mijn schuilplaats, nog steeds een sterke toren.

Hij is mijn schuilplaats, nog steeds een sterke toren.

Hijj is mijn schuilplaats, nog steeds een sterke toren.

Hij is mijn schuilplaats, nog steeds een sterke toren.

Hij is mijn schuilplaats, nog steeds een sterke toren.

Je bent nooit alleen, wandel in geloof
door Bobby Schuller

Wijj zijn gelovige mensen, nietwaar? Wij zijn gelovige mensen in een geloofsgemeenschap. Wij
vertrouwen op God. Wij geloven in God, ook als de wereld zegt dat het belachelijk of dom of naief of
gek is. Wij zijn gelovige mensen en daarom wandelen wij in overwinning. Amen? De overwinning
komt dus voort uit geloof en geloof komt voort uit het Woord. Geloof komt niet voort uit gebed of
aanbidding of hard werken, het komt voort uit het Woord. Geloof komt door te horen, en horen door
wat? Het Woord. Wij zijn dus gelovige mensen en jullie voorganger is een gelovige voorganger een
gelovig mens. Ik geloof in God, ik geloof in het geloven met jou en voor jou. Ik geloof in de
overwinning met jou. Je staat er niet alleen voor. Ik geloof dat we in alle dingen door de Heilige
Geest geleid kunnen worden want dat is wat de Bijbel zegt. Amen. Wij zijn een overwinningskerk
omdat wij een kerk vol geloof zijn. Geloof is het fundament. Het hoogste gebod is liefde, maar liefde
is onmogelijk zonder geloof. Volmaakte liefde verdrijft angst, maar volmaakte angst verdrijft liefde.
Als je bang bent dat je partner dit of dat doet als je bang bent dat je beheerst wordt als je bang bent
voor je naaste, dan zul je hen niet liefthebben. Je moet geloof hebben. Je moet in iets meer geloven
dan wat je ziet. Jezus noemt zijn discipelen niet: ‘O, jullie met weinig liefde’. Toch? ‘O, jullie met
weinig dienstbaarheid.” Hoe noemt Hij hen? Niet: ‘O, jullie met weinig hoop.’ Niet: ‘O, jullie met
weinig positiviteit.” Wat zegt Hij? ‘O, jullie met weinig geloof.” Het moet belangrijk voor Hem zijn.
Amen? Geloof komt door het Woord. Je kunt geen moreel leven leiden zonder een geloofsleven. Je
kunt geen overwinningsleven leiden zonder een geloofsleven en geloof is zeggen wat de Bijbel zegt
in plaats van alleen wat je ziet. We hebben een kerk nodig die weer gelooft en voor elkaar gelooft. Er
zullen momenten in je leven zijn waarop het heel moeilijk voor je zal zijn om Gods Woord te geloven.



Dat is het moment waarop je gelovige mensen in je leven wilt hebben. Amen? We willen altijd
gelovige mensen in ons leven hebben. Dank U, Heer.

Maar het is interessant dat Jezus’ discipelen voor Pinksteren, wandelden door te zien ook al hadden
ze een grote overwinning behaald toen Hij hen uitzond. Als je Lukas 9 en 10 leest, zie je dat toen
Jezus de discipelen uitzond ze terugkwamen en zeiden: “‘Wauw, wij hebben zieken genezen. Wij
hebben het koninkrijk verkondigd. Zelfs de demonen vluchtten toen wij ze uitdreven. Het was zo
krachtig, zo geweldig.” En je ziet een groei bij de discipelen waarbij ze krachtige wonderdoeners
worden, vol leven, vol kracht. Ze maken soms fouten, maar over het algemeen leveren ze krachtig
werk. Jezus is niet de enige Die over water heeft gelopen. Petrus deed het ook een tijdje. Hij haalde
het niet helemaal maar als je langzaam vijf of zes stappen over water kunt zetten en dan pas zinkt is
dat nog steeds helemaal niet gek. Heb ik gelijk? En diezelfde Petrus verloochende Christus nadat hij
over water had gelopen. Dit is iets wat ik erg interessant vind. Je ziet dat de discipelen vol leven, vol
liefde, vol kracht en vol van de Heilige Geest zijn wanneer Jezus bij hen is maar wanneer Hij
gekruisigd wordt, in die drie dagen is het bijna alsof ze slecht worden. Het is alsof ze net zo slecht of
slechter worden dan ze waren voordat ze Jezus ontmoetten. Waarom? Omdat ze denken dat Hij dood
is. Omdat ze denken dat wanneer al die anderen zeiden dat je een dwaas bent die een radicale Jezus
volgt dat dit een sekte is, of wat ze ook zeiden dan denken ze: Ze hadden gelijk. Hij is dood. Ook al
had Hij hun verteld dat dit zou gebeuren. Hij had hun verteld waar Hij zou sterven. Hij had hun
verteld hoe Hij zou sterven. Hij had hun verteld hoe lang Hij dood zou zijn. En dat Hij uit de dood
zou opstaan. En Hij zei het niet één keer, Hij zei het vele, vele, vele malen. Hij vertelde het hun. Hun
toestand op Stille Zaterdag wat trouwens de naam is van de zaterdag tussen Goede Vrijdag en
Pasen. Daar heeft de band Black Sabbath zijn naam aan te danken. Wist je dat? Zo heet die dag in
het Engels. Ik neem aan dat ze daar hun naam aan ontlenen. Op die Black Sabbath, op die Stille
Zaterdag, wanneer Jezus in het graf ligt veranderen ze in iets wat niet goed is. Zelfs voordat Jezus
dood is, voordat Hij gekruisigd wordt, verloochent Petrus Christus drie keer. Hij zei letterlijk dat hij
dat niet zou doen. Hij zei: ‘Ik zal U nooit verlaten. Ik zal met U sterven.” Loze woorden. Zodra Jezus
gearresteerd is en gegeseld wordt, is er een meisje. Een dienstmeisje. Niet eens een stoere soldaat
maar een dienstmeisje dat zegt: ‘Tk ken je. Je hoort bij hen.” En hij zegt: ‘Nee.’” Drie keer. Drie keer.
Dat is belangrijk. Dit is belangrijk omdat de discipelen wandelen door wat ze zien, he? Wat zagen
ze? De dood. Maar wat was het Woord van God? Dood en opstanding. Het Woord was leven. Hij had
hun verteld dat dit zou gebeuren. Hij had hun verteld dat zij de overwinning zouden behalen.
Vertrouwden zij vol geloof? Nee. Zij wandelden niet in geloof, zij wandelden op basis van wat? Op
basis van aanschouwen. Tenminste, sommigen van hen. Maar van degenen die wij zien, is het niet
best. Toch?

Natuurlijk verandert dat als ze op Pinksteren de kracht van de opstanding ontvangen maar dit is
belangrijk voor het verhaal. Aan het einde van Johannes zegt Jezus Het is eigenlijk een soort Grote
Opdracht van Johannes. Helemaal aan het einde van Johannes zegt Jezus...Hoe vaak verloochent
Petrus Christus? Drie keer. Hoe vaak vraagt Jezus na de opstanding aan Petrus: ‘Heb je mij lief?’
Drie keer. Dat is belangrijk. ‘Petrus, heb je Mij lief?” ‘Ja, Heer, ik heb U lief.” Wat zegt Hij? Wat zegt
Jezus? 1k weet dat hier een paar studenten zijn. Luider: “‘Weid mijn lammeren.’ Toen vroeg Hij hem
voor de tweede keer: ‘Petrus, heb je Mij lief?” Wat zegt Petrus? ‘Ja, Heer.” Wat zegt Jezus dan? ‘Hoed
mijn schapen.’ De derde keer. Laat het maar op het scherm zien. De derde keer zei Hij tegen hem:
‘Simon, zoon van Johannes...” Merk op dat Hij hem nu Simon noemt, niet Petrus. Petrus betekent
rots. Simon is een Hebreeuws woord: ‘shimon’. Het betekent ‘gehoorzamen’ of ‘luisteren’. Shimon.
Met andere woorden, luister. Luister. Shimon. Zoals ‘Sjema Jisrael’. Luister, shimon. Zoon van
Yohan. Zoon van Johannes. ‘Heb je Mij lief?’ Petrus was gekwetst omdat Jezus hem voor de derde



keer vroeg: ‘Heb je Mij lief?’ Hij zei: ‘Heer, U weet alles. U weet dat ik van U houd.” Wat zegt Jezus
dan voor de derde keer? ‘Weid mijn schapen.’ Is het belangrijk voor Jezus dat wij zijn schapen
weiden? Wij, zijn herders. Wat Hij eigenlijk zegt door het drie keer te zeggen is dat je jezelf wilt
verlossen nadat je hebt gezegd dat je Mij nooit zou verloochenen maar tegenover een dienstmeisje
dat jou geen kwaad kon doen verloochen je Mij driemaal. Wil je jezelf verlossen? Misschien kun je
zeggen: ‘Wil je Mij een plezier doen?’ ‘Weid mijn schapen.” Wat betekent het om Gods schapen te
weiden? Wat betekent het voor Petrus om de schapen te weiden? Weet je dat? Het zijn geen hotdogs
en hamburgers? Het is geen pizza. Wat betekent het om mijn schapen te weiden? Dit is het. Het is
het Woord. Leer hun alles wat Ik je heb geleerd. Leer het hun. Voed hen met het Woord. Maak deze
zin voor mij af: De mens leeft niet van brood alleen maar van elk... Een woord of elk woord? Elk
woord dat uit de mond van God komt. Dit is brood. Elk woord dat uit de mond van God komt. Jezus
zegt, wanneer zijn discipelen tegen Hem zeggen: ‘Rabbi, U moet iets eten: ‘Mijn voedsel is de wil te
doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. De wil van God is het Woord van
God. Er zijn twee manieren waarop het tot je komt. Het komt van logos, dat in de Bijbel staat en het
komt van rhema, de Heilige Geest die tot je spreekt. Kunnen jullie het nog bijbenen? Het is de wil
van de Heer. Het Woord van de Heer. De mens leeft niet van brood alleen. Zoveel gelovigen
verhongeren. Het is verbluffend dat de gemiddelde Amerikaan in Amerika niet één maaltijd kan
missen zonder helemaal over de rooie te gaan maar dat ze een maand zonder het Woord kunnen. Ze
kunnen een jaar zonder het Woord, denken ze. Zo verhonger je. Amen? Net zoals je moe wordt
zonder voedsel, word je moe zonder het Woord. De geest wordt moe omdat het geestelijk voedsel is.

Daarom denk ik dat wij in de meest bijzondere periode in de geschiedenis leven. Het is nog nooit
gemakkelijker geweest om meer te zondigen dan nu en het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om
Gods Woord en leven zo goed te begrijpen als nu. Besef je wat een zegen het is dat je een iPhone
hebt? Daar staan zo’n 200 vertalingen van de Bijbel op. Twintig jaar geleden, toen ik Bijbelstudent
was, had ik een moord gedaan voor zoiets. Wij moeten eten in deze moeilijke tijd in de eindtijd,
waarin engelen en demonen strijden. In moeilijke tijden als deze moeten Gods geliefden wat eten.
Als je vecht, heb je goed voedsel nodig, amen? Je hebt het Woord nodig. Ik weet nog dat ik met een
vriend van mij die naar deze kerk ging, Chris Jensen een trektocht maakte. Zijn ouders zijn hier,
Paul en Charis. Chris en ik maakten een trektocht. Het was warm en omdat wij toen een stel jonge
domkoppen waren besloten wij in een opwelling om te gaan lopen zonder water of wat. Zonder
rugzak. Wij waren in topvorm, maar wij waren ver weg en wij waren niet in de problemen maar ook
niet helemaal zonder problemen, als je begrijpt wat ik bedoel. Geen water en wij waren ergens op
een heuvel in de wildernis en wij vonden een wilde mandarijnenboom in die verlatenheid. Ik weet
niet hoe die daar groeit. Ondergronds stroomde kennelijk wat water maar hij stond in volle bloei met
al die mandarijnen en wij dankten de Heer ervoor. En wij slobberden die mandarijnen op. Dat was
een van die zeldzame keren dat ik fysiek kon voelen dat ik met al die suiker en al dat sap en
calorieén en zo van een energieniveau van 1,5 op een schaal van 10 naar bijna 8 schoot. Bijna
onmiddellijk. Goed, he? Je hebt voeding nodig als je het werk van de Heer doet. Amen? Er is
momentum voor geloof en er is momentum voor angst. Momentum. Als je al lang geen Bijbel meer
hebt gelezen, is het moeilijk om de Bijbel te lezen. Als je de Bijbel veel hebt gelezen en je hebt je er
helemaal in verdiept en je hebt het rustig en langzaam gedaan en woorden opgezocht op Google en
dingen opgeschreven en je hebt dat een paar weken of een maand gedaan dan is het moeilijk om dat
niet meer te doen. Dat is momentum. Ja toch? Als je al een tijdje de Bijbel niet hebt gelezen, wil je de
Bijbel niet lezen. Wie kent de Eerste Bewegingswet van Newton? Een voorwerp in beweging blijft in
beweging, tenzij wat? Tenzij er een externe kracht op inwerkt. Een voorwerp in ruste blijft in ruste,
tenzij wat? Net als een kat die slaapt, he? En dat geldt ook voor bidden. Als je niet veel bidt, wil je
ook niet veel bidden. Als je de hele tijd bidt, is het moeilijk om dat niet te doen. Als je niet veel
aanbidt, wil je ook niet veel aanbidden. Maar als je de hele tijd aanbidt, is het moeilijk om dat niet te



doen. Als je aldoor in geloof wandelt is het moeilijk om niet aldoor in geloof te wandelen. Amen? Als
je het evangelie veel met je naasten deelt met mensen bidt en je geloof duidelijk uitdraagt is het
moeilijk om daarmee te stoppen. Zeg maar momentum. Momentum is een belangrijk onderdeel van
onze wandel met God. Verlies het niet als je het hebt, mijn vriend.

Wij hebben allemaal wel eens een periode meegemaakt dat God krachtig werkte en daarna zijn wij
het kwijtgeraakt. Je weet hoe vreselijk dat voelt. Wij willen geen momentum verliezen. Amen? En de
woorden die je hardop uitspreekt die woorden beginnen zich op te stapelen. Een van de dingen wij
praten veel over genezing en wij krijgen ook kritiek van mensen omdat er mensen zijn die geloven
en nog geen wonder of nog geen genezing hebben ontvangen. Hannah en ik leven daarin. Wij
hebben een zoon, Cohen, die allerlei gezondheidsproblemen heeft. Maar ik kan je vertellen dat er
een verschil is voor Cohen ook al lijkt hij 2 of 3 jaar oud en begrijpt hij dit niet, er is een verschil
voor de gezondheid van mijn zoon dat direct verband houdt met ons geloof of onze angst. Ten goede
of ten kwade. Dat zien wij nu gebeuren. Hjj is al tien jaar ziek en hij blijft beter worden maar de
eerste twee jaar werd hij niet beter, maar juist slechter. Waarom? Omdat wij zeiden: ‘Hij wordt
slechter.” ‘Hij wordt slechter.” Wij creéerden een neerwaartse spiraal voor onze zoon. En Hannah,
God zegene haar, was degene die mij en ons confronteerde met onze woorden en hoe wij daarmee
om moesten gaan. Een van de dingen die we hebben gedaan, is, als je zijn kamer binnenkomt dat die
vol hangt met Bijbelteksten over overwinning en genezing. Jullie kennen mijn zoon. Hij is nog steeds
een beetje traag, maar hij is een behoorlijk gezonde jongen. Hij houdt van frietjes van Chick-fil-A en
hun heerlijke kip. Hij is er dol op. Wij waren daar gisteren. En wat zijn gezondheid betreft, is hij niet
meer in gevaar. Hij heeft geen toevallen meer, hij heeft geen problemen. Hij is een beetje traag,
maar ons geloof heeft iets goeds uitgewerkt. En een groot deel daarvan is te danken aan artsen
maar jullie weten dat het vinden van een goede arts versus een slechte, het vinden van een goed
medicijn versus een slecht medicijn, het vinden van een goede behandeling versus een slechte
behandeling. Wij weten het niet. Wjj zijn geen artsen, behalve dokter Cheng en een paar van ons.
Dokter Cheng is er niet, maar voor degenen onder jullie die geen arts zijn. Is er hier iemand die arts
is? Wees niet bang, ik stel je niet op de proef maar ik heb geleerd dat veel artsen gissen. Klopt dat,
artsen? Soms zeg je: Dit zou kunnen werken. Dat zou kunnen werken. Wij kunnen dit proberen.
Weet wel dat wat je gelooft en wat je zegt, op die momenten belangrijk is. Het is belangrijk. 1k zou
het niet zo vaak herhalen als ik niet zoveel van jullie hield. Ik weet dat dit niet alleen geldt voor
ziekte, maar voor alle dingen. Ziekte en herstel zijn maar een klein deel van ons leven maar dit geldt
ook voor onze bediening, voor voorziening, voor het delen van het evangelie en voor je huwelijk. Wij
zijn zelfs begonnen met te zeggen dat Cohen herstelt van epilepsie. Klinkt er verschil tussen zeggen
‘mijn zoon heeft epilepsie’ of ‘mijn zoon gaat achteruit’ en ‘mijn zoon herstelt van epilepsie’? Elke
keer dat wij dat doen, planten wij een zaadje van geloof. Amen? Het enige wat ik jullie wil laten zien
is dat het mij frustreert dat evangelische kerken weliswaar op het Woord vertrouwen maar alleen
voor onze redding wat het belangrijkste is, maar niet voor al het andere. En wij willen mensen van
geloof zijn. Amen? Wij vertrouwen op redding. Dat is het belangrijkste. Hier is een goede vraag: Wat
gebeurt er als je sterft terwijl je in God gelooft? Wat gebeurt er als je ziek bent en sterft terwijl je in
God gelooft? Is dat zo erg? Je komt in de hemel. Je zult verlost zijn van je lichaam en je zult zeggen:
‘Wauw.’” En God zal zijn arm om je heen slaan. Hij zal zeggen: ‘Hier is dit, en hier is dat, en hier is
dit, en x, y, z.” Wij willen elke dag van ons leven in God geloven. Amen? En wij willen geen enkele
overwinning of werking van de Heer dwarsbomen. Wij willen ons niet verzetten tegen de Geest,
zoals Handelingen 7 zegt. Wij zullen ons nooit verzetten tegen de Heilige Geest maar wij zullen in
geloof vertrouwen. Amen? Staan jullie met mij op. Hef je handen met mij op. Wij zijn de zonen en
dochters van de Heer. Wij zijn de gerechtigheid van God vernieuwd door het kruis en de opstanding
van onze broeder Jezus Christus de ongeschapen essentie van de Vader in het vlees die zijn leven
voor ons heeft gegeven. Hij Die geen zonde kende, werd zonde opdat wij de gerechtigheid van God



zouden kunnen zijn.

Gebed

En dus, Vader, vragen wij dat de Geest uw vernieuwde Geest in ons die identiek is aan Jezus ons zal
verlichten zodat onze eigen wil verdwijnt. Wij bidden dat de geest, de vernieuwde man, de
vernieuwde vrouw in ons onze geest zal veranderen in de Geest van Christus. Verander onze ziel, die
onze wil, onze emoties en onze gedachten is verander dat alles niet naar het patroon van deze
wereld, maar naar uw koninkrijk. En Heer, wij willen in alle dingen geleid worden door de Heilige
Geest. Heer, wij weten waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij vragen, Heer, dat uw
Heilige Geest ons zal leiden. God heeft ons geen geest van angst gegeven maar een geest van kracht
en liefde en een gezond verstand. Dus vragen wij daar om, Heer en wij vragen dat diezelfde geest in
ons de vernieuwde geest die identiek is aan Jezus ons zal laten stralen. En voor degenen hier die een
ziekte hebben geloven wij nu voor hen en geloven wij met hen dat zoals een zaadje langzaam groeit
het Woord van God in hun hart zal groeien als ze het water geven, als ze het verzorgen, dat ze
genezing zullen ontvangen. Wij geloven met je mee. Als je ziek bent, als je een uitdaging hebt
geloven wij dat je herstelt van wat je ook maar doormaakt. Wij staan aan jouw zijde en geloven dat je
nu in overwinning wandelt, in Jezus’ naam. En dit bidden wij in uw naam. Amen.

Zegen
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Bedankje van Bobby Schuller voor nieuwe donateurs:

Wijj zien voortdurend levens van mensen veranderen door de liefde van Christus. En dat niet alleen,
wij zien ook dat mensen zoals jij die doorgeven aan anderen. Dat deed je toen je besloot de
Nederlandse bediening van Hour of Power te steunen. Ik wil je persoonlijk bedanken voor je
toewijding. Samen kunnen wij de levens van mensen blijven raken. Je bent geliefd.



