
Kerstboodschap van Bobby en Hannah Schuller

Beste Nederlandse Hour of Power-familie. “Want zo liefheeft God wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft.” Wij kennen dit
Bijbelvers allemaal heel goed maar in een tijd als deze resoneert de boodschap ervan nog dieper.
Met zoveel onrust in de wereld is het gemakkelijk om uit het oog te verliezen wat we met Kerst
werkelijk vieren: De geboorte van onze Heer Jezus Christus, de Verlosser van de wereld. En deze
wereld heeft meer dan ooit een Verlosser nodig.

 

Ik vind het prachtig hoe de profeet Jesaja zijn geboorte aankondigt: “Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Hij zal Wonderbare Raadsman,
Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst worden genoemd. Aan de grootheid van zijn heerschappij
en zijn vrede zal geen einde komen.” Laten wij ons aan dat vers vasthouden, zodat wij Gods vrede
zullen ervaren die alle verstand te boven gaat.

 

Een gezegende Kerst, Nederlandse vrienden, en onthoud: God houdt van je en wij ook.

 

Samenzang – Merry Christmas! Merry Christmas!

Fijn kerstfeest, fijn kerstfeest.

Zing een lied voor dit glorieuze seizoen.

Fijn kerstfeest, fijn kerstfeest.

Zing een lied voor een gelukkig nieuwjaar.

Zing waarlijk, vrolijk, luid en sterk

Verwelkom het winterseizoen.

Zing mee met dit kerstlied.

Het is weer kerstfeest.

 

Fijn kerstfeest, fijn kerstfeest.

Zing een lied om een bijzondere reden.

Fijn kerstfeest, fijn kerstfeest.

Zing een lied voor een gelukkig nieuwjaar.

Fijn kerstfeest, fijn kerstfeest.

Zing een lied voor de komst van Jezus.



 

Fijn kerstfeest, fijn kerstfeest.

Het is een bijzonder, feestelijk, jaarlijks wonder.

Zing het uit, zing een lied voor een gelukkig nieuwjaar.

 

Welkomstwoord door Familie Schuller

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen ons verheugen en blij zijn. Hoe gaat het met
jullie? Goed. Gezegend Kerstfeest. Ja, een gezegend Kerstfeest. Het is zo’n vreugde om dat vandaag
met jullie te vieren. Omdat Jezus is geboren, kunnen wij ten volle leven. Dank U, Heer. En Hij is zo
goed en Hij houdt van je, waar je nu ook bent. Laat ons bidden.

 

Gebed

Wij danken U, Vader, dat uw Heilige Geest hier in dit huis aanwezig is. En U bent hier met een
reden, God. U bent hier om ketenen te verbreken om mensen te bevrijden van hun zonden en lasten
om ons samen te brengen, om licht en ideeën en een nieuwe visie te brengen. En bovenal om ons
hart te richten op Jezus Christus, de Koning der koningen. Daarom zijn wij hier vandaag bijeen. Om
de naam van Christus te verhogen. En wij danken U, Heer. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods
volk zei amen. Richt je naar degene naast je en zeg: Gezegend Kerstfeest.

 

Koorzang – O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde.

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem.

Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

 

De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ‘t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.

Komt, laten wij aanbidden

Komt, laten wij aanbidden



Komt, laten wij aanbidden, die Koning.

Komt, laten wij aanbidden

Die Koning.

 

Schriftlezing – Matthew 2:1-2, 7-12 door Robert A. Schuller

Mattheüs 2:1-12. “Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning
Herodes zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de Koning van de
Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te
aanbidden. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd
dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe
nauwkeurig onderzoek naar dat kind en als u het gevonden hebt, bericht het mij zodat ook ik kom
om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster
die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor =totdat hij boven de plaats kwam te staan waar
het Kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het
huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder en zij vielen neer en aanbaden het. Zij
openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: Goud en wierook en mirre. En nadat zij in
een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes keerden zij langs een andere
weg terug naar hun land. Moge God deze lezing zegenen.

 

Koorzang – Happy Birthday, Jesus door Voices of Hope

Fijne verjaardag, Jezus.

Ik ben zo blij met Kerst.

De versiering, de lichtjes en cadeautjes

Maar U bent het mooiste cadeau.

 

Fijne verjaardag, Jezus.

Ik ben zo blij met Kerst.

De kerstliederen klinken deze dagen.

Ze gaan vooral over U.

 

Fijne verjaardag, Jezus.

Ik hou van U.

Fijne verjaardag, Jezus.



Ik ben zo blij met Kerst.

De versiering, de lichtjes en cadeautjes.

Maar U bent het mooiste cadeau.

 

Fijne verjaardag, Jezus.

Ik ben zo blij met Kerst.

De kerstliederen klinken deze dagen.

Ze gaan vooral over U.

Fijne verjaardag, Jezus.

Ik hou van U.

 

Ik hou van U, Jezus.

 

Schriftlezing – Lukas 2:8-20 door Hannah Schuller

Lukas 2:8-20. “En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ‘s
nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de
heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen:
Wees niet bevreesd want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal
namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David. Hij is Christus, de Heere.
En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de
kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en
zei: Ere zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het
geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel dat de herders tegen elkaar
zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is dat de Heere ons
bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het Kindje liggend in de
kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind
verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd
was. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden
terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen
gesproken was.” Het Woord van de Heer. God zij gedankt.

 

Solo – Angels From the Realms of Glory door Dominic Salvati

Gloria, gloria.

 

Eer zij God in onze dagen



Eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen

Roept op aarde vrede uit.

Gloria, gloria.

Gloria, gloria.

Gloria in excelsis Deo.

Gloria in excelsis Deo.

 

Gloria, gloria.

Gloria.

 

Eer zij God die onze Vader

En die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde

Naar ons toe gekomen is.

 

Lam van God, Gij hebt gedragen

Alle schuld tot elke prijs.

Geef in onze levensdagen

Peis en vreê kyrieleis.

Gloria, in excelsis Deo.

Gloria, in excelsis Deo.

Gloria Deo.

 

Instrumentaal – Trepak from the Nutcracker door Hour of Power orkest

 

Proclamatie door Bobby Schuller

Willen jullie opstaan? Dan zeggen we samen dit credo. Houd je handen zo, in een gebaar van



ontvangen. Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben Gods
geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand mij afnemen. Ik hoef mij geen zorgen te maken of
te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn liefde delen met mijn naaste. Dank jullie
wel.

 

Een nieuw begin

door Bobby Schuller

Tijdens de adventstijd, elke zondag, advent telt vier zondagen, hebben wij een thema en worden wij
herinnerd aan deze prachtige beloften die ons in Jezus Christus zijn gegeven: Hoop, vrede, vreugde.
En de vorige keer hebben wij het gehad over liefde. Agape-liefde. Hetgeen dat alles bij elkaar houdt.
Vandaag volgt de laatste kaars. De laatste kaars wordt de Christuskaars genoemd. Vandaag ga ik
jullie over die kaars vertellen. Zonder die kaars vervagen alle andere kaarsen. Tijdelijk. Onmogelijk
om echt te hebben. Alle hoop, alle vrede, alle vreugde en ja, het is een vreugde die glimlacht alle
echte liefde komt van God en wordt beschikbaar gemaakt door Jezus Christus. Ik wil jullie
waarschuwen. Kerstavond is een geweldig moment om christen te worden. Sommigen van jullie hier
moeten vrede sluiten met God. Wij beleven nu de feestdagen. Als wij het nieuwe jaar ingaan, zul je
veel tijd hebben, vooral als je een week vrij hebt, om na te denken over Als je al het goud van de
wereld verzamelt, als je er fantastisch uitziet, als je ongelooflijk gezond bent, als je vrienden en
familie hebt dat zijn allemaal prachtige dingen en God wil dat voor je. Maar als je niet vervuld bent
met de Heilige Geest, is het allemaal stof en as. Het betekent niets. Maar als je de Heer hebt,
betekent het alles. Vandaag is een gelegenheid om een keuze voor de Heer te maken. Oké, ik wil je
een verhaal vertellen over een herbergier. Is dat goed? In de Bijbel…Ik ben opgegroeid met veel
kerstspelen en -verhalen. Jij waarschijnlijk ook, als je christelijk bent opgevoed. Ook als dat niet zo
is, als je bent opgegroeid in het Westen ben je bekend met deze verhalen. En dan heb je dit gedeelte.
Hoeveel van jullie hebben vroeger de Glory of Christmas in de Crystal Cathedral gezien? Dat was
gaaf, hè? Ik herinner het mij nog goed. Sommigen hier hebben die tijd meegemaakt. Ik herinner mij
nog hoe cool ik het als kind vond om daar jaar na jaar naartoe te gaan en de indringende stem van
mijn opa te horen. Maar het coolste vond ik de dieren. Er kwamen levende dieren op het podium en
daar poepte een levende kameel gewoon op het podium van de kerk. Dat was echt geweldig. Te gek
vond ik dat. Maar er is één personage dat mij altijd is bijgebleven omdat hij zo relevant is voor het
menselijke dilemma vooral in de geestelijke geloofsreis van de mens en dat is de herbergier. De
herbergier is als velen van ons als wij het druk hebben en haast hebben. Hoe kunnen wij dan weten
dat wij voor de belangrijkste beslissing van ons hele leven staan? Bethlehem is koud. Veel mensen
weten dat niet. Je denkt dat het een woestijn is, dus dat het warm moet zijn. Niet dus. Het ligt
ongeveer 900 meter boven zeeniveau en soms sneeuwt het er. En Maria en Jozef moeten vanuit een
zeer warme plaats, Nazareth dat aan het Meer van Galilea ligt, naar Bethlehem gaan en ze moeten
twee of drie dagen klimmen en Maria is hoogzwanger. Nu is er zwanger, en er is hoogzwanger.
Helemaal aan het einde. Sommige dames onder jullie kennen dat. Stel je voor dat je een jonge vrouw
bent en je weet dat je elk moment kunt bevallen. Je hebt een schone plek nodig om je baby te baren
en het voelt alsof alles niet verloopt zoals je had gehoopt. En dan is er die herbergier op deze koude
nacht in Bethlehem, die verrast is door deze volkstelling die Caesar net heeft afgekondigd dus zit
zijn herberg helemaal stampvol en de hele dag moet hij ‘nee’ verkopen. Klop klop, nog een groep.
‘Het spijt mij, wij hebben geen plaats.’ ‘Het spijt mij, er is geen plaats.’ En op een dag, klop, klop,
klop, doet hij de deur open en daar staat een jong stel, met een hoogzwangere Maria. En wij denken
altijd dat het dilemma voor de herbergier is of hij ze wegstuurt of ze in de stal onderbrengt. Maar in
mijn overdenking denk ik niet dat dat het dilemma was. Wat wij altijd vergeten, is dat de herbergier
ook een kamer heeft. Ja toch? Hij moet ook ergens slapen. Ik stel mij voor dat zijn dilemma ligt
tussen de stal en zijn eigen kamer. Haar niet wegsturen naar de stal. En hij kiest voor de stal. Nu



denk ik dat dit het dilemma is waar veel christenen vaak mee worstelen. Ik heb haar niet
weggestuurd. Ik heb haar in de stal ondergebracht. Dat is alles wat ik heb.

 

Velen van ons als christenen huisvesten Christus als het ware in een stal. Wij geven Hem niet het
beste. Wij geven Hem niet de centrale plaats. En soms vragen wij ons af waarom wij worstelen met
deze andere dingen als wij Christus in een stal onderbrengen en niet in onze eigen kamer. Ik stel mij
die herbergier graag voor als een goede Joodse man. Een fatsoenlijke man, getrouwd, met kinderen
en kleinkinderen. Hij leefde een lang, gezond en gezegend leven. Uiteindelijk sterft hij en gaat hij
naar de hemelpoort waar hij aanklopt en daar staat Jezus. Jezus zegt: ‘Wel, wel. Ik neem aan dat je
naar binnen wilt. Ja toch?’ Dat is grappig, nietwaar? Dat is een grappig beeld. De waarheid is dat dat
gesprek nooit heeft plaatsgevonden. Ik zei dat dat gesprek en dat soort gesprekken nooit
plaatsvinden in de hemel. Ik hoop en bid dat die herbergier de Rabbi, de Zoon van God, heeft
ontmoet. Dat hij een gelovige is geworden, dat hij gered is van zijn zonden het eeuwige leven heeft
gekregen en is toegetreden tot de gemeenschap van gelovigen en wedergeboren is. En toen hij in de
hemel kwam, was alles anders geworden. Iedereen verwelkomde de herbergier. Is dat geen prachtig
beeld? Een paar weken geleden realiseerde ik mij dat precies hetzelfde gebeurde met de apostel
Paulus. Voordat hij christen werd was de apostel Paulus een moordenaar. Als farizeeër ging hij rond
om christenen te vermoorden, christenen in de gevangenis te gooien, hen af te tuigen, vast te binden
en families uit elkaar te halen. En toen Paulus stierf en naar de hemel ging was er een hele menigte
mensen, allemaal mensen die hij had vermoord, mensen die hij in de gevangenis had gegooid en ze
riepen allemaal: ‘Paulus. Je hebt het gehaald, Paulus. Je bent binnen, Paulus. Kijk naar alle mensen
die je tot de Heer hebt gebracht. Kijk naar al die levens die je hebt geraakt en hersteld, Paulus.’ Ik
garandeer je dat er geen melding werd gemaakt van de moorden, de mishandelingen, het kwaad dat
hij had gedaan. Weet je waarom? Omdat die vroegere man was gestorven. Die dingen stonden niet in
het boek. Dit is waar de hemel om draait, begrijp je? En dit is het koninkrijk waarin wij leven. Wil je
dat geschenk vandaag ontvangen? Waarom zou je hier weggaan zonder dat cadeau te ontvangen?
Nadat Jezus geboren is, zoals je in die passage in Lukas leest, staat er dat er een engel aan de
herders verscheen. Weet je waarom de herders de eersten waren? Omdat God in het Oude
Testament Zichzelf een herder noemt. Hij zegt: ‘Ik ben de Herder van mijn volk, Israël.’ Ik heb een
goede vriendin en zuster in de Heer, Sheila Walsh. Zij groeide op in Schotland, omringd door veel
schapen. Zij vertelde mij dit verhaal en ik ben het nooit vergeten. Zij zei: Soms baart een ooi een
lammetje en niemand weet waarom maar de ooi verstoot haar eigen baby. Dat wordt een ‘fleslam’
genoemd en ze weten niet waarom dat gebeurt. Soms denken ze dat het lam misschien een soort
bacterie heeft of ziek is of dat de moeder geen melk meer heeft maar om welke reden dan ook wordt
zo’n fleslam door de moeder verstoten en begint weg te kwijnen. Het is alsof het leven eruit gaat. Je
ziet dat het lam zijn kop laag houdt en eigenlijk door de hele kudde wordt verstoten. De enige
manier waarop dat lam kan blijven leven is als de herder het zelf grootbrengt. en dat is ook altijd
wat er gebeurt. Je kunt een fleslam herkennen omdat hun kop zo laag hangt dat hun neus de grond
raakt. Nog voordat ze beginnen te verhongeren is het bijna alsof ze al geestelijk aan het sterven zijn.
Dan komt de herder en brengt het fleslam zelf groot in zijn huis. Hij voedt het lam met melk uit een
fles. Het is schattig om te zien. Hij dekt het lam toe met dekens en praat tegen het lam. Totdat het
lam groot genoeg is om zelf te eten en naar de weide te gaan en gespeend wordt, woont het in het
huis van de herder. En als het lam gespeend is, gaat het terug naar de kudde en de kudde accepteert
het fleslam altijd. Maar een van de interessante dingen die ze zei, is: Wanneer de herder de schapen
roept en ‘schaap, schaap, schaap’ zegt is het altijd het fleslam dat ver voor de andere uit naar de
herder rent. Is dat goed?

 

Er zijn hier vanavond mensen en er zijn mensen die hier vanavond niet zijn die denken dat God geen



plaats heeft voor iemand als zij. Er zijn mensen die rondlopen met een zware last vanwege iets wat
je hebt gedaan of iets wat jou is aangedaan of een persoonlijke tekortkoming waar je niet vanaf kunt
komen als een koffer die je van de ene hand naar de andere verplaatst. Ik heb gezien hoe God
moordenaars in heiligen heeft veranderd drugsverslaafden in wereldveranderaars. Fleslammeren
zijn Gods favorieten. Ik zei dat fleslammeren Gods favorieten zijn. Maar je moet je leven overgeven
aan de Herder. Als je je leven niet aan de Herder geeft, zul je sterven. Ik zeg je, je zult sterven. Geef
je leven aan de Herder. Wij willen Jezus altijd in de stal onderbrengen en nu God mijn Vriend is
geworden net zoals je bevriend raakt met iemand en je diens karakter leert kennen heb ik geleerd
dat God niet van middelmatig houdt. Hij houdt niet van halfbakken. Hij houdt niet van dat
middengebied. Zoals de verloren zoon. Toen de verloren zoon thuiskwam, zei hij: ‘Ik word dagloner,
want dan krijg ik drie maaltijden per dag.’ En de vader zei: ‘Nee, je bent of een zoon of je bent
dakloos. Je ontvangt de ring, de mantel, de schoenen aan je voeten, of je bent weg. Je bent of mijn
zoon of je bent mijn zoon niet.’ Kies voor het leven. Het wacht op je. Je kunt het niet op eigen kracht.
Niemand van ons kan dat. We zijn allemaal fleslammeren. Niemand van ons hier kan het op eigen
kracht. Wij hebben de Heilige Geest nodig. Wij hebben het leven van God nodig. Wij hebben Gods
Woord in ons leven nodig. Klopt dat? Wij hebben de Heer nodig. En hier is de grote leugen: Je komt
niet in de hemel door een goed mens te zijn. Maar door de hemel in jou te krijgen. Je komt binnen
door de gerechtigheid van God in Christus Jezus te worden. Je komt binnen door te geloven in de
gekruisigde en opgestane Christus. Je komt in de hemel door eerst de hemel in jou toe te laten. En je
bent zo vol van het hemelse leven dat wanneer je sterft, het blijft voortleven. Dit is een geschenk.
Ontvang het vandaag, mijn vriend. Ik nodig je vandaag uit om met mij mee te doen. Sta alsjeblieft
met mij op. Open je geest voor de hemel om van de Heilige Geest te ontvangen wat Hij in je leven
gaat doen. En zeg mij na: Jezus Christus, Zoon van God, ik weet dat ik een zondaar ben en ik vraag
U om vergeving. Ik weet dat U van mij houdt. Ik geloof dat U voor mijn zonden bent gestorven en uit
de dood bent opgestaan. Ik keer mij af van mijn oude leven. Ik heb berouw van mijn zonden en ik
nodig U uit in mijn hart en leven. Ik wil U vertrouwen en volgen als mijn Heer en Verlosser in Jezus’
naam, amen. Als je dit gebed voor het eerst, of voor het eerst sinds lange tijd hebt gebeden kom dan
even met mij praten.

 

Aansteken Adventskaars door Schuller familie

Oké, het is tijd om de kaars aan te steken. Ik ga mijn gezin vragen om hier te komen. Haal je kaarsen
tevoorschijn. Wil je papa’s hand vasthouden? De vier kaarsen die tijdens deze adventzondagen zijn
aangestoken staan symbool voor vier beloften die God aan ieder van ons doet: Hoop, vrede, vreugde
en agape-liefde. Ze komen allemaal samen in de laatste kaars van onze krans, de Christuskaars. In
de profeet Jesaja staat geschreven: “Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de
heerschappij rust op zijn schouders. Hij zal genoemd worden: Wonderbare Raadsman, Machtige
God, Eeuwige Vader en Vredevorst. Jezus Christus, de Zoon van God, biedt ons allen leven kracht en
herstel door het kruis en de opstanding. Door Hem zijn wij een nieuwe schepping. Het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Dank U, Heer.

 

Koorzang – Silent Night

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal



Wordt geboren in Bethlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

Hulpeloos kind, heilig kind

Dat zo trouw zondaars mint

Ook voor mij hebt G’ Uw rijkdom ontzegd

Werd G’op stro en in doeken gelegd

Leer m’U danken daarvoor

Leer m’U danken daarvoor.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De
Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.


