Samenzang - Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Goedemorgen,
geliefde bezoekers en kerkfamilie. We zijn blij dat jullie er zijn. Als je het gevoel hebt dat er aan alle
kanten aan je getrokken wordt ga dan tot de Heer, onze rots, onze vesting. De Heer, onze redding.
Dan kun je alles van je af laten glijden. Dank dat jullie hier zijn. Je bent geliefd. De Bijbel zegt: “Als
mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt en zij Mijn aangezicht
zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen dan zal Tk vanuit de hemel horen hun zonden
vergeven en hun land genezen.” Wie heeft er vanmorgen genezing nodig?

Gebed

Laten we ons tot de Heer wenden, ons hart voor Hem openen en een krachtig woord van de Heilige
Geest ontvangen. Heilige Geest, wij verwelkomen U hier. Spreek tot ons. U bent onze vriend. U leidt
ons en begeleidt ons in alle dingen. Vandaag keren we de wereld onze rug toe en al ons
dwangmatige gedrag dat ons ervan weerhoudt door U geleid te worden. We weten dat waar U ons
leidt, de overwinning is, er wonderen gebeuren er overvloed is, en leven en vrijheid. We willen
geleid worden door de Heilige Geest. Daarom vragen we U, Heer, ons vanmorgen te leiden. Nu
keren we ons hart tot Jezus om zijn naam te verhogen Hem te aanbidden en zijn naam te loven. Dit
bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei: amen. Richt je tot degene naast je en zeg: God houdt
van je en ik ook.

Koorzang - The Majesty and Glory of Your Name
Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers

De maan en de sterren die Gij bereid hebt

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?

Gij hebt ons met heerlijkheid en luister gekroond

En hebt ons bijna goddelijk gemaakt

Gij doet ons heersen over de werken uwer handen

De dieren des velds, de vogelen des hemels



En de vissen der zee

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?

O Heer, onze God, de majesteit en glorie van uw naam
Overtreffen de aarde en vervullen de hemel

O Heer, onze Heer,

Kinderen en zuigelingen loven U en zo doen wij
Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van uw naam
Halleluja, halleluja, de majesteit en glorie van uw naam
Halleluja, hallelujah, halleluja, halleluja

Halleluja, hallelujah, halleluja

Schriftlezing - Romeinen 12:6-8 door Hannah Schuller

Laten we vandaag ons geloof voeden met Romeinen 12:6-8. “En nu hebben wij genadegaven
onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij
dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het
bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen
ontfermt, met blijmoedigheid.” Dank U, Heer.

Koorzang - Firm Foundation (He Won't Fail)
Goedemorgen. Ik bid dat jullie een ontmoeting met Jezus zullen hebben...
en dat alles wat ons vandaag belast, van je af zal vallen.

Laten we dit samen zingen.

Christus is mijn stevige fundament, de rots waarop ik sta

Wanneer alles om me heen trilt en beeft, ben ik gelukkiger dan ooit

Dat ik mijn geloof in Jezus heb gesteld, Hij heeft me nooit verlaten

Hij is trouw door de generaties heen dus waarom zou Hij mij nu verlaten?

Dat zal Hij niet doen, dat zal Hij niet doen

Ik ervaar vreugde midden in de chaos, ik voel een diepe vrede in mij



Dus ik zal niet ten onder gaan, ik blijf niet op eigen kracht op de been
Want ik heb mijn leven op Jezus gebouwd

Hij heeft me nooit verlaten, Hij is te allen tijde trouw

Dus waarom zou Hij mij nu verlaten?

Dat zal Hij niet doen, dat zal Hij niet doen

Hij zal mij niet verlaten, Hij zal mij niet verlaten, dat zal Hij niet doen

Hij zal mij niet verlaten, Hij zal mij niet verlaten

Christus is mijn stevige fundament, de rots waarop ik sta

Als alles om me heen trilt en beeft, ben ik gelukkiger dan ooit

Dat ik mijn geloof in Jezus heb gesteld want Hij heeft me nooit verlaten
Hijj is trouw door de generaties heen, dus waarom zou Hij mij nu verlaten?
Dat zal Hij niet doen, Hij zal mij niet verlaten

Stel je vertrouwen op Hem, Hij zal mij niet verlaten

Wij stellen ons vertrouwen op God, wij danken U, Jezus

De regen kwam en de wind stak op maar mijn huis was op U gebouwd

Ik ben veilig bij U, ik zal het redden

De regen kwam en de wind stak op en probeerde me te vellen
Maar ik sta nog steeds overeind,

Mijn stevige fundament, de rots waarop ik sta, bent U

De regen kwam, maar kon mij niet deren en dat zal nooit gebeuren
Omdat wij vertrouwen op U, we gaan het redden

Ik sta sterk, ik heb U aan mijn zijde

Christus is mijn stevige fundament, de rots waarop ik sta
Als alles om me heen trilt en beeft ben ik gelukkiger dan ooit

Dat ik mijn geloof in Jezus heb gesteld, want Hij heeft me nog nooit verlaten



Hij is trouw door de generaties heen dus waarom zou Hij mij nu verlaten?

Dat zal Hij niet, dat zal Hij niet, Hij zal mij nooit verlaten dat zal Hij niet

Wij aanbidden U. Wij getuigen dat wij staan op uw fundament uw fundament, waarop wij staan

Nieuwe donateurs - Bedankje door Bobby Schuller

We zien voortdurend hoe mensenlevens veranderen door de liefde van Jezus Christus. En bovendien
zien we mensen als jij die liefde doorgeven aan anderen. Dat is wat je deed toen je besloot de
Nederlandse bediening van Hour of Power financieel te steunen.Dat waarderen we enorm omdat we
samen verschil kunnen maken in levens, van jong tot wijs.

Interview Nederland Lied van Rob Favier voor Kees Brouwer
Als je niet meer lopen kan, dan zal Ik je wel dragen,
Niet alleen je lichaam, maar meteen ook al je vragen,

Je angsten, wanhoop en verdriet, want Ik, jouw God, verlaat je niet.

Als je niet meer zingen kan, geef Ik je al mijn psalmen
En zorg Ik dat de tonen in jouw leven zullen galmen:

Het lied van troost, het lied van kracht het lied van zegen in de nacht.

Als je niet meer huilen kan, dan zie Ik in je ogen
De tranen van mijn Zoon, en hoe Hij was bewogen.
Hij zag de mensen in hun pijn, de barre tocht door de woestijn

En sprak: “Ik wil jouw bevrijder zijn.”

Het lied werd langzaam zachter, maar de woorden zijn gebleven.
Het was een knipoog van de Heer, de Vader van mijn leven
En daarom mag ik weten, zelfs in het diepste dal

Dat niets en niemand mij ooit van Hem scheiden zal.



Koorzang - Gratitude

Al mijn woorden schieten tekort, ik heb geen nieuwe woorden meer
Hoe kan ik al mijn dankbaarheid uitdrukken?

Ik zou deze liederen kunnen zingen, zoals ik vaak doe

Maar elk lied eindigt en U eindigt nooit

Dus ik doe mijn handen omhoog en prijs U keer op keer
Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb

Niets anders dat een Koning waardig is

Behalve een hart dat halleluja zingt, halleluja

Ik heb één actie, ik heb maar één reactie

Ik spreid mijn armen wijd, ik zal U aanbidden

En ik doe mijn handen omhoog en prijs U keer op keer
Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb

Niets anders dat een Koning waardig is

Behalve een hart dat halleluja zingt, halleluja

Kom, mijn ziel, wees niet verlegen

Hef je lied tot Hem, en brul als een leeuw.

Sta op en prijs de Heer, kom, mijn ziel, wees niet verlegen
Hef je lied tot Hem, en brul als een leeuw.

Sta op en prijs de Heer

Zing het uit.



Kom, mijn ziel, wees niet verlegen

Hef je lied tot Hem, en brul als een leeuw.

Sta op en prijs de Heer

Dus ik doe mijn handen omhoog en prijs U keer op keer
Want alles wat ik heb is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb

Niets anders dat een Koning waardig is

Behalve een hart dat halleluja zingt, halleluja

Proclamatie door Bobby Schuller

Willen jullie opstaan? Dan zeggen we samen dit credo. We bereiden ons hart voor op het woord van
God. We beginnen met dit credo omdat het ons eraan herinnert dat we niet langer geestelijk dood
zijn. Dat we niet langer verloren zijn. Dat we niet langer wees zijn. Dat God ons niet verlaten heeft.
Prachtig, toch? Opdat we denken aan wat aan het kruis voor ons gedaan is. Houd je handen zo. Dat
is een teken van ontvangen. En zeg met mij: Ik ben niet wat ik doe of wat ik heb. Ik ben niet wat
mensen over me zeggen. Ik ben Gods geliefde kind. Dat is wie ik ben. Dat kan niemand me afnemen.
Ik hoef me geen zorgen te maken of te haasten. Ik mag vertrouwen op mijn vriend Jezus en zijn
liefde delen met mijn naaste. Dank jullie wel.

De Heilige Geest leidt je
door Bobby Schuller

Vandaag gaat het over de genadegaven. Dat is een mooie manier om ‘gaven voor het lichaam van
Christus’ te zeggen. Deze gaven zijn dienstbaarheid, onderwijs, bemoediging, vrijgevigheid,
leiderschap, barmhartigheid en profetie. En wat we jullie vandaag willen meegeven, is dat deze
gaven bovennatuurlijk zijn. Ze zijn bovennatuurlijk. Er is een vleselijke manier om iemand te
bemoedigen en er is een bovennatuurlijke manier om iemand te bemoedigen. Er is een vleselijke,
wereldse manier om leiding te geven en er is een bovennatuurlijke manier om leiding te geven. Ja
toch? Je kunt mensen op een wereldse manier dienen die vernietigend en uitputtend is of je kunt
mensen dienen door de Geest geleid die leven geeft voor jou en voor de ander. Ik ga vandaag niet
zozeer deze gaven bespreken maar meer de basis van het toepassen van deze genadegaven:
Dienstbaarheid, onderwijs, bemoediging, barmhartigheid. We gaan het hebben over hoe we ons
kunnen laten leiden door onze Vriend de Heilige Geest. Onze Vriend, de Heilige Geest. Hij is een
persoon.

Als je je Bijbel bij de hand hebt, sla die dan bij Spreuken 3 open. Neem vooral je Bijbel mee naar de
kerk, om erin te kunnen schrijven. Dat meen ik. Spreuken 3. Ik ga het stuk voorlezen en daarna
kijken we wat de Heer ons wil zeggen. Vertrouwen. Zeg maar ‘vertrouwen’. “Vertrouw op de Heere



met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen.” In een andere vertaling
staat ‘Erken hem’. “Dan zal Hij je paden rechtmaken.” Wie kende dit Bijbelvers al? Steek je hand op.
Als je een vers wilt onthouden, is dit een goed vers. Laten we het samen doornemen. Ten eerste:
Vertrouw op de Heer met heel je... Wat? Met heel je hart. Je vertrouwt niet met je hoofd. Principe 1:
Je vertrouwt niet met je hoofd. Je denkt met je verstand. Je redeneert met je verstand. Je lost
problemen op met je verstand, maar je vertrouwt niet met je verstand. Waar vertrouw je mee? Met
je hart. Je vertrouwt met je hart. Nu kan ik denken als theoloog en als rationeel mens en als iemand
die graag leest en eigenlijk ook als iemand die graag discussieert. Ik kan over van alles denken. Kun
jij dat ook? Ik kan al denkend alles kloppend maken. Ik kan mezelf al denkend ertoe brengen om dit
of dat goed te vinden, of slecht. Ik kan mezelf naar New York en terug denken, als ik dat zou willen.
Kun jij dat ook? Maar wat ik niet kan: Ik kan mijn manier van denken niet vertrouwen. Vertrouwen
gebeurt in het hart. Mijn denken als gelovige moet geleid worden door de Geest. Het moet geleid
worden door mijn hart. Vertrouwen gebeurt in het hart. Hebben we dat begrepen? Dus dat is
nummer 1.

Nummer 2: Je hart is niet je gevoelens. Het zijn niet je gevoelens, het zijn niet je emoties. Een
andere manier om hart te zeggen is geest. De geestelijke man of vrouw die je bent. Het is je
geestelijke ik, dat wedergeboren is in Christus en je doop. In het hart zetelen volgens de Bijbel niet
de gevoelens. De gevoelens worden meestal in de buik of in het vlees gesitueerd. Maar het hart is
waar moed zetelt en waar de wil zetelt. Anders gezegd: Je kunt het woord hart, of kardia in het
Grieks ook vertalen als ‘geweten’. Mensen zeggen: Ik wil de Heilige Geest horen. Ik wil geleid
worden door de Heilige Geest. Laat je dan leiden door je geweten. Snap je? Laat je leiden door je
geweten. Als je geen wedergeboren christen bent, laat je dan niet leiden door je geweten. Bekeer je,
laat je dopen want voordat je wedergeboren bent, kan je geweten je naar dingen leiden die eigenlijk
niet goed zijn. Als je een geest hebt die niet bekeerd is, kan je hart je naar allerlei dingen leiden die
de wereld misschien goed vindt, maar die eigenlijk niet goed zijn. Ik heb mensen horen zeggen: Ik
moet scheiden en met die vrouw of die man op mijn werk samen zijn want dat is waar mijn hart naar
verlangt. Wat mijn geweten me ingeeft. Is dat waar de Heilige Geest ons heen leidt? Nee. In feite zal
geen enkele gelovige, geen enkele christen die naar de Heilige Geest luistert in zijn hart geloven dat
dat juist is. Waar zullen ze het geloven? In hun vlees en in hun hoofd. Hun hart zal zeggen: Doe dat
niet, maar hun hoofd zal kijken naar alle films... en alle pulpfictie boekjes die je hebt, toch? En die
verhalen zeggen: Ja, dat moet je doen. Maar een geweten dat door de Heilige Geest is vernieuwd,
zegt: Nee, red je huwelijk. Nee, je moet hard aan het werk om je gezin te redden. Is dat juist, kerk?
Als je wedergeboren bent, is je geweten de beste en gemakkelijkste manier om te leren wat het
betekent om de Heilige Geest te volgen. En als je vandaag iets opvalt, hoop ik dat het dit is. Er zijn
zoveel voorbeelden van mensen die wedergeboren zijn en ineens de dingen die ze vroeger
gemakkelijk deden, niet meer kunnen doen.

Grappig verhaal: Ik kwam tot geloof toen ik 15 was en ik nam bewust het besluit om anders te
worden en ik begon te merken dat, als ik bij mijn beste vrienden was we grove taal gebruikten, maar
dat stoorde me ineens. Voorheen stoorde het me niet. Je kunt ervoor kiezen om dat gewoon te
verdragen, er ongevoelig voor te worden of de Heilige Geest te volgen. Een ander voorbeeld uit mijn
tienerjaren nadat ik net bekeerd was en gered door de Heer: Hoeveel van jullie hebben een broertje?
We weten allemaal hoe broertjes zijn, toch? Ik ben een broertje van een grote zus. Ze was bezig in
de badkamer. Ik stak mijn hoofd naar binnen, liet een boer, sloeg de deur dicht en liep lachend weg.
En ik voelde een waarschuwing in mijn geest als kersverse gelovige: Niet doen. Ik ging terug en zei:
‘Angie, de Bijbel zegt dat liefde niet ongepast handelt en ik wil je even zeggen dat het me spijt. Fijne
dag.” En toen deed ik de deur dicht. Hoe gek dat ook is, zij zei: ‘Tk wist toen mijn broer dat deed zij



was toen 17 of 18, “...dat er iets in hem was veranderd.” Ze wist dat er iets was veranderd. Het
belangrijkste is dus dat als we de Heilige Geest willen horen we op ons geweten moeten letten, ook
al is het génant ook al betekent het dat we onze excuses moeten aanbieden. We moeten voorkomen
dat onze ziel ongevoelig en werelds wordt. Je ziel wordt ongevoelig als je je geweten negeert. Je ziel
wordt ongevoelig als je negeert wat de Heilige Geest je zegt te doen. En als je op die gebieden
ongevoelig wordt, word je ook geestelijk doof. Je wordt geestelijk blind omdat de ongevoeligheid
zich niet alleen op je hart vormt maar ook op je geestelijke ogen en oren. Amen? We willen van de
Heer horen. Dit is hoe die leiding is. De leiding van het vlees is gevoelens. Mijn zwager Nate wees
me daarop. De leiding van het vlees is via de gevoelens. De leiding van het verstand is via de rede.
De leiding van de geest is via het geweten. We gaan dit samen zeggen. Ik zeg ‘de leiding van het
vlees’ en jullie zeggen ‘gevoel’. De leiding van het vlees is wat? -Gevoel. Dat is je vlees. Dat moet
gekruisigd worden. Ik zeg ‘de leiding van het verstand’, en jullie zeggen ‘rede’. De leiding van het
verstand is wat? Rede. En de leiding van de geest is wat? Sorry, ik ga zeggen dat de leiding van de
geest het geweten is. De leiding van de geest is wat? Geweten. Dus we worden eerst geleid door het
geweten, niet door het verstand. Het maakt niet uit hoe slim je bent. Dit is wat het verstand wil. Het
verstand wil duidelijkheid. Het verstand wil alles begrijpen. Het verstand wil alles in kaart brengen.
Het verstand wil A, B, C, D, tot en met Z weten. Maar het geestelijk leven is niet zo. Het geestelijk
leven wordt niet geleid door begrijpen, maar door vertrouwen of geloof. Het wordt geleid door
vertrouwen. En waarmee vertrouwen we? Met ons hart, ons geweten. En dan helpt de geest ons te
begrijpen. De geest zegt: Heer, geef me duidelijkheid maar God zal zeggen: Geen duidelijkheid voor
jou. Je krijgt vertrouwen. Vertrouwen is dit: Je loopt in de mist, je bent een kind je loopt aan je
vaders hand, je weet niet waarheen maar je loopt gewoon door en je weet dat je er zult komen. Zo is
het geestelijke leven. Als je zegt: Ik ga dit beredeneren dan trek je je hand weg van de hand van de
Vader en zeg je: Ik zoek dit zelf wel uit. Ik heb het tegen jullie, slimmeriken. Jullie moeten luisteren
naar en geleid worden door jullie Vriend, de Heilige Geest. Amen?

Als je als nieuwe christen probeert te leren wat de leiding van de Heilige Geest is zul je christenen
de term ‘toetsing’ of ‘aansporing’ horen gebruiken. Anders gezegd, ik werd getoetst in mijn geest of
ik werd door de Heilige Geest aangespoord. Misschien kunnen we dat beter vergelijken met een
rood of een groen licht. Wat betekent een rood licht? Wat betekent een groen licht? En een oranje
licht betekent dat je gas moet geven. Rood licht, groen licht. In je geestelijke wandel zie je iets
goeds. Je denkt: De Heer wil dit vast van mij. Wat je zoekt dankzij de Heilige Geest is een rood licht
of een groen licht. Je ziet iets en je doet het rustig aan. Je voelt een rood licht, een groen licht.
Gehoorzaam eraan, vooral aan het rode licht. “Vertrouw op de Heer met heel je hart, en steun op je
eigen inzicht niet.” En wat staat er dan? “Ken Hem in al je wegen.” Dit gaat over de Heilige Geest.
“Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.” Een andere vertaling zegt: En Hij zal
alle obstakels uit de weg ruimen. Is dat niet geweldig? Dat is een belofte. Ken Hem in al je wegen, of
onderwerp je aan Hem. Dat betekent dat je je onderwerpt aan Gods visie voor zijn koninkrijk en voor
je leven. Onderwerping aan de Heer betekent: Wat U ook wilt, Heilige Geest, dat wil ik. Waar U ook
gaat, Heilige Geest, daar ga ik ook. Wat U ook zegt, Heilige Geest, dat hoor ik. Wat U ook wilt dat ik
doe, Heilige Geest, dat doe ik. Amen? Velen horen de Heilige Geest niet omdat we ons niet
onderwerpen aan zijn visie. We willen dat Hij zich onderwerpt aan onze visie. Fout. Fout. Fout. Je
zult de Heilige Geest horen wanneer je je gehoorzaam onderwerpt aan zijn missie. Aan zijn visie, aan
zijn leven. “Zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.” Zie je
dat je geleid wordt door de Geest, vervuld bent van de Geest? “Zovelen als er door de Geest van God
geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die
opnieuw tot angst leidt.” Als je in angst leeft, word je niet door de Geest geleid. “Maar u hebt de
Geest van aanneming tot kinderen ontvangen.” Dus zonen en dochters, voor de dames hier. “Door
Wie wij roepen: Abba, Vader!” Abba betekent papa of vader. Abba, Vader. “De Geest Zelf getuigt



met onze geest.” De Geest zelf. Zijn Geest getuigt met de onze. Oftewel, zijn Geest spreekt tot ons
hart. Weer anders gezegd, zijn Geest spreekt tot ons geweten.

Oké, een eerlijke vraag. Worden de meeste wedergeboren christenen in alle dingen door de Geest
geleid? Nee, dat is niet zo. Heel vaak word ik niet door de Geest geleid. Toen ik dit voorbereidde,
besefte ik dat ik geroepen ben om door de Geest geleid te worden in alle dingen. Om vol van de
Geest te zijn, om in alle dingen door de Geest geleid te worden. Jezus zegt in Johannes 10: “Mijn
schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen Mij.” Hoeveel gelovigen weten absoluut zeker, ik
ken de stem van de Heilige Geest? Zeer weinigen. En wel hierom: We worden niet geleid door de
Geest. We worden geleid door ons verstand. Of we worden geleid door onze gevoelens. Of we
worden geleid door onze emoties. Of we worden geleid door onze vrienden. Of we worden geleid
door onze behoeften. Ik heb dit nodig, of dat. Of we worden geleid door vergelijkingen. Ik weet wat
ik nodig heb. Staat op Instagram. Nee. Of het ergste van alles, we worden geleid door angst wat het
tegenovergestelde is van geloof. Oftewel, we worden geleid door onze zorgen. Anders gezegd, we
worden geleid door onze stress. Je kunt niet door angst worden geleid en tegelijkertijd door de
Heilige Geest worden geleid, nietwaar? De Heilige Geest heeft een uitnodiging en ruimte nodig. Dit
is iets wat veel christenen niet begrijpen. De Heilige Geest valt mensen niet graag in de rede. Hij
wordt liever uitgenodigd. De Heilige Geest dringt Zich niet graag op. Hij is niet onbeleefd. Weet je
nog? Hij wordt graag gevraagd. De Heilige Geest spreekt niet constant tot je als je niet luistert. Je
moet de Heilige Geest vaak vragen om tot je te spreken. Als gelovigen moeten we begrijpen dat de
Heilige Geest als een duif is. Ik zeg het aldoor, maar het is waar. De Heilige Geest is als een duif. Hijj
is niet als de vijand. Je moet de Geest uitnodigen om tot je te spreken en op je neer te dalen. En als
dat gebeurt, begin je de Heer te horen. Hij onderbreekt je niet. Als we als gelovigen de Heilige Geest
willen horen, moeten we onderbreekbaar worden. We willen een onderbreekbare, ongehaaste vriend
van de Heilige Geest worden. De Heer zegt dit: Wie met weinig kan worden vertrouwd kan veel
worden toevertrouwd. Als we naar de Heilige Geest luisteren in kleine dingen zul je niet bij grote
dingen zeggen: Waarom spreekt de Heer niet tegen mij? Velen van ons hebben bij grote, belangrijke
dingen zoals ons werk of een crisis onze oren en ogen verhard. We kunnen niet meer horen. We zijn
niet meer zachtmoedig van hart. Toch?

Laatste gedachte: Alleen omdat iets goed is, betekent dat nog niet dat de Geest je leidt. Is dat zo?
Alleen omdat iets goed is, betekent dat nog niet dat de Geest je leidt. Een bekend verhaal: de apostel
Paulus en zijn team willen naar Azie gaan maar de Heilige Geest zegt: Nee, ga niet naar Azié.
Waarom is dat? Omdat de mensen in Azié nog niet klaar waren voor het evangelie. Overigens
betekent Azié Turkije. Het betekent niet Oost-Azié. Als hij toch had besloten om te gaan omdat het
iets goeds was zou hij geen enkel gezag hebben gehad. Dus liet hij zich leiden door de Heer. Later
gaat hij toch naar Azi€ en behaalt hij een grote overwinning in Turkije. Laat me je iets vertellen: Iets
doen alleen omdat het goed of goddelijk is als je er niet toe geroepen bent, kan je geestelijk
volkomen uitputten. Je bent niet Jezus Christus. Je bent een deel van het lichaam. Als je voor het ene
kiest, kun je het andere niet doen, en je kunt niet alles doen, toch? Daarom moeten wij als gelovigen
ons laten leiden door de Geest zelfs in de goede dingen. Het is als de zeilen van een schip. Je moet
de zeilen hijsen om de wind te vangen. Je kunt een hevige wind niet vragen om een schip zonder
zeilen voort te stuwen. Je moet de zeilen hijsen en de wind vangen. Niemand van ons heeft de wind
gezien maar we geloven erin en we worden er allemaal door beinvloed. Op dezelfde manier moeten
we de zeilen hijsen en ons door de Geest laten leiden.



Gebed

Oké, sta op. Hef je handen op. Ik ga jullie voor in gebed. Doe je handen omhoog. We eren de heilige,
diepe en buitengewone aanwezigheid van de Heilige Geest. We openen ons hart voor U, Heilige
Geest, zodat U tot ons kunt spreken. We vragen U eerst om ons onze zonden te vergeven ons te
reinigen van al onze ongerechtigheid. Om ons hart te vernieuwen, zodat we heilig worden naar uw
voorbeeld. Sommigen hier zijn verhard geraakt. Wij vragen U om die verharde huid van onze geest
weer als babyhuid te maken. Dat wij een zachtmoedig hart mogen krijgen met een sterk geloof en
een sterke geest. Heer, spreek tot ons hart. Laat ons hart geleid worden door de Geest, geleid door
U, God. En wij bevestigen als kerk dat wij dat willen. Wij willen geleid worden door uw Geest, en wij
danken U, Heer. Dit bidden wij in Jezus’ naam met een glimlach op ons gezicht en wij zeggen: Dank
U, Heer. Amen.

Koorzang - Gratitude

Ik doe mijn handen omhoog en prijs U keer op keer
Want alles wat ik heb, is een halleluja, halleluja

En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb

Niets anders dat een Koning waardig is

Behalve een hart dat halleluja zingt, halleluja

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De
Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.



