
Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid.

Schepper, die ‘t heelal verheugt en bron van eeuw’ge vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend

Doolt in ‘t duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

 

Welkomstwoord door Bobby Schuller

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. Mooi woord
hè? Je verheugen. Je weet wat dat betekent. Je vreugde uitroepen. Verheug je. Zeg het hardop.
Vandaag gaan we aanbidden. Wat we nu gaan doen, is belangrijk. In veel opzichten is het minstens
zo belangrijk als de preek. Het is datgene wat we aan de Heer aanbieden. Jezus leert zijn discipelen
nooit hoe ze moeten preken maar wel hoe ze moeten bidden. Het is belangrijk dat we vervuld zijn
van de Heilige Geest en dat we, als we Gods huis binnengaan, dat serieus nemen. Het is vol vreugde
en plezier. Fantastisch. Maar het is ook belangrijk en serieus. Dat gaan we nu doen.

 

Gebed

Dank U voor het kruis. Dank u dat Hij ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. Dat we het lichaam van
Christus zijn. Wij danken U. Zoveel kerken over de hele wereld komen op dit moment samen in uw
Geest om de naam van Jezus te verhogen. Wij bidden voor die kerken. Voor de kerken om ons heen
die de Bijbel onderwijzen en onderwijzen dat Jezus, Heer is. Wij bidden dat ze vol mensen zijn, vol
lofprijzing, vol van uw Heilige Geest. En wij danken U voor hen, onze broeders en zusters in de
Heer. En vandaag weten we dat er maar één toehoorder is, en dat bent U, Heer. We verhogen U en
met een glimlach zeggen we: Dank U. Dit bidden wij in Jezus’ naam, en Gods volk zei amen.

 

Richt je tot degene naast je en zeg goeiemorgen.

 

Koorzang – I Thank God

Intro van het lied: -Onze God is goed. Amen. We hebben zoveel redenen om dankbaar te zijn.

Zo’n goede God, zo’n goede Vader. Vader, wij danken U. Wij danken U.

 

dolend in de nacht, op zoek naar een plek

voor een vermoeide ziel, een uitgeput lijf.

ik probeerde met al mijn krachten maar kon de strijd niet winnen.



ik gleed af en zat aan de grond. en net toen ik de weg volledig kwijt was

ontmoette ik een Man die me vertelde dat ik niet alleen was.

 

Hij raapte me op, veranderde mij. Hij plaatste mij op vaste grond.

ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder.

Hij genas mijn hart, Hij veranderde mijn naam.

voor altijd verlost, ik ben niet meer dezelfde.

ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder.

ik dank God.

 

-Hij is waardig. Hij is waardig.

 

ik kan niet ontkennen wat ik heb gezien,

ik kan niet anders dan geloven.

mijn twijfels verdwijnen als as in de wind.

wat op mij drukt en mijn bitterheid, maak dat je wegkomt.

jullie zijn hier niet welkom.

 

-En nu samen.

 

van nu af bewandel ik de straten van goud.

ik zing over hoe U mijn ziel hebt gered.

deze verloren zoon heeft de weg terug naar huis gevonden.

 

Hij raapte me op, veranderde mij. Hij plaatste mij op vaste grond.

ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder.

Hij genas mijn hart, Hij veranderde mijn naam.

voor altijd verlost, ik ben niet meer dezelfde.



ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder.

ik dank God.

 

-Hij is waardig. Hij is de Enige. Ik blijf U prijzen.

Dit is mijn vreugde vanochtend.

 

sta op, sta op, sta op, nieuw leven breekt nu aan.

sta op, sta op, sta op, nieuw leven breekt nu aan.

 

-We mogen dit vieren. Hij is verrezen.

 

Hij raapte me op, veranderde mij, Hij plaatste mij op vaste grond.

ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder.

Hij genas mijn hart, Hij veranderde mijn naam.

voor altijd verlost, ik ben niet meer dezelfde.

ik dank mijn Meester, ik dank mijn Redder.

 

-ik dank God. Prijs Hem. Hij is waardig. God, U bent waardig.

 

Schriftlezing – Kolossenzen 3:1-4 door Bruce Cramer

Sla je Bijbel open bij Kolossenzen 3. We beginnen bij vers 1. “Als u nu met Christus opgewekt bent,
zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn want u bent gestorven en uw leven is met Christus
verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is dan zult ook u met
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” Dit is het Woord van de Heer. God zij gedankt.

 

Koorzang – Trust in God

Intro van lied: -Vader, wij danken U. U bent waardig. Zo waardig, Vader.

 

volle verzeek’ring, Jezus is mijn.



wat schenkt dat rust aan ‘t volgzaam gemoed.

in Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn.

wedergeboren door Jezus’ bloed.

 

ik vertrouw op God, mijn Redder.

de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij stelt mij nooit teleur.

 

-Nu samen:

ik vertrouw op God, mijn Redder.

de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij stelt mij nooit teleur.

 

voll’ onderwerping, zijn eigendom.

in Hem te rusten, heerlijk genot.

‘t eigen ik doden, zijn wil alleen.

rijk in mijn Heiland, leven voor God.

 

ik vertrouw op God, mijn Redder

de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij stelt mij nooit teleur.

ik vertrouw op God, mijn Redder

de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij zal mij nooit teleurstellen.

Hij stelt mij nooit teleur

en Hij zal nu niet stoppen.

 

Ik zing een lied.



ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

daarom vertrouw ik Hem, daarom vertrouw ik Hem.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

daarom vertrouw ik Hem, daarom vertrouw ik Hem.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

daarom vertrouw ik Hem, daarom vertrouw ik Hem.

 

Hij is nooit te laat, altijd op tijd.

Hij is altijd op tijd.

ik vertrouw op God, mijn Redder.

de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij zal mij nooit teleurstellen.

Ik vertrouw op God, mijn Redder.

de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij stelt mij nooit teleur.

wij prijzen uw machtige naam.

 

Koorzang – Crown Him!

halleluja

kroon Hem, Heer der Heren, wiens macht eens heersen zal.

van pool tot pool, van zee tot zee, ‘t klink’ over berg en dal.

als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom



wordt d’aarde weer een paradijs. kom, Here Jezus, kom.

halleluja.

 

Kracht van boven

door Bobby Schuller

Vandaag wil ik het hebben over hoe je ondergedompeld kunt worden in de Heilige Geest.
Ondergedompeld worden, volledig overspoeld, doordrenkt. Overspoeld met de Heilige Geest net
zoals je overspoeld kunt zijn met water. Hoeveel leiding, hoeveel vreugde, hoeveel leven, hoeveel
vrijheid hebben we nodig? We hebben veel nodig. Amen. Dat komt van de Geest van God. En de
Heilige Geest komt rechtstreeks van Jezus. Hij is degene die de Geest zendt. Dus als we ons hart en
onze geest voor Hem openen, zal Hij ons zenden niet alleen zenden, onderdompelen. Hij zal ons
onderdompelen. Ons overspoelen met kracht. Dank U, Heer.

 

Sla je Bijbel bij Joël open. De profeet Joël, hoofdstuk 2. Je moet op pagina 1 van je Bijbel beginnen
om dat te vinden. In mijn Bijbel is dat pagina 758. Dat is zowat in het midden, maar ga dan ietsje
terug. Joël 2. Voordat we beginnen, wil ik het hebben over een uitdrukking die vaak in de Bijbel
voorkomt: “Gedoopt in de Heilige Geest”. Gedoopt in de Heilige Geest. Johannes de Doper zegt in
alle vier de evangeliën: ‘Ik heb jullie met water gedoopt, maar er zal Iemand komen die…’ Wat doet?
‘ die zal dopen met de Heilige Geest.’ Hij moet dat vaak gezegd hebben. Johannes de Doper is de
voorloper. Hij is Elia. De geest van Elia die komt om de mensen voor te bereiden op de Messias en
die Messias is degene die je zal dopen met de Heilige Geest. En in Mattheüs en Lukas staat zelfs dat
Hij jullie zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Met vuur. Als we zeggen dat we in vuur en
vlam staan voor God bedoelen we dat gelukkig niet letterlijk. We bedoelen dat de Heilige Geest in
ons aanwezig is als een overweldigend vuur. Aan het begin van Handelingen, waar Jezus, voordat Hij
ten hemel vaart, zegt: ‘Johannes doopte met water, maar over een paar dagen wordt u gedoopt
met…?’ De Heilige Geest. ‘U zult gedoopt worden met de Heilige Geest.’ En in 1 Korinthe, wanneer
Paulus tot de hele kerk predikt, zegt hij: ‘Wij allen immers zijn door één Geest gedoopt.’ Dat verwijst
naar de Heilige Geest. En verder zegt hij: ‘En wij allen zijn van één Geest doordrenkt.’ Doordrenkt.
Daar is die uitdrukking weer, gedoopt met de Heilige Geest, keer op keer. Wat betekent dat
eigenlijk? Gedoopt te worden met de Heilige Geest? Het Griekse woord voor doop in het Nieuwe
Testament is baptisma en dat betekent ‘onderdompelen’. Het betekent onderdompeling,
onderwerping of wassing. Het gaat niet om de doop voor je verlossing maar over gedoopt worden
met de Heilige Geest denk dan aan dit woord; ondergedompeld zijn in de Heilige Geest. Gewassen
worden in de Heilige Geest. Volledig ondergedompeld worden in de Heilige Geest. Baptisma is het
wanneer je op de middelbare school of universiteit zit en je vriend je in het zwembad duwt. En je
komt eruit en ze zeggen: Hij is helemaal gedoopt. Dat is het woord hier. Je bent totaal doorweekt. Je
kleren, je druipt.

 

Ik herinner me dat Hannah en ik ooit met mijn broer en schoonzus in Hawaï waren en we een oud
boek vonden, met diverse wandelingen en daar zat een boekenlegger in bij een verwijzing naar een
waterval. Het was een oud boek en er zat een soort memobriefje in, waarop stond: Maak deze
wandeling, ga op zoek naar de waterval. We namen dat rare kaartje mee, dit was nog van voor de
iPhone en we probeerden onze weg door de jungle te vinden. Dat kostte uren. Uiteindelijk zaten we



onder de modder en viezigheid maar toen zagen we een enorme, prachtige waterval met wat water
onderaan. We waren warm en bezweet en onder de modder. Het was zo geweldig om naar de
waterval te lopen. Heb je ooit onder een grote waterval gestaan? Als dat water omlaag stort, spoelt
het je schoon en al die modder en viezigheid en zweet en hitte en insecten spoelde van ons af. Dit is
wat onderdompeling in de Heilige Geest is, een waterval. Het spoelt al het vuil, al het slijk, alle
zonde alle schaamte, alle verlies, alle verdriet weg. Het is verbazingwekkend wat de Heilige Geest
kan doen als je Hem vraagt en Hem uitnodigt om zijn Geest over je uit te storten.

 

Als je je Bijbel bij je hebt, sla dan Joël 2 op. Daar staat: “Daarna…” Petrus vertaalt die zin met
‘daarna’ uit het Hebreeuws. Dat komt door de Septuaginta, maar hij vertaalde het als: In de laatste
dagen. In de laatste dagen. Denkt iemand hier dat we misschien in de laatste dagen leven? Dat zou
kunnen. Dat zou kunnen. En ik vraag me zelfs af waarom er het afgelopen jaar ook in onze eigen
kerk zo’n beweging van de Heer is geweest. Ik denk dat wanneer we dichter bij het einde komen er
een extra uitstorting van Gods Geest is. Hoe dan ook verlangen we naar de wederkomst van de
Heer. Er staat: “In de laatste dagen…”, of “Daarna…’’ zal het geschieden dat Ik mijn Geest zal
uitstorten op alle vlees: Uw zonen en uw dochters zullen profeteren.” Wie hier beschouwt zichzelf
als een zoon of dochter van de Heer? Ik wel. U zult profeteren. Het Woord is waar. “Uw oude
mannen zullen dromen dromen.” Uw oude vrouwen ook. “En uw jonge mannen en uw jonge vrouwen
zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en dienaressen… zal Ik in die dagen mijn Geest
uitstorten.” Dank u, Heer. Zeg maar halleluja. Zie je de Geest? Zie je wat er staat? Hij wordt
uitgestort als een waterval. Hij wordt uitgestort over Gods volk. En het resultaat van die uitstorting
van de Heilige Geest hier is profetieën, dromen en visioenen. Profetieën, dromen en visioenen. Mag
ik je iets vertellen? Wanneer oude mannen en oude vrouwen beginnen te dromen te profeteren en
visioenen te zien vooral wanneer dat van de Heilige Geest komt, worden ze jonger. En wij allemaal,
ook als we ouder zijn dan 30 hebben dat knagende gevoel dat we ouder worden. Ik ben nog niet
waar ik in mijn leven wilde zijn, of ik heb spijt van dingen en ik voel dat mijn lichaam de jaren begint
te voelen. Hier is een suggestie: Vraag de Geest om Zichzelf over je uit te storten zodat je een van de
oude mannen of oude vrouwen uit deze tekst wordt. Dat zijn Heilige Geest over je wordt uitgestort,
zodat je kunt profeteren wat betekent dat je iets zegt wat God in je hart legt dat je een visioen voor
je leven ziet een droom voor je leven droomt, een missie krijgt, richting krijgt. Amen? Dus de Heilige
Geest die we hier zien, wordt uitgestort.

 

Sla je Bijbel open bij Lukas 24. We gaan bekijken hoe je dit kunt ontvangen maar eerst geef ik je een
beeld van hoe allesomvattend en belangrijk de uitstorting van de Heilige Geest is. Trouwens, als je
via internet kijkt en je wilt iets delen, klik dan op die abonneerknop. We groeien. Ik denk dat we
tegen het einde van het jaar een miljoen abonnees hebben. Bedankt, abonnees. En als je al
geabonneerd bent, kun je het misschien met iemand delen. Je kunt Mijn toekomstige zwager wil dat
je die like-knop goed aanklikt. Lukas 24:44. Dit staat aan het einde van Lukas. Dit is het laatste
hoofdstuk of de laatste paar alinea’s van het laatste hoofdstuk van Lukas. “Hij…”, dat is Jezus, “Hij
zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was dat alles vervuld moest
worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.” En
ik vind deze zin prachtig: “Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.” Is er hier
iemand die zijn verstand wil laten openen om de Schrift te begrijpen? Vader, daar vragen we U om.
We vragen U, Heer, dat U ons verstand wilt openen. U hebt de Bijbel geschreven. U kunt ons beter
onderwijzen dan welke theologische hogeschool of leerboek ook. We houden van die dingen, maar
we vragen U om ons de Bijbel te onderwijzen, Heer. “Toen opende Hij hun verstand zodat zij de
Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en
uit de doden opstaan op de derde dag. En bekering en vergeving van zonden moet worden gepredikt



in Zijn naam, onder alle volken, te beginnen in Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En
zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u.” ‘Maar…’ Zeg allemaal maar maar. ‘ jullie gaan dit
allemaal doen. Jullie gaan prediken, jullie gaan bla, bla, bla. Maar blijf. Blijf. Ga nog niet weg.’ “Blijf
in de stad”, Jeruzalem, “totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” Jullie kunnen het
niet op eigen kracht doen. Jullie moeten bekleed worden. Hoe klinkt dat? Doordrenkt,
ondergedompeld, van top tot teen bedekt. Met wat? Kracht van boven. Amen?

 

Het woord voor kracht is ‘dunamis’. Dunamis is een Grieks woord dat we gebruiken voor explosieve
kracht. Explosieve kracht. Dunamis is het woord dat we in het Engels gebruiken voor dynamiet.
Dynamiet. ‘Wacht tot je verandert in een staaf dynamiet. Wacht in de stad. Ik zal mijn Heilige Geest
over jullie uitstorten. Je zult ondergedompeld worden in de Geest en je zult als dynamiet zijn.’ Amen?
Explosieve kracht. Hij wil niet dat ze gaan voordat ze die hebben. Wil Hij dat wij gaan voordat wij
die hebben? Moeten wij gaan zonder de kracht van dunamis? Het staat overal in het Nieuwe
Testament. We hebben de kracht nodig. We hebben de Heilige Geest nodig. We kunnen het niet op
eigen kracht doen. De Nieuwtestamentische kerk is explosief. Hij is totaal ondergedompeld. Overal
gebeuren wonderen. Er is voorziening wanneer ze met niets op pad gaan en ze hebben nooit gebrek
terwijl ze het evangelie prediken. Hun aanbidding is dusdanig dat, wanneer ze beginnen te zingen in
een donkere, vochtige gevangenis deuren opengaan en hun ketenen afvallen. Ze worden trouwens
gehaat. De politici mogen hen niet. De machthebbers haten hen. Het is hier een beetje stil
geworden. Ik zal je vertellen, de kerk in het algemeen over de hele wereld ongeacht welke
denominatie ik heb gezien, is een explosieve kerk.

 

De kerk in Kenia, velen van jullie kijken in Kenia, is explosief. De kerk in de Filippijnen, explosief.
Oeganda, explosief. Mexico, explosief. Nigeria, explosief. Jamaica, China, Korea, explosief vol kracht
en groei. Ik herinner me dat ik in Mexico was en nadacht over al het werk. Ik was op zendingsreis en
de kerk waar ik toen was, gaf miljoenen dollars uit om een geweldige aanbiddingsdienst te creëren.
Niks mis mee. Dat doen wij ook. De airconditioning moest precies goed staan. Het geluid moest
perfect zijn. Als er een baby huilde, moest ie weg. Alles moest netjes en op orde zijn. Van boven tot
onder prachtig. Niets mocht de aanbidding in de weg staan. En ik ging in Mexico naar een arm dorp.
Het hele dorp stond in vuur en vlam voor God. En we gingen het heiligdom binnen, en ik gebruik het
woord heiligdom losjes. Muren van sintelblokken, geen airconditioning, betonnen vloer een
golfplaatdak, zo’n 3, à 400 mensen. Het is buiten tegen de 40 graden. Er zijn overal vliegen. Ik
zweette. Er was een man met een vals gestemde gitaar en ik kan je vertellen dat de intensiteit en de
kracht en het leven van de Heilige Geest zo tastbaar waren dat elke zondaar die dat gebouw
binnenkwam zich ofwel huilend bekeerde of voor zijn leven moest rennen. De zalving en de kracht
van de Heilige Geest waren zo aanwezig en ze hadden niet eens airconditioning. Begrijp me niet
verkeerd, ik hou van airconditioning. Die houden we. Maar het zijn niet die dingen. Het zijn niet die
dingen die ervoor zorgen dat ons getuigenis zich als een lopend vuurtje verspreidt. Het is vuur dat
maakt dat ons getuigenis zich als een lopend vuurtje verspreidt. Amen? Het is onze vreugde. Het is
ons getuigenis. Het is de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest. Zondaars kunnen de
aanwezigheid van deze bovennatuurlijke kracht ervaren. Ongelovigen kunnen het ervaren. Ze
kunnen de echtheid van deze bovennatuurlijke kracht onderscheiden. Ze kunnen de Heilige Geest
voelen. Het klopt aan het hart van een ongelovige. Zelfs mijn eigen persoonlijke bekering vond
plaats in het Anaheim Convention Center tijdens een bijeenkomst van gelovigen met 5000 mensen
die hun handen in de lucht hadden en luid riepen. Het gezang in de zaal was zo luid dat je de band
nauwelijks kon horen. En ik was een zondaar. Ik zei meteen: Dit is de Heer. Dit wil ik. Het was niet
eens de preek. Die herinner ik me sowieso niet meer. Ik wilde God. Amen?



 

We moeten ondergedompeld worden. Dit snappen we, hè? Er is trouwens een teken. Elke keer als
iemand vervuld is van de Heilige Geest, is er een teken. In Handelingen 2 was het teken dat ze met
kracht in tongen spraken. Cornelius ook. Cornelius nodigt Petrus uit om het evangelie te komen
prediken. Hij en al zijn vrienden en familie zijn rechtvaardige heidenen. Ze weten niets van het
evangelie. Ze volgen de wetten van Noach, de Joodse wetten en ze geven aan de armen, en die
Cornelius bidt tot God. Hij is een officier in het Romeinse leger en hij bidt tot God. En er verschijnt
een engel aan hem die zegt dat zijn gebeden en zijn giften aan de armen zijn aanvaard als een
herdenkingsoffer. Weet je wat dat betekent? Dat is waanzin voor een Jood. Een herdenkingsoffer
brengt het Joodse volk om hun verbond met God te gedenken. Een herdenkingsoffer is zeggen: Ik
doe dit omdat ik een verbond met U heb, Heer. Cornelius weet nietdat hij in Gods ogen al een
verbond met Hem zal aangaan door Jezus Christus. Dus Petrus komt en predikt het evangelie, en
lees dan eens Handelingen 10:44: “Terwijl Petrus deze woorden nog sprak…” De laatste woorden die
hij had gesproken, gingen over bekering van zonden. Dat was het evangelie. En zodra de mensen dat
geloofden, gebeurde dit. Hij had gesproken over genezing en zo maar toen hij sprak over de
vergeving van zonden en het eeuwige leven, gebeurde het. Zonder een gebed of wat. Dus, “Terwijl
Petrus deze woorden nog sprak viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. De besneden
gelovigen die met Petrus waren meegekomen…” De Joodse gelovigen die met Petrus waren
meegekomen “waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest werd…?” Wat? Zeg het maar.
Werd wat? Werd uitgestort. Het druppelt niet. Het is een waterval. “…werd ook op de heidenen
uitgestort want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en… ” Wat? “God grootmaken.” Daar heb
je het: Het bewijs is dat er ofwel tongentaal ofwel lofprijzing van God uit hun mond kwam. “Petrus
zei: Kan iemand het water weren zodat zij niet gedoopt zouden worden?” Ze hadden nog nooit van
die tongentaal gehoord. Het gebeurde gewoon. “Ze hebben evenals wij de Heilige Geest ontvangen.
En hij beval dat ze gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem, enkele
dagen bij hen te blijven.” Dus in elk geval, wanneer iemand de Heilige Geest ontvangt komt er iets
uit je mond. Als je ondergedompeld bent in de Heilige Geest, komt er iets uit je mond. Het is de
overvloed. Jezus zegt, en Hij citeert Spreuken: Waar het hart vol van is, daar loopt de wat van over?
De mond. Het is een overvloed waar je mond van overloopt. In sommige gevallen in tongen spreken
zegt de Bijbel. Soms is het lofprijzing. Soms is het profetie, soms is het aanbidding. Ik denk dat we
de Heilige Geest bedroeven als we vol zijn van zijn kracht en onze mond gesloten houden.

 

Hoe word ik ondergedompeld in de Heilige Geest? Zal ik het zeggen of wachten we een weekje? Kan
ie? Jullie zijn er klaar voor, hè? Ten eerste moet je dorstig zijn. Er zijn veel christenen die niet
dorstig zijn. Je hebt genoeg gedronken, denk ik. Ik ben een dorstige man. Je kunt een paard naar het
water brengen, maar je kunt het niet dwingen te drinken. Je weet dat je een christen naar het water
kunt brengen, hè? Je kunt een gelovige naar het water brengen, maar je kunt hem niet dwingen te
drinken. De Heilige Geest dringt zich niet aan je op. Dat is wat demonen doen. De Heilige Geest
onderbreekt niet. Dat is wat demonen doen. De Heilige Geest dwingt niet. De Heilige Geest is een
geschenk. Je moet het geschenk ontvangen. Je moet dorst hebben. Ten tweede heb ik nergens in de
Bijbel gevonden dat er staat dat God iemand vernedert. Ja, mensen worden vernederd, maar er staat
altijd: Verootmoedig uzelf. De Heer zegt: ‘Als je nader tot Mij komt, kom Ik nader tot jou.’ Dat lijkt
misschien willekeurig maar als je wilt dat de Heer nader tot jou komt, moet jij nader bij Hem komen.
Je moet het wel willen. Je zou kunnen zeggen: Als je jezelf uitstort bij de Heer zal Hij zichzelf in jou
uitstorten. Als je alles wat je hebt aan de Heer geeft, zal Hij je alles geven. Nou ja, Hij zal je zoveel
geven als je aankunt. Hij wil niet dat je ten onder gaat. Als je je gezicht naar de Heer richt, zal Hij
zijn aangezicht naar jou richten. Als je in het zwembad van de Heer springt met al je kleren aan en je
mobiele telefoon in je zak, zal Hij je doordrenken. Je zult ondergedompeld worden. Je moet jezelf



verootmoedigen. Koning David… Ik weet niet of iemand in het Oude Testament dichter bij Gods hart
stond dan koning David… En wat zei hij? Ik zeg het nog maar een keer: ‘Ik zal nog onwaardiger
worden dan dit. Ik zit nergens mee. Ik dans en ik juich.’ Amen?

 

Nummer drie. Wil je gedoopt worden met de Geest? Dan moet je naar de Doper komen, en zijn naam
is Jezus. De Heilige Geest wordt gezonden door Jezus Christus. Het is niet zomaar een geest die in
de lucht zweeft. Je moet naar Degene komen die uitstort. Kom naar de Heer en drink. En nummer
vier, ik blijf het herhalen: Als je vol bent van de Geest, kun je die beter laten zien. De gave voor jou is
een gave voor anderen, is een gave voor de Heer. Loof de Heer, mijn ziel. En als Hem ontvangt, prijs
je Hem, je laat je gaan. Als je in tongen spreekt, spreek dan in tongen. Profeteer je? Profeteer dan.
Als je wilt juichen, juich dan. Wil je halleluja zeggen? Zeg dan halleluja. Prijs God en wakker deze
gave aan. Wakker het vuur aan. Amen? Dat is een goede zaak. Ik denk dat dat genoeg is voor
vandaag.

 

Als je op YouTube kijkt, bedankt voor het kijken. We hebben een link hieronder als je dat wilt. We
zijn op zoek naar maandelijkse donateurs. Deze preken die ik heb gegeven, zijn erg kostbaar voor
ons geweest. Het interessante is dat we meer kijkers hebben dan ooit tevoren. Ons publiek is groter
dan ooit. Onze kerk zit vol en raakt steeds voller, en onze giften nemen af. En daar maak ik me geen
zorgen over. Toen ik er vanmorgen over bad geloof ik dat de Heilige Geest zei: ‘Ik zal voorzien.’ En
dat heeft Hij gedaan. We hebben helemaal geen financiële problemen. Maar Hij zei ook: ‘Je hebt
niet, omdat je niet vraagt.’ Dus ik vraag sommigen van jullie die op YouTube kijken om maandelijks
donateur te worden. Als de Heilige Geest je daartoe leidt, doe dat dan alsjeblieft.

 

Gebed

Oké, gemeente, sta met mij op. Het is verbazingwekkend wat de Heer kan doen. De transformatie
die plaatsvindt in het hart door de Heilige Geest en in de geest door de Heilige Geest, is een eeuwige
transformatie. Is dat niet geweldig? En zo worden we erfgenamen van de Heer, zegt de Bijbel. Jullie
zijn Gods erfgoed. Hef je handen met mij op. We gaan ons verootmoedigen. We komen dorstig voor
de Heer. Er zijn dorstige mensen hier. Vader, we willen drinken uit de Bron van het leven. Wij heffen
onze handen op en stellen ons voor dat de Heilige Geest nu met kracht over ons wordt uitgestort.
Halleluja. Wij danken U. Wij zegenen de naam van de Heer. Er is niemand zoals U op de hele aarde.
Halleluja. Amen. Dank U, Heer. Wij houden van U. Amen.

 

Koorzang – Trust in God

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

daarom vertrouw ik Hem, daarom vertrouw ik Hem.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.



ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

ik zocht de Heer, Hij hoorde en antwoordde mij.

daarom vertrouw ik Hem, daarom vertrouw ik Hem.

God, mijn Redder, de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij zal mij nooit teleurstellen.

ik vertrouw op God, mijn Redder, de Enige die mij nooit teleurstelt.

Hij zal mij nooit teleurstellen. Dank U, Heer.

 

Zegen

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De
Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Amen.


