
Opening

 

Vanuit Zuid-Californië: Welkom bij Hour of Power. Ontdek Amerika’s tv-kerk als stem en gezicht van
positief christendom.

 

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller

 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons daarover verheugen. Goeiemorgen. Welkom
in Shepherd’s Grove. Fijn dat u er bent. Velen van u gaan gebukt onder problemen hebben een
zware last te torsen. We hopen dat u straks verfrist en hersteld naar huis gaat gereed om de nieuwe
week te beginnen. Heel fijn dat u er bent. Begroet de mensen rondom u met warmte en zeg: God
houdt van u en ik ook.

 

Samenzang – “We Gather Together”

 

Wilt heden nu treden voor God, den Heere Hem boven al loven van harte zeer en maken groot zijns
Lieven namens eere die daar nu onzen vijand slaat terneer bidt, waakt en maakt, dat u in bekoring
en ‘T kwade met schade toch niet valt uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring al waar’ zijn rijk
nog Eens komt ten val alle ere zij aan U

 

Schriftlezing – Matteüs  5:38-42

door Bill Bennett

 

U mag gaan zitten. Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Jezus’ woorden uit het boek
Matteüs.

Jullie weten dat gezegd werd: Een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je
niet te verzetten tegen wie kwaad doet maar wie je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe
te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem
dan ook je bovenkleed af. Als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan loop er dan twee met
hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. God zegene
deze lezing van zijn Woord.

 

Koor –  “The Beatitudes”



 

Zalig zalig zalig zijt gij zalig zijt gij zalig, zalig zijt gij zalig de armen van geest want hunner is het
Koninkrijk der hemelen zalig die treuren want zij zullen vertroost worden zalig de zachtmoedigen
want Zij zullen de aarde beërven zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid want zij zullen
Verzadigd worden zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden zalig de reinen
van Hart want zij zullen God zien zalig de vredestichters want zij zullen kinderen Gods genoemd
worden

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil want hunner is het Koninkrijk der hemelen zalig zijt gij

Wanneer men u smaadt zalig zijt gij wanneer men u smaadt zalig zijt gij wanneer men u vervolgt en
Liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil verblijdt u en verheugt u want uw loon is groot
in De hemelen verblijdt u verblijdt u verblijdt u zalig zijt gij zalig zijt gij verblijdt u want uw loon is
groot

In de hemelen

 

Interview –  Peter Legge

BS = Bobby Schuller en PL = Peter Legge

 

Inleiding

 

Bedankt, koor, Don en Matthew. Wat een geweldige muziek. Met genoegen heet ik vandaag dr.
Peter Legge welkom. 40 jaar geleden begon Peter een klein tijdschrift op tv-gebied, genaamd TV
Week.

Het is inmiddels uitgegroeid tot één van de leidende bedrijven van Canada: Canada Wide Media
Limited. Behalve topman van dat bedrijf, is Peter ook een maatschappelijk voorman, een  inter-
nationaal gewaardeerd spreker, schrijver van 15 bestsellers en filantroop. Peter heeft er vele prijzen

mee gewonnen. Graag applaus voor Peter Legge.

 

Interview

 

BS       Heel erg bedankt voor je komst, Peter. Je bent een ware filantroop. Je brengt miljoenen
bijeen

voor goede doelen. Vertel eens waarom je liefdadigheid en goede werken zo belangrijk vindt.

PL        Toen we emigreerden van Engeland naar Vancouver, Canada was ik 11. M’n vader zei: Kom
    eens even zitten. Hij zei: Ik wil je een paar principes meegeven en het eerste is: Geef de  ge-        
meenschap oneindig veel meer terug dan je van haar ontvangt. Dien de gemeenschap, zorg         dat



je in British Colombia bekend wordt als dienaar van de gemeenschap. Doe wat je kunt.

Ik vatte dat nog niet helemaal, ik was elf of twaalf. Maar toen ik zelf zakenman werd, zag ik        hoe
waardevol dat principe was. Wat me echt verbaasde was hoe groot de behoeften waren            van
goede doelen en van gemeenschappen.

BS       Dus: Geef oneindig veel meer terug dan je ontvangt. Je hebt een sterk geloof, dat doorwerkt

in je bedrijf en alles wat je doet. Vertel.

PL        Op mijn 16e zat ik op Lester Pearson High School in New Westminster vlak bij Vancouver.
       Een organisatie uit Dallas, Texas streek neer in Vancouver: Young Life. Die club heette toen

Young Life in Canada. Ze hadden een kamp en dat heette Malibu, 150 kilometer boven Vancouver. In
de zomermaanden gingen we daarheen als schoolkinderen. Dan waren er 2 à        300 kinderen. Ik
weet nog, op de laatste dag van zo een week sprak er ene Bob Mitchell. Die       zei: God heeft een
plan voor je leven. Maar je moet God kennen om uit te vinden wat dat plan         is. En daar, in het
kamp, in een zaaltje dat ‘Big Squawker’ heette gaf ik mijn  leven aan Jezus.

BS       In het voorgesprek zei je iets heel moois over ‘eren’. Wat is de rol van ‘eer’ in het leven?

PL        God zegt: Als je Mij eert, zal Ik jou eren. Als je Mij eert, zal Ik jou eren. Hij zoekt dus geen
         zwijgende christenen geen mensen die zwijgen over hun geloof. Je hoeft het niet van de   
daken te schreeuwen, al mag dat best. Maar als ik ergens spreek ben ik niet bang om het over     de
Bijbel te hebben en hoe de Bijbel mij en mijn bedrijf beïnvloedt. Daar hecht ik aan en dat       heeft
me geholpen.

BS       Hoe kunnen gewone mensen God eren in hun dagelijks leven?

PL        Mensen vinden het vaak raar om over hun geloof te praten. Je wilt mensen niks opdringen,

maar God ook niet verloochenen.

BS       Hoe kan iemand God eren in het dagelijks leven?

PL        Jaren geleden was ik met mijn vrouw Kay in Scottsdale. We gingen daar naar een kerk. Ik
        weet niet meer hoe die heette. Er was een gastpredikant, zijn naam weet ik niet. Een  man-
          netje met één oog. Hij kwam amper boven de preekstoel uit. Ik weet niets meer over de preek,

alleen dit: Hij zei: Laat zien dat je verlost bent dan kunnen we het nooit meer oneens zijn over    de
Verlosser. Laat zien dat je verlost bent, dan zijn we het nooit meer oneens over de Ver- losser. Het is
ons gedrag, onze oprechtheid, onze integriteit en ons karakter in alles wat we           doen. Mensen
zien dat en denken: Hij is anders, maar waarom? Waarom heeft hij zoveel            succes? Ik heb
altijd God geëerd, daarom eert God mij. En daarom dien ik de gemeenschap.

Zo werkt het.

BS       We zien het in jou. Geweldig dat je de tijd hebt genomen om hier te zijn. Er kijken nu  mil-
          joenen mensen. Kan je één ding tegen hen zeggen?

 

 



PL        Ik zou twee dingen willen zeggen. Ik stel die vraag vaker, maar die reactie heb ik nog nooit
       gehad. Allereerst: Hou God in het centrum van je bestaan van alles wat je doet. Als je ge-        
trouwd bent, eer dan je echtgenote of echtgenoot en je gezin. Wij hebben drie geweldige          
dochters en zes kleinkinderen. Je familie is van wezenlijk belang. In tijden van tegenspoed en        
die zullen er komen is je familie het belangrijkste onderdeel van je leven. Je vrouw, je kinderen       
en kleinkinderen. Wees daarom een gelovig mens die zijn familie blijvend is toegewijd.

BS       Je bent een lichtend voorbeeld. We zijn blij met jou en met je komst. Een prachtig verhaal.
We   houden van je. Nogmaals applaus. Peter Legge.

 

SOLO – Tom Tipton – “In Shady Green Pastures”

 

Here Jezus, Here Jezus Here Jezus, Here Jezus naar lommerrijke groene weiden zo welig, zo lieflijk

Leidt God zijn geliefde kinderen waar de koelte van het water vermoeide voeten verkwikt daarheen
Leidt God zijn kinderen sommigen door het water anderen door het vuur sommigen door groot
verdriet

Maar allen door het Bloed sommigen door groot verdriet maar God geeft ons een lied in het
nachtelijk Uur en heel de dag lang soms in de morgen in de stralende zon leidt God zijn geliefde
kinderen voort

Soms in het holst van de nacht in diepste duisternis leidt Hij zijn geliefde kinderen voort sommigen
Door het water anderen door de vloed sommigen door groot verdriet maar allen door het bloed

Sommigen door groot verdriet maar God geeft ons een lied in het nachtelijk uur ik zei in het
nachtelijk Uur in het nachtelijk uur geeft God ons een lied

 

God zegene deze prachtige kerk.

 

(donateursspot Bobby tour)

Goeiemorgen, dames en heren. Ik ben Bobby Schuller en ik zie er naar uit om u binnenkort te komen
bezoeken. Met Nederland heb ik altijd een bijzondere band gehad. Mijn  vrouw en ik zijn er
meermalen

geweest en vrienden geworden met velen van u. En ik popel om weer in Nederland te zijn. Ik hoop
dat u naar één van de vier bijeenkomsten komt. De eerste drie zijn met klassieke muziek zoals hier
in Shepherd’s Grove. De vierde, meer informele bijeenkomst is vooral voor jongeren en voor mensen
die jong van hart zijn. We hopen u allemaal te zien als we er zijn. Ik zie ernaar uit met u te bidden en
uw verhaal te horen. Ik zie uit naar mijn bezoek aan Nederland. Hopelijk zie ik u dan. God houdt van
u en ik ook.

 

Handbell Ensemble – SHEPHERD’S GROVE HANDBELLS – “All Glory Laud and Honor”



 

Bobby Schuller bedankt het SHEPHERD’S GROVE HANDBELL  Ensemble

 

Shepherd’s Grove Handbell Ensemble geleid door John von Wolzogen. Allemaal mensen van deze
kerk. Ze repeteren al geruime tijd. We waren erg blij met jullie muziek. Jullie doen het geweldig.

 

Preek – “Sermon on the Mount: Courageous Peacemakers”

door Bobby Schuller

We hebben een reeks preken over die ongelofelijke toespraak met die belangrijke geestelijke lessen
die de mens ooit heeft ontvangen, 2000 jaar geleden, van Jezus. Hij wil ons gebruiken als brengers
van verzoening aan onze vijanden. Dat vereist grote moed, een nobele geest en veel karakter. Het
betekent dat je eer van God moet komen, niet van de mensen. Daar begint dit verhaal. Peter had het
er al over: God eren is essentieel voor een dergelijk leven. Jezus ziet al die gepijnigde, gebroken
mensen en zegt: Ik wil dat jullie zijn als zout en licht. Ik wil voor jullie een andere werkelijkheid
waarin al je eer, rijkdom, kracht en de volheid van je leven voortkomt uit het kennen van de Vader.
Ik wil dat dat jullie in staat stelt om een ander mens te worden in deze wereld. In Matteüs 5 vers 38
zegt Jezus:

Jullie weten dat gezegd werd: Een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je
niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Dit heeft niets te maken met politie of soldaten. Het heeft
alles te maken met degene die jou kwaad toewenst. Met de manier waarop je als individu daarop
reageert.

En Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet maar wie je op de rechterwang slaat, ook
de linkerwang toe te keren. Als iemand je onderkleed wil afnemen, geef hem dan ook je bovenkleed.

 

Dwingt iemand je één mijl mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je
vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Hij zegt eerst: ‘Wie je op de rechterwang
slaat.’ Waarom zegt Hij juist de rechter wang? Alle mensen tot wie Jezus hier spreekt weten exact
wat dat inhoudt, een klap op de rechterwang. Dat is geen gewelddadige klap, maar een beledigende
klap. Ik weet niet waarom, maar een vreemde gewoonte in Jezus’ dagen was dat je met links niet at,
iemand geen hand gaf er zelfs geen klap mee uitdeelde. Dat deed je met rechts. Merkwaardig
genoeg is in het jodendom de rechterhand de hand van kracht en de linkerhand de hand van
zwakheid. Er is het  ver-haal van Jacob die Ephraïm en Manasse zegent. Zijn zoon Jozef zet Manasse
aan Jacobs rechter- en Ephraïm aan zijn linkerhand. Want Jozef wil dat zijn beide zoons op die wijze
gezegend worden. Maar dan kruist Jacob zijn handen legt zijn rechterhand op Ephraïm en z’n
linkerhand op Manasse. Jozef protesteert en vraagt Jacob waarom hij dat doet. Jacob zegt: Opdat
Ephraïm de grootste zegen  ont-vangt. Welke hand is dus heel belangrijk. Iemand slaan, of eten of
schrijven deed je dus met rechts.

Als dat alleen met rechts kon Dit is zo lastig uit te leggen. Ik heb even een jongeman uit het koor
nodig. We gaan even meppen. Wie helpt er even? Jij lijkt me iemand die denkt vanuit mogelijkheden.

Een jongeman uit het koor. Jij kunt je linkerhand niet gebruiken, maar wilt me beledigen door me op



de rechterwang te slaan. Hoe zou je dat doen? Dat doet eerlijk gezegd nogal vrouwelijk aan. Het
gaat zo, met de rug van de hand. Toe maar. Dank je wel. Hoe heet je? -Roger. Dank je wel, Roger.
We houden van het koor. Applaus. Ik rekende eigenlijk op een flinke mep in mijn gezicht, maar
Maakt niet uit. Ik dacht dat er meteen drie vrijwilligers zouden opstaan. Als je iemand met rechts op
de  rechter-wang slaat sla je altijd met de rug van je hand. En zo een backhand-klap was in Jezus’
dagen geen daad van agressie, het was een belediging. Een pak slaag was iets dat je toediende aan
kinderen ,

slaven, mensen die je mindere waren. Stel u voor dat iemand die uw gelijke is op u afkomt en met de
rug van zijn hand in uw gezicht slaat. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen: Jij bent minder dan ik. Jij
bent als een slaaf, een kind of een voorwerp. Je bent voor mij geen volwaardig mens. Ik sla je met de
rug van mijn  hand. In Jezus’ tijd was het dus zo dat de hele samenleving werd bepaald door schande
en eer. Geëerd worden was geweldig, te schande worden gemaakt was vreselijk. Nog meer dan in
onze cultuur. Het was verschrikkelijk als je gelijke je met de rug van de hand in het gezicht sloeg.
Dat was beschamend en vernederend. Daarmee werd gezegd: Jij bent minder dan ik. Dat was de  be-
tekenis van een klap op de rechterwang. Iedereen denkt aan een keer dat hij of zij zo werd beledigd.

Jezus zegt: Oké, doe als volgt Stel dat jullie mijn leerlingen worden, mijn discipelen. Dan leven jullie
in een andere realiteit. Een realiteit waarin je hele bestaan is doordrenkt van Gods aanwezigheid. Je
leidt een bestaan waarin al je eer en waardigheid niet van mensen komen, maar van God. Je leeft in
een soort ‘zalig zijn de armen van geest’-realiteit en iemand slaat je op de rechterwang. Doordat je
geëerd wordt door de God van hemel en aarde in het universum zijn er alternatieven. Als je zo een
klap kreeg, waren er twee mogelijkheden: vechten of vluchten. De reactie op zo een affront is altijd
één van twee: Of ik vlucht, verstop me zeg: ‘O, sorry, hoe kan ik je helpen?’ Als een slappeling. Of ik
sla hem ook op de rechterwang, beledig hem of word agressief en beledigend. Jezus zegt: Weet je

hoe je moet reageren? Je linkerwang aanbieden. Jammer dat Roger weg is. Je kunt iemand niet met
de rug van je rechterhand op de linkerwang slaan. Dat gaat niet. Dan moet je echt hard slaan. En
dan is het geen beledigen meer, maar vechten. En in die cultuur betekent dat, dat die ander je
gelijke is

niet je dienaar. Kunt u me volgen? Jezus nodigt de discipel uit Wat is dapperder? Iemand aanvallen

of iemand je wang voorhouden? Ik denk: Als je je wang voorhoudt en nog meer klappen riskeert
maar dan bedoel ik ook een echt gevecht dat vereist denk ik meer moed en heeft een soort
geestesadel.

Jezus nodigt degene die op de wang is geslagen uit om meteen verzoening te bereiken op een niet-
gewelddadige maar ook niet-lafhartige manier. Daar is veel moed voor nodig. Jezus vraagt die per-
soon om zijn vijand tot zout en tot licht te zijn. Dan zegt Jezus: Stel dat iemand je voor de rechter
sleept en je onderkleed eist. Toen begreep iedereen dat. Ik vraag u: Als iemands kleding wordt  op-
geëist is die persoon dan rijk? Hoe rijk is hij? Hij heeft helemaal niks. Als in die dagen iemands
kleding

werd opgeëist ging het meestal om iemand met schulden, iemand die niets had. Meestal had hij geld
geleend, maar er kon ook een andere oorzaak zijn. Als iemand je geld schuldig is, maak je er werk
van en eis je zijn kleding op. In de Bijbel komen helemaal geen broeken voor. Je leest nergens: En
Abraham trok zijn broek aan. Zijn spijkerbroek. Mensen droegen twee of drie tunica’s. Die hadden
wat weg van een Hawaiiaanse muumuu, maar dan voor mannen. Een soort jurk. Die viel tot op je
enkels.

Er overheen droeg je een stoffen mantel. Als je geen cent had, kon iemand je tunica opeisen. Dat



betekende: Ik heb alles van jou. Je maakte er iemand mee te schande voor de rechtbank. Jezus zei:
Als dat gebeurt…dat iemand voor de rechter je tunica opeist. Je bovenkleed mocht iemand niet op-
eisen, zegt de Levitische wet. Want God is een genadige God. Jezus zegt: Wat doe je als je daar staat

en iedereen toekijkt? De eiser heeft je onderkleed afgenomen. Trek ook je bovenkleed uit en geef het

hem, ten aanschouwen van iedereen. Kleed je dan maar helemaal uit, bedoelt Jezus. Je eer komt van
God, zegt Hij. Naaktheid is zo een schande in Jezus’ tijd. Maar Hij zegt eigenlijk: Handel zo. Stel je
voor dat jij de eiser bent. Je hebt hem voor de rechter gesleept omdat je boos op hem bent. ‘Ik eis
zijn tunica op.’ ‘Geef hem je tunica’ zegt de rechter. Die geeft de man en vervolgens zijn bovenkleed.
Hier, neem mijn  bovenkleed ook maar. En daar staat hij, naakt. Hoe zou je je dan voelen, als eiser.
Je ziet daar een man die niets bezit, die naakt voor de menigte staat. Zijn ribben steken door zijn vel
van de honger. Hij zegt: Neem mijn bovenkleed ook maar, verder heb je alles van me. De profeten
uit het Oude Testament deden dat soort dingen. Hij laat een heilig licht schijnen op deze
rechtspraak. Hoe zou je je als eiser voelen? Je zou hem zijn schuld kwijtschelden of z’n bovenkleed
teruggeven, zeggen: Sorry, ik had het niet moeten doen. Ik zie dat je het moeilijk hebt, we bedenken
er iets op.

Het zijn creatieve manieren om niet laf te doen maar ook niet te schelden en te slaan. Zo breng je
heilig licht in de duisternis zo word je zout en licht voor je vijanden Jezus zegt: Als iemand je dwingt
één mijl met hem mee te gaan, loop er twee mee. Ik kan mijn hele preek ophangen aan al deze cul-
turele bepaaldheden. Israël is bezet door de Romeinen. Romeinse soldaten, betaald door Rome
mogen de lokale bevolking opdragen om allerlei dingen te doen. Helpen met iets te bouwen of te
dragen. Een soldaat moest van de ene standplaats naar de volgende. Hij kon een willekeurige  voor-
bijganger bevelen zijn spullen te dragen. Draag mijn spullen een mijl. Jezus zegt: Als dat gebeurt en
die mijl zit erop, loop dan nog een mijl mee. Stel dat je zo’n Romeinse soldaat was. Dan was je een
soort politieman. Je moest de orde handhaven. Maar je bent ver van huis, hebt je vrouw en kinderen
al een tijd niet gezien. Maar dit is nu eenmaal je werk. Misschien was je vroeger bakker bij het
Colos-seum. Maar niemand in Israël ziet dat als ze een Romeins soldaat zien. Ze objectiveren hem,
ze zien

alleen iemand die gehaat moet worden. Zo zijn mensen.Ze zien zo een soldaat niet als iemands zoon,
vader, broer of vriend of als bakker. Ze zien hem alleen maar als vijand. Overal waar hij komt, wordt
hij minachtend behandeld. Zijn leven loopt gevaar, hij heeft geen vrienden en zit in een dor land ver
van huis, zijn mond zit altijd vol stof. Hij zegt tegen een onbekende, die een leerling van Jezus blijkt
te zijn: Draag mijn  spullen. De discipel weet dat de Romeinse soldaat door God wordt bemind.
Daarom pakt hij de spullen graag op, draagt ze een mijl en een mijl lang praten ze met elkaar. Na
die mijl voelt de Romein zich een beetje schuldig en zegt: Oké, dat was een mijl, je kunt nu wel gaan.
En je zegt: Weet je, broeder, je ziet er moe uit. Ik draag je spullen nog een mijl. Hoe voel je je dan
als Romeins soldaat? De man is niet ijzig of boos maar heeft hem gastvrij en vriendelijk ontvangen.
Jezus zegt hier ook: Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. In
die tijd mocht je alleen geven als je iemand ermee hielp niet als het hem in problemen bracht. Toch
was er een hou-ding van: Al die mensen zijn je vijanden geweest hebben je lastiggevallen, werken op
je zenuwen, roddelen over je Maar nu leert Jezus ons: Als wij onze eer van God ontvangen en ons
doel in het leven is, Hem te eren dan zijn die dingen, ook al blijven ze pijnlijk, niet meer zo
belangrijk. Want God wil dat we de gebrokenheid van die ander genezen. Hij wil dat we opkomen
voor leven, vrede en goedheid. Hij vraagt u niet om laf te zijn maar om de meest creatieve en
moedige daad te stellen die mogelijk is: De andere wang toekeren, je bovenkleed afstaan. Dat vereist
meer moed dan geweld.

Het vereist een enorme geestesadel en kracht. Wie dat heeft gedaan, om God te eren, het goede te
doen, weet hoe het voelt, dat bovenkleed afleggen en te schande staan, met die soldaat meelopen, de



andere wang aanbieden. Dan voel je heel sterk dat God je eert en zegent. Toen de martelaar
Stefanus zijn leven gaf, zei hij: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan staat
Jezus aan de rechterhand van zijn Vader, als een staande ovatie. De enige plek in de Bijbel waar je
dat ziet. Het gevoel dat God ons eert wanneer we liever relaties willen herstellen dan onze zin door
te drijven of te vechten voor onze reputatie, liever dan te zeggen waar het op staat. Hij wil dat we
nieuwe, creatieve manieren vinden. Het gaat er niet om, te laten zien dat je gelijk hebt, het is geen
nieuw formalisme, het is niet: laten zien dat ik beter ben dan jij. Nee, het is een volledig, puur  ver-
langen om die gebroken mens te verzoenen… met jou en met God. Daarin is grote eer gelegen. Wat
betekent het als Jezus zegt: Neem uw kruis op en volg Mij? Neem je kruis op en volg Mij. U beseft
toch wel dat aan het Kruis, op de Via Dolorosa, tijdens zijn lijden, het toewenden van de wang, de
naaktheid en de extra mijl gaan dat Jezus die drie dingen in zijn lijden daadwerkelijk doet? Hij had
de macht, geloven we als christenen om de situatie volkomen om te gooien. Hij had de soldaten door
een massa zeloten kunnen laten uitschakelen want Hij had duizenden volgelingen. Of Hij had dat
door engelen uit de hemel kunnen laten doen. Kort daarvoor, in de Hof van Getsemane zei Jezus ‘Ik
ben het’, en al die soldaten vielen op de grond. Jezus heeft de macht zich te verzetten, maar doet het
niet.

Hij hult zich in zwijgen en in waardigheid. Ze geselen en slaan Hem en Hij keert ze de andere wang
toe. Ze nemen Hem zijn onder- en bovenkleed af en loten erom. Jezus hing naakt aan dat kruis, Hij
had geen lendendoek. Hij was naakt. De soldaten dwingen Hem een mijl mee te lopen maar Hij gaat
verder, helemaal naar Golgotha. Het Kruis staat centraal in het christendom omdat het niet
makkelijk of leuk is om die dingen te doen maar omdat ze onderdeel zijn van Gods grote plan om
verzoening te brengen aan een gebroken wereld. Het is een de-escalatie. U weet wat escalatie is. U
geeft me een stomp in mijn  gezicht. Vervolgens steek ik u met een mes. Dan vermoordt u mij. Dan
moordt mijn familie de uwe uit. Uw familie moordt mijn stam uit en het is oorlog. Dat is escalatie.
Het gebeurt constant, overal ter wereld. Maar dit is de-escalatie: U slaat mij in mijn  gezicht en ik
keer u mijn andere wang toe. Dan zegt u: Je hebt gelijk. Geef me een knuffel. Dat doen we, en we
gaan als vrienden uit elkaar. Ik vernietig mijn  vijanden door ze tot vrienden te maken. Dat is wat
christenen doen. We hebben onze vijanden lief, houden van hen die ons haten. We hebben het goede
voor met wie ons geweld aandoet. We reager en niet boos als mensen ons vervolgen, over ons
roddelen, emailen en faceboeken. Wij worden geëerd door God, dat is alles wat telt. Laten we
bidden.

 

Gebed

 

Heer, we vragen U…Leer ons, te midden van al onze conflicten, te leven als uw discipelen, ons kruis
op te nemen, U te volgen en door God geëerd te worden. Ik bid voor wie nu luistert en denkt aan een
collega, een vriend, een familielid of een vijand. Geef hem of haar nieuwe, creatieve, moedige
manieren om escalatie om te draaien, onze vijanden lief te hebben zout en licht te zijn voor hen die
ons haten te zijn als Jezus tegenover degenen die ons en onze vrienden haten. We vragen U om uw
kracht en uw leven. Dat bidden we in Jezus’ naam. Amen.

 

Zegen

 



De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest. Amen.

 

 


