Samenzang - O Come, All Ye Faithful

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde.

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem.

Ziet nu de Vorst der engelen hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden die Koning.

Jubelend van vreugd’.

Welkomstwoord door Bobby Schuller en Hannah Schuller

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wij verheugen ons daarover. Goedemorgen. En fijne
kerstdagen, vrienden. Het voelt zo goed om hier met jullie te zijn. God hield zoveel van jullie dat Hijj
zijn enige Zoon, Jezus, voor jullie gaf. Jullie zijn geliefd en wij houden ook van jullie. Dank dat jullie
hier zijn.

Fijn dat jullie er zijn. Een docent op de theologische hogeschool vond dat je tijdens de advent geen
fijn kerstfeest moest wensen. En ik zie dat anders. Richt je naar je buurman en zeg: ‘Fijn kerstfeest’.
Haven, ik maai het gras voor je voeten weg. -Geeft niks, hoor. Dat was een vergissing.

Gebed

Laat ons bidden. Heilige Geest, wij danken U, God, dat U hier bent. Wijj zijn geraakt door de kracht
en het leven met uw Geest. Dank U, God, dat zelfs nu wij ons geloof en ons vertrouwen in U stellen
U in uw Woord zegt dat U voor ons vecht. Wij danken U, God, dat U ons onze zonden hebt vergeven.
Dat wij voor U kunnen staan, de gerechtigheid van God in Christus Jezus en dat wij zonder enige
zorg of angst vrijmoedig voor uw troon kunnen komen. Wij houden van U en wij danken U. Dit
bidden wij in Jezus’ naam en Gods volk zei: amen.

Zoals mijn pa zei, maaide hij het gras voor mijn voeten weg maar zeg gerust nog eens tegen je
buurman

of buurvrouw: ‘God houdt van je en ik ook’. Ja. God houdt van je en ik ook.

Koorzang - Hark! The Herald Angels Sing
Hoor, de eng’len zingen d’eer
Van de nieuwgeboren Heer.

vreed’ op aarde ‘t is vervuld.



God verzoent der mensen schuld.
Mengt u, volken in het koor

Dat weerklinkt de hemel door.
Zingt met algemene stem

Voor het kind van Bethlehem.

Hoor, de eng’len zingen d’eer
Van de nieuwgeboren Heer.
Lof aan U Die eeuwig leeft
En op aarde vrede geeft.

Gij Die ons geworden zijt
Taal en teken in de tijd.

Al Uw glorie legt Gij af

Ons tot redding uit het graf
Opdat w’ongerept en rein

Nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor, de eng’len zingen d’eer

Van de nieuwgeboren Heer.

Schriftlezing - Lukas 1:26-31 door Hannah Schuller

Sla je Bijbel open bij Lukas 1:26-31. Neem even de tijd om dat te vinden. We voeden ons geloof
vandaag

met Lukas 1:26-31. Ik hoor nog wat pagina’s ritselen. Dat is Bobby. “In de zesde maand van
Elizabeths zwangerschap werd de engel Gabriel door God gezonden naar Nazareth, een stad in
Galilea naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis
van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei
hij: Wees gegroet, begenadigde. U bent gezegend onder de vrouwen. De Heere is met u. Toen zij
hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze
groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden
bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Het
Woord van de Heer. God zij gedankt.



Koorzang - Messiah

Messias, Messias, een baby kwam om ons te redden.
Messias, Messias, we buigen voor Hem neer.

Komt, laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden, die Koning.

Lang verwacht, deze belofte en Hij zal terugkomen.
Messias, Messias, een baby kwam om ons te redden.
Messias, Messias, we buigen voor Hem neer.

Wij buigen voor Hem neer.

Aansteken van de kaars van Vreugde - Familie Petit

In de eerste twee weken van deze adventstijd staken wij de kaarsen van hoop en vrede aan. Vandaag
steken wij de kaars van de vreugde aan. De profeet Jesaja zegt: Daarom zal de Heere Zelf u een
teken

geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.
God met ons. Dit is de enige roze kaars. Hij herinnert ons aan de vreugde die Maria voelde toen de
engel Gabri€l haar vertelde dat zij een bijzonder Kind zou baren. Een Kind dat zijn volk zou redden
en verlossen. De kaars herinnert ons ook aan de vreugde van de herders waarover het engelenkoor
zong in de velden rond Jeruzalem in die heilige nacht. Als wij deze kaars ontsteken, verwelkomen we
Christus’ licht van vreugde op elke plek van zorg en verdriet. Onze vreugde groeit met de
verwachting van zijn geboorte. Wij die ernaar verlangen, zijn liefde en aanwezigheid in ons leven te
ervaren.

Laat ons samen bidden. Here Jezus, U hebt tot ons gesproken opdat uw vreugde in ons mag zijn en
opdat onze vreugde volkomen zal zijn. Wij zullen ons altijd in de Heer verheugen. Wij zullen niet
treuren, want de vreugde van de Heer is onze kracht. Halleluja. Amen.



Koorzang - Come, Thou Long Expected Jesus

-Kom, o langverwachte Jezus.

Kom, o langverwachte Jezus
Kom en maak uw kinderen vrij.
Vrij van angsten en van twijfel
Onze hoop alleen zijt Gij.

Jezus, Trooster van ons leven
hoop deelt Uwe komst ons mee.
U, Verlosser van de wereld

‘T hart verlangt naar vreugd’ en vree.

O, God van de hele mensheid.

-Kom uw kinderen verlossen.

Kom uw kinderen verlossen

Als een Koning, eens een kind.
Kom voor altijd in ons wonen

Dat ons hart uw vrede vindt.

Door uw Heil’'ge Geest bekrachtigd.
Leidt ons leven door uw Zoon
Doordat heel uw werk volbracht is.

Dank stijgt op tot ‘s hemels troon.

-Kerk, wij zingen; Kom, o langverwachte Jezus.

Kom, o lang verwachte Jezus.

Kom en maak uw kinderen vrij.



Vrij van angsten en van twijfel.
Onze hoop alleen zijt Gij.

Kom, o lang verwachte Koning.

Muziek - Go Tell it on the Mountain door Jenny Hart Preschool
-Hallo, iedereen. Het is Kerst. Ik heb goed nieuws voor de hele wereld.

Kom, we gaan...

Kom, vertel het aan de mensen, over de heuvels en overal.
Kom, vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

Kom, wij gaan...

Kom, vertel het aan de mensen, over de heuvels en overal.

Kom, vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

De herders op de velden, zij hielden trouw de wacht
Toen daar vanuit de hemel, een licht scheen in de nacht.
Kom, vertel het aan de mensen, over de heuvels en overal.

Kom, vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

Daar ligt het Koningskind, al in een kribbe neer.
God zond ons de verlossing, geboren is de Heer.
Kom, vertel het aan de mensen, over de heuvels en overal.

Kom, vertel het aan de mensen dat Jezus geboren is.

-Precies. We hebben de geest. Nu gaan we lekker in beweging komen. Kom op, allemaal.
Kom, kom, kom

Kom, vertel het...



De Vreugde van kerst
door Bobby Schuller

We zitten midden in de adventstijd wat een mooie manier is om te zeggen dat het aftellen naar Kerst
is begonnen. Oké, zijn wij het daarover eens? Wat wij doen is dat elke zondag elke kaars een thema
vertegenwoordigt waarop wij ons concentreren in een Bijbeltekst en het thema van vandaag is
vreugde. Dallas Willard gaf deze prachtige definitie van het Bijbelse begrip vreugde: ‘Vreugde is
alomtegenwoordig...” Dat betekent dat het diep gaat, tot in het diepst van je wezen. ‘Constant...’,
wat betekent dat het niet verdwijnt. ‘Zintuiglijk...’, wat betekent dat je het voelt. Waarvan? Welzijn.
Dat is zo goed. Ik voel mij goed. Ik voel mij gelukkig. Vreugde is gelukkig zijn. Ik heb eens een
voorganger horen zeggen dat gelukkig zijn niet in de Bijbel staat. Dat is niet waar. Gelukkig zijn
komt op meerdere pagina’s voor maar hier is waarom wij gelukkig zijn niet zien als wij de Bijbel in
het Engels lezen. Twee woorden: ‘makarios’, het Griekse woord voor gelukkig. Je kunt dat vertalen
als ‘zalig’ of ‘gelukkig’. En in het Hebreeuws is het woord voor gelukkig ‘asher’. Je kunt dat vertalen
als ‘zalig’ of ‘gelukkig’ net als aan het begin van Psalm 1: “Welzalig de man die niet wandelt in de
raad van de goddelozen...” Er staat dat die man gelukkig is. De Bijbel belooft ons geluk en dat is een
vreugde. Bijbelse vreugde glimlacht. Bijbelse vreugde lacht. Het is luchtig. Bijbelse vreugde is niet
dom of naief. Het is het resultaat van de Heilige Geest die in je woont die de beloften en het Woord
van God in mijn hart bevestigt, dat zegt: Wat er ook gebeurt in mijn leven, ik weet hoe dit verhaal
afloopt. Ik weet niet wat er op de laatste pagina staat maar ik ken de God die het schrijft en ik weet
dat die pagina goed voor mij is. Amen? Is dat zo voor jou? Voor mij is het zo. Wij hebben vandaag
een reden om te glimlachen. Sla met mij je Bijbel open bij Filippenzen 4. Iemand zei zojuist
vanbinnen: ‘Voorganger Bobby, je begrijpt niet wat ik doormaak.’ Filippenzen 4. lemand zei:
‘Voorganger Bobby, mag ik ook af en toe vreugde hebben in de Heer?’ ‘Voorganger Bobby...

Oké, Filippenzen is geschreven door Paulus vanuit de gevangenis. Vanuit de gevangenis. Dat is niet
zoals de gevangenissen in Orange County. Niet dat ik die ken. Dit zijn vochtige en donkere kerkers
met muizen en te weinig voedsel en ziekte en het duurt al heel lang. En Paulus schrijft vanuit die
plek wat wij de Brief van de Vreugde noemen. Ja, he? Filippenzen 4:4. Verblijd u af en toe in de
Heere. Kom op. Dat kan toch niet altijd zijn. Nee, dat kan niet kloppen. Dat is niet eerlijk. Hij kan
niet van mij verwachten

dat ik altijd blij ben. Dat is niet eerlijk. Soms is het leven moeilijk en eng, toch? Hij moet het nog
maar eens zeggen. “Verblijd u altijd in de Heer.” ‘Weet je wat, ik zeg het nog eens’, zegt Paulus.
‘Verblijd u.” Hij wil echt dat we dat horen. “Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is
nabij.” “Wees in geen ding bezorgd.” Zeg maar ‘bezorgd’. Let op. Dit is niet het probleem.



Het is de bezorgdheid over het probleem. Dit is wat onze vreugde doodt. Bezorgdheid, zorgen. Wat
als dit, wat als dat? Hoe gaan wij de rekeningen betalen? Hoe gaan wij schoenen voor de kinderen
kopen?

Nee. Wees in weinig dingen bezorgd. Over niet één ding. “Maar laat uw verlangens in alles, door
bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God.” Tk wil dat je weet dat angst het
belangrijkste is dat je vreugde en geluk verpest waarschijnlijk meer dan wat je ook maar tegenkomt.
Het zwaarste waar wij mee te maken kunnen krijgen zijn chronische ziekten en dergelijke. Maar
afgezien daarvan zou ik zeggen: De voortdurende angst voor ‘wat als dit gebeurt’ of ‘wat als dat
gebeurt’. Het berooft ons. Bezorgdheid is als verstikken. Je voelt je verstikt door de voortdurende
zorgen. Wij moeten vandaag op God vertrouwen. Wij moeten ons in alle dingen in de Heer
verheugen. Hierom: Zelfs als je ziek bent, moeten wij ons hierom verblijden: Omdat vreugde een
superkracht is. Vreugde creéert een versterking

voor de geest. Vreugde trekt met de geest vervulde, positieve mensen in je leven aan. Vreugde is om
de een of andere reden een gruwel voor superreligieuze mensen. En vreugde is aantrekkelijk. Een
van de belangrijkste redenen waarom de kerk vreugdevol moet zijn, is: Vreugde is aantrekkelijk voor
jonge mensen. Ik zei dat vreugde aantrekkelijk is voor jonge mensen. De reden waarom zoveel
mensen van de generatie van mijn ouders, de babyboomers, de kerk hebben verlaten is volgens mij
dat ze een vreugdeloze ervaring achter zich lieten. Klopt dat voor de babyboomers die dat hebben
meegemaakt?

Dat de kerk waar de babyboomers naartoe gingen toen ze jong waren vreugdeloos was? De kerk was
super serieus over alles. Bij vreugde werden om de een of andere reden wenkbrauwen gefronst. Als
wij deze zegen serieus aan die generatie willen doorgeven moeten wij begrijpen dat de overwinning
en de grootsheid die gepaard gaan met vreugde, aantrekkelijk zijn voor mensen. Wat is de vreugde
van de Heer? Mijn kracht. Vreugde is een superkracht. Het is je kracht. Het maakt je gezond. Wij
hoeven ons over niets zorgen te maken. Onze God redt. En onze God is in het gebouw. Zijn
aanwezigheid is hier.

Sommigen van jullie geloven dat.

Sla met mij Lukas 1 open. Dit is eigenlijk de tekst waarover ik preek. Lukas 1:26. Dit is het
Magnificat.

De openbaring dat Maria Jezus Christus zal baren. Lukas 1:26. “In de zesde maand van Elizabeths
zwangerschap zond God de engel Gabri€l naar Nazareth, een stad in Galilea.” Dat is een klein
plaatsje

met zo’'n 400 inwoners. Iedereen kent daar iedereen. Als je op een school zat met 400 leerlingen,
dan was dat de hele stad. Sommigen van jullie komen uit zo'n plaatsje. Er zijn daar geen
verkeerslichten. Alleen een geel knipperlicht. Dat betekent dat je moet vertragen om geen paard aan
te rijden. Het enige paard dat wij hier hebben. Een stadje met één paard? Oké, een klein stadje.
“...naar een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de
naam van de maagd was Maria. De engel zei: Wees gegroet, begenadigde. U bent gezegend onder
de vrouwen.” Dit is het deel dat Maria zal aanspreken: “De Heere is met u.” Dat klinkt goed, maar
vergeet niet dat tieners in die tijd

grote delen van het Oude Testament uit hun hoofd kenden. “De Heer is met u”, is een bekende zin in
het Oude Testament. Het wordt gezegd tegen grote mannen en vrouwen van God vlak voordat ze ten



strijde trekken. Het is een belofte dat ze strijd zullen moeten leveren maar dat God hen de
overwinning zal schenken. Maar als je dat weet en je hebt nooit een slag meegemaakt, kan dat
intimiderend zijn. Vooral als er een drie meter hoge, vurige engel tegen je staat te praten, toch? “De
Heer is met je.” Dat zegt God tegen Jozua voor de strijd. Dat zegt de Heer tegen Gideon voor de
strijd. Dan staat hier... Ik ben het even kwijt. Bij welk vers was ik gebleven? 29. “Maria raakte in
verwarring.” Dus angstig, bang, bezorgd. Waarom? “Zij vroeg zich af wat de betekenis van deze
groet kon zijn”. Maar de engel zei tegen haar hetzelfde wat engelen altijd tegen iedereen zeggen als
er een wonder moet gebeuren. Ik zei: Gabri€l zegt tegen Maria hetzelfde wat ik jullie al zes maanden
lang in elke preek zeg. Hetzelfde wat elke engel tegen iedereen zegt voordat God in actie komt:
Wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. “Maria, u hebt genade gevonden bij God. U
zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de
Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David
geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn koninkrijk zal
geen einde komen.” Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn aangezien ik maagd ben? En
de engel antwoordde: De Heilige Geest zal over u komen

en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het Heilige Dat uit u geboren
wordt, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in
haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen
ding...” Oké, dit is een goede. Waarvoor? “Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.” Geen ding
zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding van God zal ooit onmogelijk zijn. Zeg mij na: ‘Geen ding van
God zal ooit onmogelijk zijn.” Dat kan niet. Dit is waar de vreugde vandaan komt. Dit is waar de
vreugde vandaan komt.

Sommigen hier denken: Het zijn maar woorden. Dat is niet zo. Als je vandaag de loterij zou winnen,
wie zou hier dan blij zijn? Een paar van jullie zouden dat zijn. Ik zou blij zijn als ik vandaag de loterij
zou winnen. Nog een keer: Als je de loterij zou winnen, wie zou er dan blij zijn? Oké, dat zijn er
meer. Oké, dus je krijgt je lot. Je staat daar en je kijkt tv. lemand heeft je dit lot gegeven. Je speelt
niet mee zelf, je bent gelovig. Maar iemand heeft je een lot gegeven. Je denkt: Och, wat maakt het
ook uit. En je hebt dat lot en je denkt: Toch even kijken. En de nummers komen tevoorschijn: Hoe
relaxed ben je op dat moment? Je juicht, je schreeuwt, je gilt, je belt, je appt. Dat is vreugde. Laat
mij je nu eens vragen: Waarom ben je zo blij? En jij zegt tegen mij: Omdat ik de loterij heb
gewonnen. En ik zeg tegen jou: Waar is het geld? Je hebt geen geld. En jij kijkt mij aan alsof ik ze zie
vliegen. Ik heb net de loterij gewonnen. Ik kijk je aan en zeg: Het enige wat je hebt is een stukje
papier met woorden erop. Een loterijbriefje. Het enige wat je hebt, is een stukje papier met wat
woorden erop. En wat zou je tegen mij zeggen? Dat klopt, Lance, het geld komt eraan. Hoe weet ik
dat? Omdat ik de staat Californie vertrouw?

Sommigen van ons vertrouwen liever op de woorden van de staat Californieé dan op het Woord van
God.

Iemand neemt dat lot en zegt: Nee, het betekent gewoon dat er goede dingen op mijn pad komen en
dan leggen ze het gewoon op tafel. Of nemen ze het eigenlijk wel mee? Oké, je snapt het. Wij hoeven
er niet bij stil te staan. Gods Woord is waar voor jou. Je kunt erop vertrouwen. Oké, dit is wat
vreugde is. Vreugde is de zekerheid dat je weet dat alles goed komt. Dit is het verhaal van Maria.
Sta even stil bij wat er net is gebeurd. Wij zeggen allemaal: Ze krijgt de Zoon van God. Wat
geweldig. Maar in de realiteit van die tijd, in dit onnozele dorpje met 400 inwoners is er veel werk
verzet door haar familie en die van Jozef om ervoor te zorgen dat ze gaan trouwen. Het is een
gearrangeerd huwelijk. Jozef is een jonge, coole kerel. Ze houdt waarschijnlijk van hem. Ze wil graag
een gezin met hem stichten in een zeer conservatief, religieus stadje. Eerst moet ze met Jozef



praten. Hé, Jozef, je gelooft dit nooit. En dan moet ze het vertellen aan haar ouders. Of aan de
ouders van Jozef. Dat wordt nog leuk, hé? En hoe zit het met de gemeenschap? Trouwens, in die tijd
waren ongehuwde moeders straatarm, tweederangs. Ze hadden weinig kans om ooit een man te
vinden. Ze konden niet werken en moesten bedelen. Gaat dit allemaal door Maria’s hoofd? Misschien
wel, misschien niet. Dit is waarom het niet uitmaakt: Ze heeft het nooit uitgesproken. Het maakt niet
uit wat ze voelde. Dit is wat telt: Wat ze zei en wat ze geloofde. Is dat waar? Daarom is zij gekozen.
Zij is een vrouw van geloof. “Geen ding zal bij God onmogelijk zijn”, zegt Gabriél. Maria zegt: “Laat
met mij geschieden overeenkomstig uw woord.” Amen. Dank u, Heer. En inderdaad, Elizabet, haar
nicht, zegt later: “Zalig is zij die geloofd heeft want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal
volbracht worden.” Is dat geen prachtige tekst? Zalig is zij. Vrouwen van God. Hoeveel vrouwen zijn
er vandaag aanwezig? Vrouwen van God, steek je hand op. Geloven jullie in Gods Woord? Geloven
jullie in Gods Woord voor jullie behoeften? Amen. Heel goed. Maak je geen zorgen. Maak je geen
zorgen meer. Geen verdriet meer. Geen zorgen meer. Geen angst meer. Vertrouw op het Woord. Het
is waar voor jou. Het is vandaag net zo waar voor jou als altijd. Geloof zoals Maria geloofde.
Mannen, ook. Geloof. Geen zorgen. Amen. Wij danken U, Heer

Gebed

Sta op met mij. Dank U, Heer, dat wij vandaag vrij zijn van angst. We zijn vrij van zorgen. Wie de
Zoon vrijmaakt, is werkelijk vrij. Wij ontvangen de vreugde van de Heer. Een superkracht, een
glimlach op ons gezicht. Vandaag gaan wij genieten van elke maaltijd, elk gesprek, elk dutje, wat het
ook is. Wij danken U, Heer, dat vandaag de dag is die de Heer heeft gemaakt. Het is een heilige dag
en wij zullen die met vreugde beleven. En Gods volk zei amen.

Zegen
De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Koorzang - Halleluja Koor

Halleluja. halleluja, want de Almachtige God regeert.
Halleluja, want de Almachtige God regeert.
Halleluja, want de Almachtige God regeert.
Halleluja, want de Almachtige God regeert.
Halleluja, want de Almachtige God regeert.
Halleluja, de koninkrijken van deze wereld

Zullen de koninkrijken worden



Van onze Heer en de Messias.

En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig.
En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig.
En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig.
En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig.
Koning der koningen

Voor eeuwig en eeuwig. halleluja, halleluja.
En Here der heren,

Voor eeuwig en eeuwig, halleluja, halleluja.
Koning der koningen

Voor eeuwig en eeuwig, halleluja, halleluja.
En Here der heren,

Voor eeuwig en eeuwig, halleluja, halleluja.
Koning der koningen

Voor eeuwig en eeuwig, halleluja, halleluja.
En Here der heren.

Koning der koningen en Here der heren.

En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig.
En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig.
Koning der koningen, voor eeuwig en eeuwig.
En Heren der heren, halleluja, halleluja.

En Hij zal heersen voor eeuwig

Voor eeuwig en eeuwig.

Koning der Koningen en Here der heren.
Koning der koningen en Here der heren.

En Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig.

Voor eeuwig en eeuwig.



Halleluja, halleluja

Oproep van Bobby voor nieuwe donateurs

Elke week krijgen wij brieven van mensen die schrijven: “Bobby, Hour of Power heeft mijn leven
veranderd.” Dat is waarom wij bestaan: Om licht te brengen in het leven van mensen en hen op elke
leeftijd te zien veranderen. De enige manier om dit via televisie, sociale media en YouTube te blijven
doen is met uw trouwe steun. Als Hour of Power belangrijk voor u is vragen wij u om een
regelmatige gift te overwegen. Elke gift aan de Nederlandse bediening is welkom en helpt ons om
zendtijd te kopen zodat wij de boodschap van Gods liefde in Nederland kunnen blijven verspreiden.
Overweeg om deel uit te maken van de Hour of Power-familie en help mee om Gods licht te
verspreiden. Hartelijk dank. Wij houden van jullie.



